
KIWANIS 
BENEFIETCONCERT

ZONDAG 3 MAART 2024
Klinkende Iconen, een speciale uitvoering door het 
Hoorns Byzantijns Mannenkoor & Vocaal Ensemble 

‘En Chantant’ onder leiding van dirigent 
Grigori Sarolea

Mariakerk, Brinklaan 42 Bussum
Aanvang 15:00, kerk open vanaf 14:30 

Entree € 25,-* (kinderen t/m 12 jaar gratis)
De totale opbrengst van dit concert gaat naar kinderen die onze 

hulp het hardst nodig hebben.
Voorverkoop tickets via https://eventix.shop/6e8xaq4k

of scan de QR code

*Entree is excl. boekings- en servicekosten van de ticketprovider van €1,25



14:30– 15:00 Inloop
15:00 – 15:10 Welkom en introductie
15:10 – 16:00 KLINKENDE ICONEN deel I
16:00 – 16:30 Pauze
16:30 – 17:15 KLINKENDE ICONEN deel II
17:15 – 18:00 Afsluiting

Hoorns Byzantijns koor
Het Hoorns Byzantijns mannenkoor heeft sinds zijn 
oprichting in 1985 honderden uitvoeringen 
gegeven in binnen- en buitenland. Het koor 
vertolkt de Slavisch-Byzantijnse gezangen zo 
authentiek mogelijk. De koorleden zingen in een 
taal die in het dagelijks leven niet meer wordt 
gebruikt als voertaal, het is een ‘dode taal’ die 
nog het meest verwant is aan het huidige 
Bulgaars. De mannenstemmen klinken als de 
liturgie in een eeuwenoud klooster.

‘En Chantant’
Het Vocaal Ensemble ‘En Chantant’ is een 
projectkoor dat in wisselende samenstelling 
voornamelijk a cappela werken zingt uit diverse 
periodes, van Oude Muziek tot 20ste eeuws
klassiek. Het koor heeft de St.-Catharijnekerk in 
Brielle als thuisbasis. 

Dirigent: Grigori Sergei Sarolea
Veelzijdig musicus Grigori Sarolea (Den Haag, 
1967) raakte vanaf zijn prille jeugd vertrouwd met 
de over grote gebieden verspreide Slavisch-
Byzantijnse ritus; hij werd acoliet, voorzanger en 
lezer, en is sinds 1988 dirigent. Sarolea: ‘De term 
"Byzantijns" heeft vandaag alleen nog betrekking 
op de ritus van de erediensten. Deze is weliswaar 
in Byzantium, het huidige Istanbul, ontstaan, maar 
de term heeft nu geen geografische betekenis 
meer.’ Grigori Sarolea is 1ste graads
muziekdocent en musicoloog (MA). Vanuit het 
door zijn vrouw geleide bedrijf Sarmuse
Producties geeft hij ‘zeer toegankelijke en 
verbindende’ muziekworkshops. Sarolea
studeerde koordirectie aan het Koninklijk 
Conservatorium. Als wereldlijk instrumentalist 
speelt hij viool, Bruegel-doedelzak en piano.

Mariakerk Bussum
De Neo-byzantijnse Mariakerk met haar 
bijzondere koepelconstructie in oosterse stijl heeft 
Grigori Sarolea geïnspireerd tot het uitwerken en 
voorbereiden van een unieke interactie tussen het 
Hoorns Byzantijns Mannenkoor en het Vocaal 
Ensemble ‘En Chantant’. Het concert van zondag 
3 maart in Bussum belooft dan ook een speciale 
belevenis te worden voor de aanwezigen.

PROGRAMMA
Klinkende Iconen
De stemmen van beide koren zijn onlosmakelijk 
verbonden met iconen, kaarsen, wierook, 
gewaden en eeuwenoude gebruiken van de 
Slavisch-Byzantijnse ritus, die wordt gevierd als 
een afspiegeling van het eeuwigdurende hemelse. 
Laat u zich tijdens het concert meevoeren door de 
spiritueel rijke klanken en leg voor even al uw 
aardse zorgen neer, adviseert dirigent Sarolea zijn 
publiek. Zijn programma Klinkende Iconen bevat 
onder meer werken van de componisten 
Rachmaninov, Bortniansky en Kedrov, 

Kiwanis Club Laren
Initiatiefnemer en organisator van het 
benefietconcert is de Larense afdeling van Kiwanis
International. De volledige opbrengst van het 
concert van zondagmiddag 3 maart in de 
Mariakerk te Bussum komt terecht bij kinderen die 
onze hulp het hardst nodig hebben.


