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Woordje van de pastoor 

Beste Mensen, 

Met het afsluiten van een bijzonder jaar 
en het verwelkomen van een nieuw 
hoofdstuk van ons leven breng ik jullie al-
len vanuit mijn hart een warme groet van 
hoop, licht en vrede. Terwijl de feestelijke 
klanken van Kerstmis 2023 nog nagal-
men in aller harten, omhelzen wij geza-
menlijk de belofte van een betere toe-
komst die het nieuwe jaar 2024 met zich 
meebrengt.  

Kerstmis is altijd een tijd geweest van sa-
menkomst, reflectie en bezinning. Te 
midden van onze drukke levens staan wij 
dan stil om de betekenis van deze feeste-
lijke periode te begrijpen. Het is een mo-
ment van genade, waarin wij de geboorte 
vieren van het Kind dat ons de weg wijst 
naar liefde, mededogen en vrede. Het 
licht van de kerstster straalt helder in 
onze harten en herinnert ons eraan dat 
zelfs in de donkerste momenten altijd 
hoop is. 

In deze bijzondere tijd van het jaar heb-
ben wij ons laten inspireren door de 
boodschap van de geboorte van de Heer 
om samen te komen als één gemeen-
schap, verenigd in geloof en liefde. Te 
midden van de uitdagingen die wij heb-
ben doorstaan, hebben wij als geloofsge-
meenschap veerkracht getoond. Het is 
deze veerkracht die ons sterkt en ons de 
moed geeft om het nieuwe jaar met opge-
heven hoofd te begroeten. 

Als christenen beseffen wij dat ons geloof 
niet alleen een bron van troost is in tijden 
van vreugde, maar ook een anker in 
stormachtige wateren. In het zicht van 
nieuwe uitdagingen putten wij kracht uit 
onze verbondenheid met God en met el-
kaar. Samen kijken wij vol verwachting uit 
naar een nieuw jaar met het vertrouwen 
dat wij, geleid door Gods genade, elke 
hindernis kunnen overwinnen.  

In deze tijden van veranderingen willen 
wij ons verbinden met de boodschap van 
hoop, licht en vrede die wij hebben ont-
vangen, en ons richten op de vreugde die 
voortkomt uit naastenliefde en gemeen-
schap. Laten wij in dit nieuwe jaar samen 
stappen zetten, wetende dat wij elkaar 
als gelovige gemeenschap kunnen on-
dersteunen en inspireren, ongeacht de 
uitdagingen die op ons pad zullen komen. 

Moge het nieuwe jaar een tijd van zege-
ningen zijn, waarin wij Gods liefde en ge-
nade overvloedig mogen ervaren. Laten 
wij samen bouwen aan een toekomst vol 
vrede, begrip en harmonie, waarin de 
waarden van ons geloof het hele jaar 
door in onze harten mogen weerklinken. 

Ik wens u en uw dierbaren alsnog een 
Gezegend Nieuwjaar.  

Met een hartelijke groet,  

Pastoor Carlos Fabril 
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Geef vandaag voor de kerk van morgen 

Actie Kerkbalans 2024 komt eraan 

 

In januari doet onze parochie mee aan de 
Actie Kerkbalans 2024. Tijdens deze ac-
tieperiode zullen we u als parochianen 
om een financiële bijdrage vragen, zodat 
we ook in 2024 kunnen doen waar we als 
kerk voor staan. Het thema van de Actie 
is ‘Geef vandaag voor de kerk van mor-
gen’. Want ook in de toekomst willen we 
samen kerk-zijn en naar elkaar omzien. 
Van betekenis zijn voor mensen die ver-
dieping en ontmoeting zoeken. Uitnodi-
gend zijn voor jonge mensen die hun le-
ven nog voor zich hebben.  

 

Daar hebben we uw steun bij nodig. Want 
als kerk krijgen we geen subsidie. De fi-
nanciële bijdrage van onze parochianen 
is noodzakelijk om te kunnen bestaan. 
Vandaar dat we u ieder jaar om financiële 
ondersteuning vragen.  

Tussen 13 en 27 januari ontvangt u 
daarom een brief met het verzoek om bij 
te dragen. We hopen dat we weer op u 
mogen rekenen! Dankzij uw ondersteu-
ning kan de kerk van waarde blijven voor 
al haar leden en plannen maken voor on-
der andere het uitvoeren van het grooton-
derhoud in 2024 aan het koepeldak van 
de Mariakerk en onderhoudsschilderwerk 
van de St. Vituskerk en de Pastorie. Kos-
ten totaal € 163.482 Door blijvend te in-
vesteren in onze kerken kan de kerk blij-
ven doen waar ze al eeuwenlang voor 
staat.  

Op naar de kerk van morgen!  

Met vriendelijke groet, 

Namens het bestuur, Carlos A. Fabril - 

Pastoor 

 

Vrijwilligers feest op zaterdag 9 maart 

Onze kerken zijn niet leefbaar te maken 
en te houden zonder onze talloze vrijwil-
ligers. 

Graag willen wij, de locatieteams van de 
Mariakerk en de St Vituskerk, bij het be-
gin van dit nieuwe jaar onze dank en 
waardering uitspreken en ook daadwer-
kelijk betonen, aan allen die op een of an-
dere wijze helpen om onze vele kerkelijke 
activiteiten draaiende te houden. 

Daartoe zal op zaterdag 9 maart een vrij-
willigersfeest worden gehouden, waarbij 
ook de partners van alle vrijwilligers zijn 
uitgenodigd. 

De uitnodigingen daartoe zullen binnen-
kort aan alle vrijwilligers persoonlijk wor-
den toegestuurd. 
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Het definitieve programma zal nog wor-
den bekendgemaakt, maar een tipje van 
de sluier lichten we hier al op: 

• Om 17.00 uur zal Mgr. J. Hendriks, 
onze bisschop, de middag openen met 
een Pontificale H. Mis in de Mariakerk. 

• Daarna zal een hapje en een drankje 
worden geserveerd in de Sloep, met ge-
bruikmaking van de tuin, die dan van een 
‘dakje’ is voorzien. 

• Als gastspreker zal Leo Feijen optreden, 
die bekend is van radio en (kerk)TV. Hij 
spreek dan o.a. over zijn parochie-erva-
ringen, zoals beschreven in zijn boek 
“Het Wonder van Maartensdijk”. 

Noteer alvast deze datum in Uw 
agenda’s. 

De Locatieteams van de Mariakerk en de 
St Vituskerk

 

Space For Grace 

Het afgelopen jaar kregen wij een uitnodi-
ging om deel te nemen aan een informa-
tiebijeenkomst van Space For Grace. Op 
verzoek van het locatieteam van de Ma-
riakerk heeft Peter Eldering deelgenomen 
aan de informatiebijeenkomst. Naar aan-
leiding van zijn verslag willen we graag 
de informatie delen met eenieder die zich 
betrokken voelt bij het nemen van nieuwe 
initiatieven met als doel de betrokkenheid 
van parochianen te vergroten en mogelijk 
te voorzien in nieuwe aanwas. 

In een tijd waarin voorgangers zich drie 
slagen in de rondte moeten rijden om in 
zoveel mogelijk kerken nog Eucharistie te 
kunnen vieren is er onvoldoende aan-
dacht voor activiteiten die gericht zijn op 
het verbreden van de geloofsgemeen-
schap. Meer mensen om je heen verza-
melen die naar mekaar omzien en met el-
kaar een bloeiende gemeenschap kun-
nen vormen. Space For Grace biedt een 
programma aan mensen die enthousiast 
katholiek zijn en geloven dat er meer mo-
gelijk is in hun gemeenschap. 

Heb je zin om in jouw kerk meer leven-
digheid te brengen? Dan ga je in Space 
For Grace samen met anderen op weg 
om meer vitaliteit te brengen in jouw ge-
meenschap. Je kunt een aanvraag doen 
voor deelname aan het Space for Grace 
jaartraject. In dat jaar krijg je ondersteu-
ning bij het ontwikkelen van een concreet 
plan. Na dit jaartraject kun je meedoen 

met het verdiepingstraject voor nog meer 
reflectie en verbinding met andere pro-
jecten. 

In de praktijk betekent het dat Space For 
Grace acteert als een Business Innova-
tion Program. Ze ondersteunen deelne-
mers bij het concretiseren van de plan-
nen in een projectplan. Zodra het project-
plan wordt geaccepteerd, mag worden 
deelgenomen aan de bijeenkomsten 
waarin het plan verder wordt ontwikkeld. 
Ook bij de uitvoering van de plannen is er 
ondersteuning, zowel op financieel ge-
bied als in begeleiding van de project-
groep. Space For Grace is ervan over-
tuigd dat met hun aanpak consistente 
stappen gezet kunnen worden om de ge-
meenschap te laten bloeien. 

Wil je meer weten? Op de website 
(www.h-drieeenheid.nl/space-for-grace/) 
staat het uitgebreide verslag van Peter, 
alsmede een aantal  succesverhalen van 
eerdere deelnemers aan het programma 
met hyperlinks naar hun activiteit. 

Heb jij een idee wat in de parochie suc-
cesvol zou kunnen zijn, meldt het dan bij 
het locatieteam. Dan kunnen we kijken of 
het als project kan worden aangemeld 
voor 2025. (De inschrijving voor de groep 
van 2024 was voor 1 november) 

Locatieteam Mariakerk 
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Maria en Vitus in Beeld nieuws

Aan het begin van dit nieuwe jaar, waarin 
we het 100 jarig jubileum van de Maria-
kerk vieren, berichten wij over de laatste 
ontwikkelingen. 

Er is inmiddels een gevarieerd jubileum-
programma tot stand gekomen met een 

aantal verrassende festiviteiten. We lich-
ten alvast een tipje van de sluier op. Zo 
zal het openingsconcert worden verzorgd 
door het Hoorns Byzantijns mannenkoor 
m.m.v. het koor ‘En Chantant’. Dit zal 
plaatsvinden op zondagmiddag 3 maart 
in de Mariakerk.

 

De feestelijke Hoogmis rondom de inwij-
dingsdatum van de kerk is inmiddels 
vastgesteld op zondag 27 oktober om 
11.00 uur in de Mariakerk, met Mgr. Hen-
driks als hoofdcelebrant. 

Enkele festiviteiten zijn al voortvarend op-
gepakt, zoals het Korenfestival dat zal 
plaatsvinden op zaterdag 29 juni. Voor 
andere activiteiten vindt nog overleg 
plaats maar we kunnen alvast onthullen 
dat ook de Vituskerk en Naarden Vesting 
als locatie niet ontbreken in het pro-
gramma. 

Het team communicatie heeft inmiddels 
een start gemaakt met het ontwerpen van 
een nieuwe huisstijl voor al onze commu-
nicatie uitingen en de website. 

Graag vernemen wij uw eventuele wen-
sen of ideeën voor de inhoud van de 
website zodat we deze kunnen meene-
men in de ontwikkeling ervan. U kunt 
hiervoor mailen naar: maria@h-drieeen-
heid.nl  

Wij hebben Eric Bor, secretaris van de 
Historische Kring Bussum bereid gevon-
den om mee te werken aan een 

mailto:maria@h-drieeenheid.nl
mailto:maria@h-drieeenheid.nl
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Jubileumboek waarin we ook uw ervarin-
gen met de Mariakerk zouden willen op-
nemen. U kunt uw bijdrage hiervoor van 
maximaal 250 woorden, met eventuele 
jpg afbeeldingen mailen naar: maria@h-
drieeenheid.nl. 

Meer nieuws over het jubileumpro-
gramma en andere ontwikkelingen kunt u 
lezen in de komende Maria en Vitusbode. 

Maria Arisz 

 

 

Misintenties  

De afgelopen 3 maanden zijn er door ziekte op het secretariaat namen van overledenen 
niet genoemd in de Mariakerk. Dat spijt mij zeer.  

Ik hoop dat het vanaf januari goed gaat komen. 

Mocht u toch een afroep missen laat mij dit dan weten door een mail naar het  
secretariaat van de Mariakerk te sturen.  

Karin Veen.  

 

Verdieping

De dood als nieuwe geboorte 

Voor iedereen komt ooit het moment 
waarop we ons moeten voorbereiden op 
de dood. Als we oud of ernstig ziek wor-
den of in levensgevaar verkeren, moeten 
we ons niet louter zorgen maken over 
hoe we dat overleven - tenzij ‘overleven’ 
betekent dat we een perspectief hebben 
op een leven over de dood heen. Onze 
huidige cultuur is erg op de dood georiën-
teerd, maar ze helpt ons niet om ons 
goed voor te bereiden op de dood. De 
meeste mensen kennen alleen het ver-
langen om langer te leven op deze aarde. 
Maar sterven is, net als geboren worden, 
een toegang naar nieuw leven. Zoals 
Prediker zegt: ‘Alles heeft zijn uur... een 
tijd om te baren en een tijd om te sterven’ 
(Prediker 3,1-2). 

We moeten ons net zo zorgvuldig voorbe-
reiden op onze dood als onze ouders zich 
vroeger voorbereidden op onze geboorte. 

Als we weten dat Jezus is gekomen om 
ons sterfelijk lichaam te bekleden met 

onsterfelijkheid, kunnen we een innerlijk 
verlangen ontwikkelen om opnieuw gebo-
ren te worden tot eeuwig leven met Je-
zus. Het kan ons aansporen om ons 
daarop voor te bereiden. 

Het is belangrijk om onophoudelijk het le-
ven van Jezus’ Geest in ons, het eeuwige 
leven, te behoeden en te versterken. Dat 
leven is ons gegeven in de doop, het 
wordt onderhouden in de eucharistie, en 
we kunnen het op vele wijzen verdiepen 
en versterken, bijvoorbeeld door gebed, 
meditatie, geestelijke lezing en geeste-
lijke begeleiding Het leven met de sacra-
menten en met Gods woord helpt ons om 
beetje bij beetje ons sterfelijk lichaam los 
te laten en het kleed van de onsterfelijk-
heid te ontvangen. De dood is op die ma-
nier niet de vijand die aan alles een eind 
maakt, maar de vriend die ons bij de 
hand neemt en ons binnenleidt in het rijk 
van eeuwigdurende liefde. 

Uit het boek: “Brood voor Onderweg” van 
Henri Nouwen
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Medeleven: Ik heb er om gehuild

Elke donderdag gaat mijnheer Andringa, 
onderwijzer in Bussum, naar de markt. 
Daar worden verse stroopwafels ge-
maakt. Een genot voor zijn huisgenoten. 
Deze keer staat er een bordje: Drie ha-
len, twee betalen. Schoolmeester An-
dringa ziet er meteen een mooie rekenles 
in over kortingen en procenten. Op 
school zet hij de drie pakjes stroopwafels 
op de rand van zijn lessenaar, houdt een 
verhaal over deze aanbieding en laat de 
leerlingen berekenen hoeveel procent 
korting hij heeft gekregen. Na de rekenles 
krijgen alle leerlingen een stroopwafel 
van hem en knabbelen die lekker op. Al-
leen Annelies laat haar stroopwafel on-
aangeroerd. Annelies is het slechtst ge-
klede meisje van de klas, haar kleren zijn 
wel schoon, niet kapot, maar oud en ver-
sleten. Annelies loopt naar mijnheer An-
dringa en fluistert: “Hebt u een mes?”.  

Mijnheer Andringa kijkt verbaasd en zegt: 
“Een mes?”  

“Dan kan ik mijn stroopwafel in drieën 
snijden, voor thuis, mijn moeder en broer-
tje.”  

Ontroerd kijkt Mijnheer Andringa haar 
aan en fluistert:  

“Eet jij je stroopwafel maar lekker op, ik 
heb er nog een paar, die mag je straks 
mee naar huis nemen”.  

De volgende morgen legt Annelies een 
enveloppe op de lessenaar van Mijnheer 
Andringa.  

Hij snijdt met zijn zakmesje de enveloppe 
voorzichtig open. Een kort briefje in een 
mooi handschrift:  

“Lieve Mijnheer Andringa, ik heb er om 
gehuild, heel veel dank, heel veel dank, 
dat dit nog bestaat!  

Moeder van Annelies.” 

Het leven van Annelies, haar moeder en 
broertje, is een leven van delen en om-
zien naar elkaar. 

Mijnheer Andringa kijkt sprakeloos naar 
het briefje en wordt zich bewust dat er 
tweeduizend jaar geleden een man in Na-
zareth was, die daar iets over zei in zijn 
Bergrede.  

Hij kijkt Annelies glimlachend aan en 
knikt haar bemoedigend toe. 

Dit is zoals ons geloof het wil, dit is leven 
naar het evangelie, hier moet je oog voor 
hebben. 

Dit stukje komt bij mij uit “Herinneringen”. 

Hartelijke groeten. 

J.M. Baaij 

 

 

Als ik aan Joop Heerschop denk…..

Dan komt op de eerste plaats naar boven 
hoe Joop zich zijn hele leven heeft inge-
spannen voor de samenleving. Niets was 
hem teveel en hij had de wildste ideeën 
om het mensen naar hun zin te maken. 
Heel Bussum kent Joop uit de tijd dat hij 
de ‘Doe-Het-Zelf-Winkels’ had, maar nog 
bekender werd Joop toen hij zich het lot 
aantrok van de straatarme mensen in 
Roemenië en de stichting ‘Kinderen in 
Nood’ oprichtte. Heel wat keren is Joop 

naar Roemenië geweest om daar met ei-
gen handen weeshuizen, bejaardencen-
tra en woninkjes van stokoude mensen 
op te knappen. Joop had gouden hand-
jes! Hij wist de juiste mensen om zich 
heen te verzamelen en verstond de kunst 
om ze enthousiast te maken voor zijn 
werk. Zijn inzet bleef niet onopgemerkt in 
binnen- en buitenland. Joop ontving di-
verse onderscheidingen, waaronder één 
van de regering van Roemenië. 
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Voorzien van het Heilige Sacrament der 
Zieken is Joop in de avond van de eerste 
kerstdag overleden. Joop was een gelo-
vig man, die trouw de zondagse H. Mis 
bezocht, eerst in Bussum, later in Naar-
den. Joop was namelijk gehecht aan tra-
ditie en dat vond hij bij ons in de St. Vi-
tuskerk. Daar kon Joop zijn talenten 
volop ontplooien. Hij nam al gauw allerlei 
onderhoudsklusjes in kerk en pastorie 
voor zijn rekening, sloot zich aan bij de 
collectantengroep, bedacht de jaarlijkse 
ouderen dag en verleende hand- en 
spandiensten bij het kosterswerk. Velen 
zullen zich Joop herinneren als acoliet bij 
rouw- en trouwdiensten. Dat deed hij 
graag.  

Joop is nu op de plek waar veel van zijn 
vrienden zijn die hem zijn voorgegaan. 

Wij bidden dat hij daar mag genieten van 
het vele goede dat hij op onze aarde voor 
zovelen heeft gedaan. We zullen hem 
niet vergeten! Wij wensen Anny, zijn kin-
deren en zijn kleinkinderen veel sterkte 
toe, nu zij zonder Joop verder moeten. 

Henk Schilder, lid locatieteam 
 

 

Kerstvieringen in de St Vituskerk

Kerstmis 2023 was een heel drukke tijd 
voor onze priesters. Maar ook de koren 
hebben overuren gedraaid, en hoe. 

Op Kerstavond om 21.00 uur begon, na 
het ‘inzingen’ door de volle kerk (met 259 
aanwezigen), de nachtmis. Deze is, op-
geluisterd met het massale geluid van het 
St. Ceciliakoor, begeleid door een groep 
ervaren koperblazers. Dankzij de goede 
akoestiek van de kerk, leidde deze  

unieke combinatie van koor en blazers, 
niet tot het ‘wegblazen’ van het koor. Een 
applaus van de kerkgangers na afloop 
was dan ook zeer terecht. 

Op 1e Kerstdag tijdens de hoogmis van 
09.30 uur, werd het koor begeleid door 
een groep strijkers, waardoor je je soms 
in een concertzaal waande. Ook hier een 
welverdiend applaus na afloop. 
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(N.B. Deze strijkers zullen ook hun bij-
drage leveren aan de viering op Paas-
morgen 31 maart te 09.30 uur in de St Vi-
tuskerk. De vaste gezangen zullen dan 
genomen worden uit de Krönungsmesse 
van W.A. Mozart) 

 

De twee foto’s geven een goed beeld van 
de bijzondere en unieke bezetting op de 
koorzolder, tijdens die prachtige vierin-
gen.

 

Kerstvieringen in de Mariakerk

Op kerstavond werden in de gezinsvie-
ring om 19.00 veel kerstliederen gezon-
gen voor een volle kerk. 

In de nachtmis zong het koor Mary’s Voi-
ces de sterren van de hemel met de 
Missa Brevis van Mozart. En op 

kerstmorgen vertolkte het Mariakoor heel 
mooi In dulce double van Haydn en can-
tate 147 (Jesus bleibet meine Freude) 
van J.S. Bach. Zij werden zoals altijd 
prachtig begeleid op het orgel door Frans 
Baneke en gedirigeerd door Karin Kuiper.
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Lichtjestocht: Een Verslag 

Op zondagavond 17 december is het 
centrum van Bussum verlicht door ruim 
150 mensen, kinderen met hun ouders en 
andere wandelaars, allemaal met hun ei-
gen lichtjes.  

Bij de Wilhelminakerk werd men door een 
Heraut opgeroepen om zich in te schrij-
ven voor de zoektocht naar het Kind in 
Bethlehem. Bij de inschrijfbalie kreeg 
men een route die hen naar Bethlehem 
zou leiden.  

Als eerste kwamen ze langs Maria, die 
druk aan het werk was toen Gabriel ver-
scheen en haar vertelde dat ze zwanger 
zou worden. Verderop was Jozef druk in 
zijn werkplaats op het Julianaplein toen 
de Engel bij hem langs kwam om te ver-
tellen, dat hij toch met Maria moest trou-
wen.  

Op de Vlietlaan liep een treurige Ezel, be-
geleid door een Boer. Hij was zijn 
vriendje kwijt. Dat ezeltje was namelijk 
met Maria en Jozef mee.  

 

Waarna ze verrast werden door Herders 
met Engelen, die zongen “Ere Zij God in 
de Hoge”.  

Op de hoek bij de Generaal de la  
Reylaan was de Herberg tjok- en nokvol 
en vertelde de Herbergier, dat ze door 
moesten lopen naar een stal.  

Gelukkig kregen ze bij de Synagoge een 
beetje warme chocolademelk en een 
mooi filmpje met uitleg over het Cha-
noeka- of Lichtjesfeest. 

Op de Brinklaan kwamen ze Wijzen te-
gen, met een telescoop en konden ze 
naar de ster kijken, die hun naar het 
Kindje zou brengen. En inderdaad von-
den ze het Kerstkind in de Mariakerk met 
zijn trotse ouders. 

Na zo’n lange tocht werden ze aldaar lek-
ker getrakteerd op Chocomel of Glühwein 
met wat lekkers en konden ze ook de 
kerststal bewonderen en een kaarsje 
aansteken. 

Het was een hele mooie tocht door het 
Kerstverhaal heen. En dat er wel ruim 
150 mensen zijn geweest, was boven 
onze verwachting. 

Doordat zoveel mensen hebben willen 
meewerken is dit zo’n mooie avond ge-
worden. 
We mogen er met dankbaarheid op te-
rug kijken. 
En hopen dit volgend jaar weer te mogen 
organiseren. 

Namens de Kerngroep van de Lichtjes-
tocht 
Femmy van der Ploeg, Annelies Elfrink 
en Karin Veen 
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Samenzang in de Mariakerk op 16 december

Als opwarmertje voor de kerstdagen heeft 
het koor Mary’s Voices kerstliederen ge-
zongen. Vooral veel bekende liedjes. 
Tussen de liedjes door las Marlène Potjer 
het kerstverhaal voor.  

Het was een gezellig en fijn samenzijn en 
de kerk was goed gevuld.  

Na afloop mochten alle kinderen die in de 
kerk waren een kaarsje bij de kerststal 
zetten. 

Dit gaan we dit jaar zeker weer doen. 

Karin Veen en Annelies Elfrink

 

Jongeren kerstdiner

15 december was het zover, het eerste 
jongeren kerstdiner (16-35 jaar) werd ge-
houden in de sloep van de Mariakerk. De 
week ervoor is er al hard gewerkt aan de 
voorbereidingen. 

Met 42 man begonnen we de avond in de 
kerk met een welkom van Javier en Mikel 
en het kerstverhaal gelezen door Ignacio. 
Vervolgens was het tijd om te eten. Aan 
mooie opgemaakte tafels was er voor ie-
dereen plaats in de sloep. Startend met 
soep (tomaten of champignonsoep). 
Daarna was het tijd om met z’n allen sa-
men te gaan te zingen met begeleiding 
van de piano. Om vervolgens het hoofd-
gerecht, lasagne, te gaan eten en daarna 
te eindigen met (vruchten)tiramisu. 

Tijdens het eten was er genoeg tijd om 
nieuwe mensen te ontmoeten en elkaar 
te leren kennen. 

Hierna was het tijd om weer naar de kerk 
te gaan voor een stilte moment en Jezus 
in de kribbe te leggen. Daarna kon ieder-
een een kaarsje branden voor de kerst-
stal. En natuurlijk was er tijd om een 
groepsfoto te maken in de kerk. 

Daarna was er in de sloep nog tijd voor 
warme chocomel en glühwein en veel ge-
zelligheid. 

Al met al een geslaagde avond. 

Mede mogelijk gemaakt door de donatie 
van het bestuur.
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Wie redt de Mariaboodschap?

 

Dringend gezocht: één of meerdere vrij-
willigers, die 2 x per maand de Maria 
Boodschap willen maken  

Na jarenlange inzet voor het redactiewerk 
van de Mariaboodschap zullen Marion 
Vrind en Titia Nagel deze werkzaamhe-
den gaan neerleggen per eind januari. De 
bezetting die er dan overblijft is te klein 
om het voortbestaan van deze tweeweke-
lijkse nieuwsuitgave te kunnen garande-
ren. Het zou jammer zijn als deze 
nieuwsbrief ophoudt te bestaan 

Wilt u het redactieteam komen versterken 
om de Mariaboodschap te redden, mail 
dan naar: mariaboodschap@h-drieeen-
heid.nl of bel naar Marion Vrind: 035 
6916091. 

Maria Arisz

 

Door de Geest geleid’

Op donderdag 18 januari start er een ge-
loofsverdiepingscursus van vijf bijeen-
komsten met als leidraad het inspire-
rende boekje ‘Door de Geest geleid’ van 
Pater Amantius Pijnenburg. 

Het doel is om meer vertrouwd te raken 
met de werking van Gods Geest en te 
verkennen hoe we ons door Zijn Geest 
kunnen laten leiden. 

Vanaf donderdag 18 januari, wekelijks tot 
en met 15 februari. 

Tijd: 14.30 -16.30 uur 

Plaats: Grote zaal van het Parochieel 
Centrum van de Mariakerk. 

Voor aanmelding en meer informatie, 
mail naar: maria@h-drieeenheid.nl. 

Maria Arisz 

 

 

 

mailto:maria@h-drieeenheid.nl
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Oecumenische Vespervieringen in de 40 dagentijd

Ieder jaar houden de St Vituskerk en de Grote Kerk in Naarden gezamenlijk Vespervie-
ringen op zondagavonden te 19.30 uur, in de 40 dagentijd. 

Datum Plaats Voorganger Koor/Orgel o.l.v. 

18 februari Grote Kerk Ds. P. Korver Wybe Kooijmans 
25 februari RK St Vitus Ds. J. Schouten Wybe Kooijmans 
     3 maart Grote Kerk Pastoor Carlos Fabril Piet Philipse 
   10 maart RK St Vitus Mv. A. Schilder-Ver-

hoef 
Wybe Kooijmans  

   17 maart Grote Kerk Kapelaan Mikel Palic Piet Philipse 
 

De vieringen worden opgeluisterd in elkaars kerken met medewerking van eigen orga-
nist en/of muzikale begeleiding. 

U allen wordt daarvoor van harte uitgenodigd daarbij aanwezig te zijn.

 

Minikerkendag 4 februari 

Op 4 februari is er Minikerkendag in de 
Grote Kerk van Naarden. Mary’s Voices 
zal de bijeenkomst muzikaal omlijsten in 
samenwerking met Karin Bouwmeester en 
Wybe Kooijmans.  

Tijdens deze oecumenische viering zullen 
Peter Korver, Saskia van Meggelen, An-
negreet van der Wijk en Carlos Fabril 
voorgaan. U bent van harte uitgenodigd 
om 11 uur.  

CCIV programma 

Voor de komende periode staan onder de 
titel Zinspiratie bij het CCIV de volgende 
lezingen op het programma: 

• 8 februari 20.00 uur, Tindalvilla, “Her-
nieuwde belangstelling voor de filoso-
fie van Hannah Arendt”. Spreker Wim 
Dooge 

• 19 maart 20.00 uur, Majellakapel, 
“Religie in de wereld en in 

ontkerkelijkt Nederland”. Spreker Dr. 
Ernst van den Hemel 

 

Meer informatie vindt u op www.cciv.nl. 
Ook kunt u zich hier voor de lezingen 
aanmelden. 

 

http://www.cciv.nl/
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Het Mirakel van Amsterdam

Op 15 maart 1345, zo vertelt de overleve-
ring, lag een man in een huis aan de Kal-
verstraat ziek op bed en vreesde te ster-
ven. Hij liet een priester roepen om hem 
te bedienen en van het Heilig Sacrament 
(de hostie) te voorzien. Na het nuttigen 
van de hostie moest de zieke overgeven 
en werd het braaksel in het brandende 
haardvuur van zijn kamer geworpen. 

De volgende dag bleek dat hij niet alleen 
de hostie onbeschadigd had uitgebraakt, 
maar bovendien dat het vuur het deze 
niet had aangetast. Alsof dat nog niet op-
merkelijk genoeg was: de hostie die de 
volgende dag door de priester van de 
Oude of Nicolaaskerk weer was opge-
haald, keerde vanuit de Oude Kerk op 
wonderbaarlijke wijze in het huis van de 
man terug. Dit herhaalde zich daarna nog 
eens tweemaal. 

Het gold als een bevestigingsmirakel 
waarmee werd aangegeven dat men in 
de verschijnselen de hand Gods diende 
te herkennen en de plaats waar het eer-
ste mirakel was gebeurd, moest inrichten 
als heiligdom. De betrokkenen handelden 
dienovereenkomstig en verbouwden de 
woning met daarin de haardstede tot een 
devotie- of bedevaartkapel, de kapel van 
de Heilige Stede. 

Na de bouw van de kapel van de Heilige 
Stede, ter ere van het Mirakel, groeide 
Amsterdam in de 14e en 15e eeuw tot 
een belangrijk bedevaartcentrum. Jaar-
lijks werden er grootse en pompeuze sa-
cramentsprocessies gehouden. Maar aan 
deze cultus kwam een abrupt einde toen 
in 1578 het stadsbestuur overging in pro-
testantse handen en katholieke Amster-
dammers hun toevlucht moesten zoeken 
in schuilkerken. Voor de jaarlijkse viering 
en verering van het Mirakel kwam men 
bijeen in de Begijnhofkapel. 

Toen in de 19e eeuw in Nederland het 
katholieke geloof weer openlijk was toe-
gestaan, kwam de Mirakeldevotie lang-
zaam weer op gang. De doorbraak van 
de cultus kwam echter pas aan het einde 
van de 19e eeuw tot stand, toen Amster-
dammer Joseph Lousbergh een geschrift 
ontdekte waarop de precieze middel-
eeuwse route van de Mirakelprocessie 
beschreven stond. Samen met vriend Ca-
rel Elsenburg besloot hij in 1881 die route 
weer op devotionele wijze, in ‘stille om-
gang’, na te lopen. 

De Stille Omgang zal in het weekend 16-
17 maart 2024 worden georganiseerd. 
(https:/www.stille-omgang.nl) 

Bernadette Keet
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Film: “Where are you Adam?” 

Op vrijdagavond 
26 januari wordt 
in de Wilhelmina-
kerk de film 
“Where are you 
Adam” vertoond. 

Deze film gaat 
over monniken 
op de berg Athos 
en is gemaakt 
door de Oekra-
iense documen-

tairemaker Alexander Plyska. 

De documentaire geeft een inkijkje in het 
leven van monniken op het Griekse 
schiereiland Athos. Het is een uitzonder-
lijke, visueel rijke en unieke, prachtige, 
beschouwende documentaire; een eer-
biedwaardige waarneming van de wereld 
waar de tijd niet door de klok wordt be-
heerst.  

We zien hier gelovige mensen, die hele-
maal opgaan in hun werk en in gebed, 
waarbij ze diverse beproevingen en moei-
lijkheden ondervinden. De beelden in de 
film raken je in jouw ziel door de inzet van 
de monniken. 

Een Nederlands trailer kunt u via deze 
link bekijken. 

De film is tot op heden al door zo’n 
200.000 mensen in 20 verschillende lan-
den bekeken en vertoond in 100 verschil-
lende katholieke en protestantse paro-
chies en in 20 filmhuizen in Nederland.  

De film duurt ongeveer 80 minuten en is 
Nederlands ondertiteld. 

De toegangsprijs bedraagt € 10,-, contant 
te voldoen bij de voorstelling. Voor kof-
fie/thee wordt een vrijwillige bijdrage 
(richtprijs € 1,50) gevraagd. 

De opbrengst is bestemd voor het helpen 
van Oekraïense families. 

Deze avond wordt georganiseerd door de 
Oekraiense Katia Novikova, in samen-
werking met de Protestantse Gemeente 
Bussum (Joke Koelewijn) en Paul Ko-
nings (Apostolisch Genootschap).  

Graag tevoren aanmelden via ticketsbus-
sum@gmail.com  

Met vriendelijke groet, 

Joke Koelewijn en Paul Konings

 

Lourdesbedevaart

Op bedevaart gaan is reizen met een 
plus. Niet elke reis is een bedevaart en 
niet elke reiziger een pelgrim. Een bede-
vaart is niet zomaar een vakantie. Het is 
een reis naar een plaats waar de hemel 
de aarde raakt. Pelgrim ben je ook niet 
zomaar, dat word je door de ervaringen 
die je onderweg met elkaar opdoet. 

Lourdes is zo’n plek en het bijzondere 
van Lourdes is, dat je daar met vele an-
deren bent. Je voelt, dat je met elkaar 
verbonden bent, niet alleen door het ge-
loof maar ook omdat je daar ontdekt, dat 
niemand volmaakt is. 

In Lourdes is alles anders. Je voelt je ge-
dragen en door de dienstbaarheid van de 
vele vrijwilligers en hun zorg aan de 
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zieken en kwetsbaren, zie je met eigen 
ogen Gods liefde en Zijn barmhartigheid. 
Dat geeft iedereen kracht en nieuwe 
moed om weer verder op weg te gaan of 
de last van je kruis te dragen. 

De drie gebaren van Lourdes zorgen ook 
voor een bijzondere ervaring: Het gebaar 
van de Grot met het aanraken van de 
rots, het gebaar van het water uit de bron 
als een teken van vergeving en vernieu-
wing, het gebaar van het licht en de kaar-
sen als een lichtbaken van de Heer in 
ons leven. 

Deze gebaren zijn het, die Bernadette 
zélf verricht heeft tijdens de verschijnin-
gen: de Grot binnengaan en de rots aan-
raken, drinken en zich wassen met het 
water van de bron, en een kaars in de 
hand nemen. 

Het Huis voor de Pelgrim organiseert al 
meer dan 100 jaar bedevaartreizen naar 
Lourdes. Dit zijn geheel verzorgde reizen 
met reis en verblijf op basis van volpen-
sion en een vrijblijvend pastoraal pro-
gramma. Het bijzondere van de reizen 
naar Lourdes is dat deze ook heel ge-
schikt zijn voor mindervaliden of mensen 
die zorg nodig hebben. Op deze manier 
mag iedereen zich opgenomen weten in 
die grote gemeenschap van miljoenen 
gelovigen, die elk jaar naar Lourdes komt 
om te doen wat Maria gevraagd heeft: sa-
men kerk zijn. 

Tijdens een reis naar Lourdes staan reli-
gie, beleving en ontmoeting centraal bij 

het invullen van het bedevaartpro-
gramma. 

Dit jaar zijn er weer reismogelijkheden 
per vliegtuig, bus en trein. 

Misschien heeft u rond de kerstdagen de 
driedelige documentaire met “Francis 
naar Lourdes” op NPO 2 gezien en bent 
u ook onder de indruk gekomen van 
Lourdes. Is uw interesse gewekt om ook 
eens op bedevaart te gaan en te ervaren 
wat er met de mens gebeurt in Lourdes? 

Voor meer informatie over de reizen kunt 
u een folder uit de kerk meenemen of 
contact opnemen met een van de con-
tactpersonen. 

Op de website van onze parochie: 
www.h-drieeenheid.nl vindt u onder het 
kopje bedevaarten meer informatie over 
de Lourdesreizen. 

U kunt ook kijken op de site: www.huis-
voordepelgrim.nl. Daar staan ook reizen 
naar andere pelgrimsoorden!  

Contactpersonen: 
Maria Bussum  
Hans Hageman 035-6932275 
j.c.m.hageman@12move.nl 
 
Vitus Naarden   
Bernadette Keet-van den Berg  
06-51521221   
bwslkeet@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:j.c.m.hageman@12move.n
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Amalia

Maandag 22 januari: Engelse tuinen en 
High Tea  

Wanneer je per 
trein door de 
Kanaaltunnel 
naar Engeland 
reist, kom je 
bovengronds 
meteen in het 

groene landschap. ‘Welcome in Kent, 
The Garden of England’ staat er met 
grote letters op een bord. In dit deel van 
Engeland zijn onnoemelijk veel tuinen, 
kastelen en landgoederen. Je hoeft dus 
niet ver ‘the country’ in, om schitterende 
tuinen te kunnen bezoeken. Weg van de 
snelweg, bestaat nog het ‘good old Eng-
land’. In deze streek kom je overal door 
fraaie dorpjes, tref je leuke pubs, oude 
hopschuren of puffende oude stoomtrein-
tjes. Hans Ringers laat u van alles zien: 
privétuinen, kasteeltuinen, National Trust-
tuinen, bijzondere kwekerijen en ook wat 
van de omgeving. Misschien krijgt u, na 
het zien van de tuinen, zin om er zelf een 
kijkje te gaan nemen. 

Voor Amalia is 2024 het tweede lustrum-
jaar. Om dat te vieren, trakteren we op 
een heuse ‘High Tea’ ! 

Woensdag 28 februari: Willem van 
Oranje  

Nieuwsgierig naar de 
geschiedenis van 
ons land? Ron van 
Luijnen, kasteelbe-
heerder van het Mui-
derslot, laat ons ken-
nismaken met Wil-
lem van Oranje Nas-
sau, ook bekend als 
Vader des vader-

lands en Willem de Zwijger. Hij speelde 
een cruciale rol in de opstand tegen 

koning Philips II tijdens de tachtigjarige 
oorlog (1568-1648), toen hij over de Lage 
Landen regeerde. Hij stond voor geloofs-
vrijheid, een belangrijke drijfveer voor het 
ontstaan van deze langdurige strijd. Ter-
wijl Philips II krampachtig vasthield aan 
het katholieke geloof als het enige ware, 
streed Willem voor vrijheid van religie. Dit 
conflict leidde tot de 80-jarige oorlog die 
ons land heeft gevormd. Willem, afkom-
stig uit Dillenburg, in het Duitse graaf-
schap Nassau, verwierf de titel Prins van 
Oranje door zijn invloedrijke familie en er-
fenis. Hij trouwde maar liefst vier keer en 
kreeg talrijke nazaten, onder wie Maurits 
en Frederik Hendrik die, net als hun va-
der, een belangrijke rol hebben gespeeld 
in die lange oorlog. Maak mee hoe ons 
land onder leiding van Willem de Zwijger 
veranderde. Ontdek zijn nalatenschap en 
de impact op onze geschiedenis. Een 
fascinerend verhaal van vastberaden-
heid, geloofsstrijd en de zoektocht naar 
vrijheid. Ook nu nog actueel! 

Voor beide bijeenkomsten geldt: 

Plaats: Spieghelwijck, Iepenlaan 354a, 
Bussum, naast verzorgingshuis De Zand-
zee.  

Tijd: van 14 tot ca. 16 uur.  

Entree: € 7,50 per bijeenkomst; dat is 

incl. alle consumpties!  

Betalen: Overmaken naar rekening 

NL58INGB0003271950 t.n.v. J.G. de 

Jonge-Meijerink, onder vermelding van 

‘Amalia’. U kunt eventueel ook aan de 

zaal betalen. 

Aanmelden (noodzakelijk in verband 

met High Tea): bij voorkeur op ama-

lia.bus@kpnmail.nl; of anders via tele-

foon: 035-6932318. 

Marie-Louise van Wijk - van de Ven

mailto:amalia.bus@kpnmail.nl
mailto:amalia.bus@kpnmail.nl
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Vasten Aktie

Leven in een veranderende wereld  

Deze vastenperiode vragen wij uw steun 
voor gemeenschappen in het zuiden van 
Zimbabwe. Zij zijn afhankelijk van gewas-
senteelt met regenwater. Als er onvol-
doende regen valt, vertrouwen de men-
sen op waterbronnen als rivieren en put-
ten. In januari 2023 waren er in grote de-
len van het land echter lange droge perio-
des, met grote risico’s voor de oogsten.  

Het Vastenactie campagneproject richt 
zich op vrouwen, jongeren en mannen 
met beperkte bestaansmiddelen in de 
districten Gutu en Bikita, de districten met 
het grootste gebrek aan water en andere 
middelen van bestaan.  

Vrouwen moeten ver lopen voor water, 
moeten in het veld werken terwijl ze ook 
voor de kinderen en het huishouden moe-
ten zorgen. Traditionele rolpatronen 
waarbij vrouwen geen controle hebben 
over gebruik van het land en de oogsten, 
vergroten hun kwetsbaarheid.  

Waterpunten 

Om de toegang tot schoon water te ver-
beteren voor zowel thuisgebruik als voor 
het land en de dieren, gaan we vier wa-
terpunten installeren. Er worden putten 
geboord, die worden voorzien van een 
pomp die op zonne-energie werkt en er 
komt bij iedere put ook een grote opslag-
tank van 5000 liter. Ieder waterpunt kan 
vijf dorpen - met gemiddeld 20 gezinnen 
van vier personen - van water voorzien. 
Een betrouwbare watertoevoer verzekert 
de gemeenschappen van een goede 
oogst voor zowel thuisgebruik als om te 
verkopen. Daardoor verbeteren de voed-
selzekerheid en de inkomenszekerheid.  

Gemeenschappelijke tuinen 

Bij de vier waterpunten worden ook vier 
gemeenschappelijke tuinen aangelegd 
van 50 x 50 meter. De lokale bevolking 

draagt actief bij aan het project door mee 
te helpen bij de installatie van de water-
punten en tuinen, door ze te beschermen, 
bijvoorbeeld tegen wilde dieren, en door 
lokale kennis, kennis van natuurlijke land-
bouw en lokale zaden in te brengen voor 
de moestuinen. De gemeenschappen zul-
len na de oplevering van de tuinen zelf 
zorgen voor het onderhoud en de beveili-
ging.   

Naaigroepen 

Om kwetsbare vrouwen en jongeren te 
ondersteunen bij het verwerven van extra 
inkomsten worden 20 groepen voorzien 
van een naaimachine en startmaterialen 
zodat ze kleding kunnen maken en verko-
pen, waaronder schooluniformen. Ze krij-
gen ook  

Hoe kunt u helpen? 

• Landbouw training p.p.: € 15 

• Naai-opleiding voor 2 personen: € 35 

• Startset om kleding te naaien: € 45 

• Afrastering moestuinen: € 65 

• Waterleidingen en kranen: € 85 

 

Tijdens de viering van 18 februari in de 
Mariakerk zal uw aandacht voor dit pro-
ject worden gevraagd. De collecte op-
brengst zal dan ook voor Vastenaktie be-
stemd zijn.  

Mocht u niet in de gelegenheid zijn deze 
dienst bij te wonen dan kunt u uw gift ook 
natuurlijk direct overmaken aan Vasten-
actie via: 

IBAN NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. 
Vastenactie, Den Haag 

Namens de MOV-commissie  

Vincent Veen 
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Liturgisch rooster

zaterdag 20 januari     

Vitus 17:30 uur Eucharistie Kapelaan H. Versteeg 

zondag 21 januari  -  3e zondag door het jaar   

Maria 11:00 uur Eucharistie Kapelaan M. Palić  

Vitus 9:30 uur Eucharistie / KND Pastoor C. Fabril 

zaterdag 27 januari     

Vitus 17:30 uur Eucharistie Kapelaan H. Versteeg 

zondag 28 januari  -  4e zondag door het jaar   

Vitus 9:30 uur Eucharistie Pastoor C. Fabril 

Maria 11:00 uur Eucharistie Pastoor C. Fabril 

zaterdag 3 februari     

Vitus 17:30 uur Eucharistie Kapelaan H. Versteeg 

zondag 4 februari  -  5e zondag door het jaar   

Vitus 9:30 uur Eucharistie Pastoor C. Fabril 

Maria 9:30 uur Stille Mis Kapelaan M. Palić  

zaterdag 10 februari     

Vitus 17:30 uur Eucharistie Kapelaan H. Versteeg 

zondag 11 februari  -  6e zondag door het jaar 

Vitus 9:30 uur Eucharistie Kapelaan J. Acuña 

Maria 11:00 uur Eucharistie Kapelaan M. Palić  

woensdag 14 februari  -  Aswoensdag   

Vitus 19:00 uur Aswoensdag Kapelaan M. Palić  

Maria 19:30 uur Aswoensdag Pastoor C. Fabril 

zaterdag 17 februari     

Vitus 17:30 uur Eucharistie Kapelaan H. Versteeg 

zondag 18 februari  -  1e zondag veertigdagentijd 

Vitus 9:30 uur Eucharistie / KND Pastoor C. Fabril 

Maria 11:00 uur Eucharistie Kapelaan J. Acuña 

zaterdag 24 februari     

Vitus 17:30 uur Eucharistie Kapelaan H. Versteeg 
 
zondag 25 februari  -  2e zondag veertigdagentijd 

Vitus 9:30 uur Eucharistie Kapelaan M. Palić  

Maria 11:00 uur Eucharistie Pastoor C. Fabril 

zaterdag 2 maart   

Vitus 17:30 uur Eucharistie Kapelaan H. Versteeg 
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zondag 3 maart  -  3e zondag veertigdagentijd 

Vitus 9:30 uur Eucharistie Pastoor C. Fabril 

Maria 11:00 uur Eucharistie Pastoor C. Fabril 

zaterdag 9 maart   

Vitus 17:30 uur Eucharistie Kapelaan H. Versteeg 

zondag 10 maart  -  4e zondag veertigdagentijd 

Vitus 9:30 uur Eucharistie Kapelaan J. Acuña 

Maria 11:00 uur Eucharistie Kapelaan M. Palić  

zaterdag 16 maart     

Vitus 17:30 uur Eucharistie Kapelaan H. Versteeg 

zondag 17 maart  -  5e zondag veertigdagentijd 

Vitus 9:30 uur Eucharistie / KND Pastoor C. Fabril 

Maria 11:00 uur Eucharistie Kapelaan M. Palić  

zaterdag 23 maart     

Vitus 17:30 uur Eucharistie Kapelaan H. Versteeg 

zondag 24 maart  -  Palmzondag   

Vitus 9:30 uur Palmzondag  Pastoor C. Fabril 

Maria 11:00 uur Palmzondag  Pastoor C. Fabril 

dinsdag 26 maart     

Vitus 19:00 uur Boeteviering Pastoor C. Fabril 

donderdag 28 maart  -  Witte Donderdag   

Vitus 19:00 uur Witte Donderdag Pastoor C. Fabril 

Maria 19:30 uur Geen viering / Eucharistie in St. Vitus Naarden 

vrijdag 29 maart  -  Goede Vrijdag   

Vitus 15:00 uur Kruisweg Pastoor C. Fabril 

Vitus 19:00 uur Geen viering / Viering Mariakerk Bussum 

Maria 15:00 uur Kruisweg M. Potjer 

Maria 19:30 uur Goede Vrijdag Pastoor C. Fabril 

zaterdag 30 maart  -  Paaswake   

Vitus 21:00 uur Paaswake Kapelaan J. Acuña 

Maria 19:30 uur Paaswake Kapelaan M. Palić  

zondag 31 maart  -  Paaszondag   

Vitus 9:30 uur 1e Paasdag Kapelaan M. Palić  

Maria 11:00 uur 1e Paasdag Pastoor C. Fabril 

    
* KND : Kindernevendienst 
 
 
Vieringen door de week 

Vitus  iedere dinsdag, woensdag en donderdag om 09:00 uur 
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Openkerk tijdens de weekmarkt 

• Mariakerk op donderdag van 10:00 uur tot 13:30 uur, met om 12.00 orgelspel en 
aansluitend middagpauzedienst. 

• St. Vituskerk op zaterdag van 10:30 uur tot 12:30 uur. 

 

U kunt uw gaven via de GIVT-app doneren of in het offerblok bij het verlaten van de kerk. 
Ook als u de viering via dienstgemist.nl volgt kunt via de Givt uw gift doneren. 

Mariakerk 

  

 Vituskerk 

 

 

 

 

Inleverdata kopij        

 Editie Inleverdatum kopij Verschijningsdatum 

2 
3 
4 
5 
6 
7 

Pasen 
Pinksteren 
Zomer 
Opening 
Herfst 
Kerst 

23 februari 
12 april 
7 juni 
9 augustus 
27 september 
15 november 

15 maart 
3 mei 
28 juli 
30 augustus 
18 oktober 
6 december 
 

kopij via het mailadres: klankkleur@h-drieeenheid.nl  
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Familieberichten

 

Doormiddel van de heilige Sacramenten van Doopsel, Vormsel en 
eerste Communie is Alex Teunissen 24 september jl. in de St. Vitus 
Kerk in Naarden opgenomen in de R.K. Kerk.  

Op 18 oktober zijn Alex en Ann door het heilig Sacrament van het 
Huwelijk een verbond van liefde en trouw met elkaar aangegaan. De 
kerkelijke huwelijksinzegening vond op de Filipijnen plaats.  

Wij feliciteren Alex en Ann alsnog van harte met hun huwelijk en wij 
wensen hen veel geluk en zegen over hun huwelijks leven. 

Pastor Carlos

 

Door het H. Doopsel opgenomen in onze kerkgemeenschap: 

 Nina Isabella Grosveld 

 Emilia Johanna Alicia Niemeyer 

 

 

We hebben afscheid genomen van: 

 Joop Bogaard, 81 jaar 

 Ivonne van Reusel – Goossens, op 88 jarige leeftijd 

 Hermanna Koppedraijer – Bos, op 90 jarige leeftijd 

 Petrus Sidonius Keijzer op 89 jarige leeftijd  

 Elisabeth Maria Eijsvogel - van Susteren op 88 jarige leeftijd  

 Eligia Felipa de Windt op 79 jarige leeftijd  

 Joop Heerschop op 87 jarige leeftijd 

 

 

Wij wensen alle partners, kinderen en familieleden van de overledenen  
van harte toe dat ze kracht en troost mogen ondervinden  

van lieve mensen om hen heen. 

 

 

 

 

  



 

Contactgegevens locatie Vitus 

Adres Pastorie:   Marktstraat 1, 1411 CX Naarden 

Adres     Turfpoortstraat 3, 1411 ED Naarden 

Adres secretariaat:   Turfpoortstraat 1, 1411 ED Naarden 

Email:    sintvitusnaarden@outlook.com 

Telefoon secretariaat:  035 - 694 3588 

Bankrekening:    NL33 RABO 0343 7026 65 

Locatie team Vitus:   Hr. P. Grol   06 52 095 788 

    Hr. H. Schilder   

    Mw. M. van Waes  06 15 251 975 

Acolieten/ misdienaars:  mw. A. van Eijden  06 23 682 598 

Ceciliakoor:   Hr. C van Essen  694 5062 

Communiegroep:  Mariëtte   06 39 621 177 

Jongerengroep:  Pastoor C. Fabril  694 3588 

MOV:    Mw. Pouw-Horenberg 

Koster:    Hr. H. Jansen   06 51 738 177 
 

Contactgegevens locatie Maria 

Adres  en secretariaat:  Brinklaan 42, 1404 EX Bussum, 

Email:    sec.rkmariaparochie@outlook.com 

Telefoon secretariaat:  035 - 693 1591 

Bankrekening:   NL98 ABNA 0554 0367 03 

Locatie team Maria:   Hr. F. Baneke   698 2999 

    Hr. H. Baaij    

    Mw. A. Elfrink   06 20 399 994  

    Mw. L. Elders   691 4363  

Financiële administratie: Email: finhde@h-drieeenheid.nl 

Hr. A. Goûtier   693 1591 

Mw. M. Ruumpol-de Vries  

Vrijwillige voorganger:  Mw. M. Potjer   06 46 395 060 

Coördinator kosters:  Hr. H. & Mw. I. Ramaaker 693 1746 

Redactie "Mariaboodschap": Mw. M. Vrind   691 6090 

    Mw. T. Nagel   691 9988 

Email: mariaboodschap@h-drieeenheid.nl 

Verspreiding Klankkleur: Hr. H. & Mw. Hageman 693 2275 

Ledenadministratie  Email: ledenadm.maria@12move.nl 

Communicatie Maria- en Vituskerk 

Mw. M. Arisz         06 40 279 177, 

Email: maria@h-drieeenheid.nl 


