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Woordje van de pastoor

Beste mensen,

Nu het einde van 2023 gloort en de lich-
ten van Kerstmis de duisternis door- bre-
ken, worden wij herinnerd aan de tijdloze
kracht van hoop en vertrouwen. Dit jaar
mag dan wel zeer bewogen zijn geweest
en doordrongen van vele uitdagingen en
pijnlijke gebeurtenissen, maar tussen dit
alles bloeit er de geest van Kerstmis als
een stralende Ster aan de hemel.

Kerstmis is veel meer dan alleen een
feest; het is een belofte van vernieuwing,
een symbool van wedergeboorte en een
herinnering aan de kracht van liefde en
compassie van een God die mens wilde
worden, om de mens, Zijn schepsel, te-
gemoet te komen. Bij moeilijkheden heb-
ben wij de veerkracht van de mensheid
gezien, het vermogen om samen te ko-
men, elkaar te ondersteunen en te stre-
ven naar een betere toekomst. Met de
hulp van de Heilige Geest proberen wij dit
ook binnen onze eigen parochiegemeen-
schappen.

Laten wij onze harten in deze feestelijke
tijld openen voor de warmte van volle ge-
negenheid, de vreugde van samenzijn en
de kracht van ons geloof en solidariteit.
Kerstmis nodigt ons uit om niet alleen te-
rug te blikken op het voorbije jaar, maar
66k om vooruit te kijken met hoop en

y'

vertrouwen in God. Onze Vader die de
mensheid in deze komende Kerst weer in
de nederigheid van een kerstkind tege-
moet wil komen. Elk twinkelend lichtje,
elke versiering, draagt een boodschap
van vernieuwing en geloof voor een be-
tere toekomst in zich.

Mogen wij de Genade van Kerstmis ge-
bruiken als bron van inspiratie om elkaar
lief te hebben, elkaar te begrijpen en el-
kaar onderweg te steunen voor een
nieuwe geboorte voor onszelf in deze lief-
devolle tijd van de geboorte van Christus.
Laten wij koesteren wat werkelijk belang-
rijk is in het leven: de banden die wij de-
len, de vriendelijkheid die wij mogen to-
nen en de liefde die wij vanuit ons geloof
mogen verspreiden.

In deze kerstperiode wens ik ons allen
een overvloed aan vreugde, een vleugje
sereniteit en een hart vol hoop. Moge het
licht van het Kerstkind onze paden ver-
lichten en ons herinneren aan de kracht
die schuilt in eenheid, mededogen en de
eindeloze mogelijkheden van een nieuw
begin.

Van harte wens ik jullie Zalig Kerstmis en
een genadevol Nieuw Jaar 2024.

Pastoor Carlos Fabril




Van de bestuurstafel

Beste parochianen,

Het bestuur kijkt met tevredenheid terug
op een periode van vooruitkijken, waarin
we met elkaar ook al de eerste stenen
hebben gelegd om te bouwen aan de toe-
komst van onze parochie. Voor ons voelt
de overgang van de herfst naar de Ad-
vent dan ook als een doortocht naar het
nieuwe leven. Want Advent is de tijd van
het komende rijk. Van de wending ten
goede. De tijd van “Uw Rijk kome”.

Met het afsluiten het kerkelijk jaar laten
we ook dingen achter ons.

Hoewel velen van u de vernieuwingsplan-
nen hebben verwelkomd, hebben we ge-
merkt dat er ook parochianen zijn die hier
nog enige huiver voor hebben. Voor hen
hebben wij als bestuur een geruststel-
lende boodschap. Want we laten alleen
die dingen achter die ons in de weg zitten
om de toekomstplannen gestalte te ge-
ven, maar we nemen uiteraard mee wat
ons dierbaar is. Zoals de identiteit van
onze mooie kerken. Die zullen we juist
koesteren en sterker nog: de verschillen
die er hierin zijn zullen we ook gaan be-
nadrukken. Dat de vieringen in uitvoering
van elkaar verschillen geeft mensen na-
melijk de mogelijkheid om te kiezen waar
ze zich het meeste thuis voelen. En met
een uitgebreider vieringenaanbod wordt
die keuze nog groter. Daarmee zullen
ook de mensen die onze kerken al ge-
ruime tijd niet meer bezoeken, zich wel-
licht weer uitgenodigd voelen om terug te
keren. En hopelijk ook nieuwe groepen,

zoals de jongeren, gezinnen en mensen
die op zoek zijn naar zingeving.

Er ligt nog een lange weg of zo u wilt een
mooie reis voor ons om zover te komen
dat onze kerken zullen bruisen van activi-
teit en een duidelijk zichtbaar baken van
troost en hoop zijn. Voor ons allemaal
geldt dat iedere verandering of vooruit-
gang gepaard gaat met frictie. Maar we
houden onze hoop gericht op God in het
vertrouwen dat het uiteindelijk zal gaan
glanzen, en dat Hij ons door alle obsta-
kels en moeilijkheden heen zal loodsen.

Hierin worden we gesterkt omdat Gods
Geest duidelijk met ons was in de bijeen-
komst op 16 november, waarin we geza-
menlijk de eerste activiteiten hebben op-
gepakt. De gemeenschapszin waar wij
naar op zoek zijn was die avond voelbaar
aanwezig. Het is de gezindheid die we
hard nodig hebben in deze tijd van hoop-
volle afwachting van de geboorte van
onze Heer. Wij vertrouwen er als bestuur
dan ook op dat wij vanuit deze basis sa-
men verder kunnen bouwen aan onze pa-
rochie. En dat wij als gemeenschap, net
als Jezus, het licht in de duisternis mogen
worden!

Wij wensen u een mooie, verwachtings-
volle Adventstijd en Gezegende kerstda-
gen.

Namens het bestuur,

Alex Godtier

Geef vandaag voor de kerk van morgen

Actie Kerkbalans 2024 komt eraan

In januari doet onze parochie De Heilige
Drieéenheid weer mee aan de Actie
Kerkbalans 2024. Tijdens deze actieperi-
ode zullen we u als kerkleden om een fi-
nanciéle bijdrage vragen, zodat we ook in

2024 kunnen doen waar we als St. Vitus-
kerk in Naarden en de Mariakerk in Bus-
sum voor staan. Het thema van de Actie
is ‘Geef vandaag voor de kerk van mor-
gen’. Want ook in de toekomst willen we
samen kerk-zijn en naar elkaar omzien.




Van betekenis zijn voor mensen die ver-
dieping en ontmoeting zoeken. Uitnodi-
gend zijn voor jonge mensen die hun le-
ven nog voor zich hebben.

Daar hebben we uw steun bij nodig. Want
als kerk krijgen we geen subsidie. De fi-
nanciéle bijdrage van onze leden is nood-
zakelijk om te kunnen bestaan. Vandaar
dat we onze parochianen ieder jaar om
een bijdrage vragen.

Tussen 13 en 27 januari ontvangt u
daarom een brief met het verzoek om bij
te dragen. We hopen dat we weer op u

mogen rekenen! Dankzij uw bijdrage kan
de kerk van waarde blijven voor al haar
leden en plannen maken voor de toe-
komst.

Door vandaag te geven, kan de kerk blij-
ven doen waar ze al eeuwenlang voor
staat. Op naar de kerk van morgen!

Het bestuur

RK PAROCHIE VAN DE
H. DRIEEENHEID

Maria en Vitus in beeld

Tijdens de Advent voel ik me altijd zeer
verbonden met de Heilige Moeder Maria.
Haar dienstbaarheid maakte het nieuwe
leven mogelijk van de mensenzoon, die
kwam om ons te dienen. In één van de
boeken van Anseln Griin komt een perso-
nage voor dat een bureautje opricht on-
der de naam: 'de mensenknecht'. Hij
bood zichzelf aan om er te zijn voor de
mensen. Om met hen te lijden, te bidden
en om naar hen te luisteren.

Vanuit deze mooie Adventsgedachte be-
richt ik hierbij van de vorderingen die wij
in de afgelopen weken als parochie heb-
ben gemaakt op onze weg naar een ge-
meenschap die de liefde van Jezus zicht-
baar maakt en er zal zijn voor de mensen
om ons heen, zoals de man van het bu-
reautje 'De Mensenknecht.'

Op 16 november kwamen we voor het
eerst sinds de presentatie van 8 oktober
bijeen om met elkaar verdere stappen te
zetten. Met een verrassende opkomst
van ruim 30 deelnemers was er direct
een sfeer van nieuwsgierigheid en open-
heid voor de inleiding die door mij werd
gegeven. Hierin hebben we gekeken naar
wat er tot nu toe al gerealiseerd is en
hebben we ook het waardevolle wat er
daarvoor al was even voor het voetlicht
gezet. Zoals de mooie gebedsgroep in de

Mariakerk die wekelijks bidt voor hen die

Maria en Vitus in Beeld

onze steun behoeven, voor hen die ziek
Zijn, voor onze parochie en voor vrede op
aarde. En de Compendiumgroep uit
Naarden die maandelijks bij elkaar komt
om zich te verdiepen in het geloof aan de
hand van de Catechismus.

Vanuit deze mooie basis zijn er al nieuwe
initiatieven opgestart voor verdere ge-
loofsverdieping: de cursus 'Door de
Geest geleid' die vanaf 16 januari van
start zal gaan, en de oprichting van een
groepje voor Rozenkransgebed dat in-
middels zeven leden telt.

In Naarden wordt er al hard gewerkt aan
een banier voor aan de gevel. Voor alle
duidelijkheid: dit wordt geen wapperende
vlag maar een mooie strakke, vastgezette
banier. Hanneke en Marlies buigen zich
over de mogelijkheden hiervoor.




Het team voor de communicatie werd op
deze avond uitgebreid met Jeanine Peij-
nenburg die voor ons een mooie schakel
is naar de redactie van de Klankkleur.
Met daarbij Marie-Louise van Wijk, Peter
Eldering en Machteld Vunderink hebben
wij dus een professioneel team dat inmid-
dels van start is gegaan om de eerste ac-
tiviteiten op te pakken. Voor de techni-
sche werking van de website heeft Peter
Schimmel zich bij Huub Baalij gevoegd.
Met hen zal ons team de website een
nieuw gezicht gaan geven en de inhoud
ervan flink uitbreiden.

Voor het 100 jarig jubileum van de Maria-
kerk zijn er enkele mooie ideeén opge-
pakt. Zo gaan Mary en André-Bouke van
Mary's Voices zich samen inzetten voor
de organisatie van een korenfestival.

Er zijn ons ook al enkele optredens aan-
geboden, o.a van een groot kinderkoor uit
Huizen en de LeBiKa djembé groep uit
Eemnes. Er is nog een hele lijst van
ideeén voor het jubileumjaar en we nodi-
gen u graag uit om in de organisatie hier-
van bij te dragen.

De grote verrassing op deze avond was
Tobias die met mooie ideeén kwam en
zich met Machteld van Thienen en Anne
Veen heeft aangemeld voor de werk-
groep jeugd en jongeren. Zij hebben al
druk overlegd met Kapelaan Mikel die
veel kindervieringen doet in onze zuster-
kerken en ook veel scholen bezoekt. Wij
zijn heel benieuwd wat er uit deze groep

verder naar voren zal komen. In de ko-

mende 'Maria en Vitus Bode', die inmid-
dels is verschenen als u dit leest, zult u
hier meer over horen.

We kijken terug op een bijzondere en
vruchtbare avond waarin de Heilige
Geest duidelijk met ons was. De mooie
sfeer van gemeenschapszin voelde als
een geschenk van God. Onze enthousi-
aste misdienaar Tobias vatte het als volgt
samen: 'lk vond het een zeer geslaagde
avond.'

Beter kan ik het zelf niet verwoorden.

Ik bid ervoor dat wij op deze voet gestaag
verder kunnen bouwen. Ik wens iedereen
in de komende weken alle ruimte voor de
bezinning die nodig is om Jezus, onze
Messias, bij zijn komst in grote blijheid te
verwelkomen in ons hart.

Ik bid ervoor dat wij op
deze voet gestaag
verder kunnen bou-
wen. Ik wens iedereen
in de komende weken
alle ruimte voor de be-
zinning die nodig is
om Jezus, onze Mes-
sias, bij zijn komst in L s g
grote blijheid te verwelkomen in ons hart.

Een vredevolle Kerst gewenst.

Maria Arisz

Meer nieuws over 'Maria en Vitus in Beeld' kunt u lezen in de digitale nieuwsbrief 'De
Maria en Vitusbode'. U kunt zich hiervoor aanmelden op onze website. Of stuur een
email naar:
maria@h-drieéenheid.nl

Al uw tips en aanbod van uw hulp kunt u ook mailen naar: maria@h-drieéenheid.nl of
bel naar Maria: 0640279177

Voor meer informatie of aanmelding voor de cursus 'Door de Geest geleid', vijf bijeen-
komsten vanaf donderdag 16 januari, kunt u mailen naar: maria@h-drieéenheid.nl



mailto:maria@h-drieëenheid.nl
mailto:maria@h-drieëenheid.nl
mailto:maria@h-drieëenheid.nl

Diaken wijding

Op zaterdag 18 november zijn Evert Flo-
rijn en Juan Ignacio Jimenez Walker, sa-
men met nog twee collega’s, door de bis-
schop gewijd als diaken, in de Kathedraal
van het bisdom in Haarlem.

Hiernaast de foto van Evert met zijn
vrouw bij de receptie na de mooie viering
in een stampvolle kathedraal.

Evert is ruim 3 jaar stagiair geweest m.n.
op de zondagen in onze St. Vituskerk,
o0.a. in de functie van koster. Hij is be-
noemd als permanent diaken voor het de-
kenaat Hilversum.

Nogmaals van harte gefeliciteerd Evert
en dank voor alle werk voor onze
kerk.Ook Ignacio heeft stage gelopen in
de St. Vitus kerk. Hij zal zich daar het ko-
mende jaar voorbereiden op zijn priester-
wijding.

Locatieteam Naarden

Dankwoord aan de Vitusparochie van Evert Florijn

Beste parochianen van de H. Vituskerk.
Omdat ik op 18 november ben gewijd als
permanent diaken, en ben aangesteld in
het dekenaat Hilversum, zult u mij en mijn
dochter Hera nauwelijks meer tegenko-
men in Naarden. Vanaf 2020 ben ik actief
geweest in de Vitus, eerst als stagiair en
later als koster. Het doel van de stage is
om te leren hoe een parochie werkt, maar
ook praktische dingen als assisteren in
de liturgie en het voeren van een pasto-
raal gesprek. Mijn herinnering aan de sta-
getijd is zeer positief. Pastoor Carlos
heeft mij uitstekend begeleid in het voe-
ren van gesprekken en hij heeft mij veel
geleerd over het assisteren op het altaar
en uitvaartbegeleiding. Ook ben ik dank-
baar dat ik pastoor Michi Costa heb leren
kennen.

In de loop van 2021 werd de Vitus meer
dan alleen een stageplek om wat

vaardigheden te leren. De Vitus beviel
zelfs zo goed dat ik na mijn stage nog zo
lang mogelijk als koster ben gebleven. En
mijn dochter Hera is een jaar misdienaar
geweest. Voor het moment nemen we af-
scheid. Het ga u allen goed. Hera en ik
zullen jullie nooit vergeten! En we wen-
sen jullie Gods zegen toe.




Een viering met onze nieuwe diaken

Op zondag 19 november was er in de Maria-
kerk een plechtige viering met drie heren;
pastoor Carlos Fabril, de rector van het semi-
narie in Nieuwe Niedorp en onze Chileense
diaken Juan Ignagio Jimenez Walker. Studie-
vrienden van Ignagio assisteerden bij deze
viering als acoliet.

Het koor zong prachtig, Ignagio hield een
mooie preek en er zaten veel vrienden en fa-
milieleden, waaronder zijn moeder en haar
man, in de kerk.

Wij wensen hem een leerzaam laatste jaar
toe in onze parochie, voordat. Hij volgend jaar
tot priester gewijd wordt.




Theo Menting 40 jaar koorlid

Op zondag 19 november, het St. Cecilia-
feest, heeft Pastoor Carlos de onder-
scheiding van de St Gregoriusvereniging
voor 40 jaar koorlid, opgespeld bij Theo
Menting. Een oorkonde en een bloemen-
hulde waren ook terecht zijn deel.

Theo is weliswaar actief lid van het St
Ceciliakoor van de St Vituskerk, maar hij
zingt ook mee in het St. Vituskoor bij uit-
vaarten.

Nogmaals van harte gefeliciteerd Theo!
Locatieteam Naarden

Verdieping

Een witte kerst

Er was eens een man die het kerstfeest
grondig wilde vieren. Hij haalde een lad-
dertje uit de schuur en spande langs het
plafond de rode papieren slingers die
daarvoor garant zijn. Aan de lamp hing hij
een van die rode bellen die opgevouwen
weinig lijken maar naderhand aardig
meevallen. Toen dekte hij de tafel. Hij
had hiervoor urenlang over drie winkels
verdeeld in de rij gestaan. Maar het zag
er dan ook goed uit. Naast elk bord stak
hij tenslotte een kaarsje aan, waarvan je
er tien in een doos koopt, en klapte in zijn
handen. Dit was het teken om binnen te
komen. Zijn vrouw en kinderen, die al die
tijd in de keuken elkaar met een verlegen
glimlach hadden aangekeken, kwamen
bedremmeld binnen. 'Nee maar; zeiden
ze: dat had je niet moeten doen. Maar
omdat hij het toch gedaan had gingen ze
blij zitten en keken elkaar warm aan. 'En
nu gaan we niet alleen smullen, zei de
man. "We moeten ook beseffen wat er nu
eigenlijk gebeurd is.

Hij las voor hoe Maria en Jozef alle her-
bergen afliepen maar nergens plaats von-
den. Maar het kind werd tenslotte toch
geboren., zij het in een stal. En toen be-
gonnen ze te eten, want nu mocht het, al

was er dan veel ellende in de wereld.
'Kijk; zei de man: 'Dat is nu Kerst vieren
en zo hoort het eigenlijk': En daarin had
hij gelijk. En zij verwonderden zich over
de hardvochtigheid van al die herber-
giers, maar het was tweeduizend jaar ge-
leden, moet je maar denken. Zoiets
kwam nu niet meer voor. En op dat ogen-
blik werd er gebeld. De man legde de
banketstaaf die hij juist aan de mond
bracht, verstoord weer op zijn bord. “Dat
is nu vervelend, zei hij, 'er is ook altijd
wat'. Hij knoopte zijn servet los, sloeg de
kruimels van zijn knie en slofte naar de
voordeur. Er stond een man op de stoep
met een baard en heldere, lichte ogen.
Hij vroeg of hij hier schuilen mocht, want
het sneeuwde zo. Het was namelijk een
witte kerst, dat heb ik nog vergeten te
zeggen, hoe kan ik zo dom zijn. De beide
mannen keken elkaar een ogenblik zwij-
gend aan en toen werd de een door een
grote drift bevangen. 'Uitgerekend op
Kerstmis, zei hij, 'zijn er geen andere
avonden'. En hij sloeg de deur hard ach-
ter zich dicht.

Maar terug in de kamer kwam er een
vreemd gevoel over hem en de tulband
smaakte hem niet. 'lk ga nog eens even




kijken, zei hij, 'er is iets gebeurd, maar ik
weet niet wat. Hij liep terug naar de stoep
en keek in de dwarrelende sneeuw. Daar
zag hij de man nog juist om de hoek ver-
dwijnen, met een jonge vrouw naast zich
die zwanger was. Hij holde naar de hoek
en tuurde de straat af, maar er was nie-
mand meer te zien. Die twee leken wel in
de sneeuw te zijn opgelost. Want het
was, zoals gezegd, een witte kerst. Toen
hij weer in de kamer kwam zag hij bleek
en er stonden tranen in zijn ogen. 'Zeg
maar even niets, zei hij, 'die wind is wat

schraal, het gaat wel weer over. En dat
was ook zo, men moet zich over die din-
gen heen kunnen zetten. Het werd nog
een heel prettig kerstfeest, het was in ja-
ren niet zo echt geweest. Het bleef snee-
uwen, de hele nacht door en zelfs het
kind werd opnieuw in een schuur gebo-
ren.

Godfried Bomans (1913-1971)

Uit de bundel: “Van Kribbe tot Kerststal”,
Uitgeverij Adveniat 2023.

Vol verwachting klopt ons hart

De synode van de R.K.-wereldkerk is be-
gonnen en nu wordt in Rome alles geor-
dend en geselecteerd wat vanuit de R.K.
Kerk vanuit de hele wereld naar boven is
komen drijven aan wensen en kritiek. Dit
is een geweldig werk dat vele problemen
kan opleveren; denk alleen maar eens
aan de diverse verschillen tussen behou-
dende en progressieve groeperingen.
Het enige wat wij - Roomse schaapjes -
kunnen doen is ervoor bidden.

Het klinkt wat braafjes, maar het helpt.

Enige verbazing is mij echter niet
vreemd.

Hebben wij niet, zoals vele parochies,
een aantal avonden nagedacht en gesp-
roken over onze wensen, grieven en

verwachtingen die ter sprake moesten
komen op de Synode.

Terecht zullen bisschoppen hier en daar
het rode potlood gebruikt hebben.

Met welk pakket van wensen en grieven
gaat bisschop Hoogenboom naar Rome?
Heeft in de landelijke pers er iets over ge-
staan, heb ik in het Bisdom blad iets ge-
mist?

Kortom, ik blijf nieuwsgierig naar het den-
ken en wensen van de Nederlandse
Kerkprovincie zoals die in Rome gepre-
senteerd zal worden.

Met vriendelijke groet,
B. Moussault.

Gebed voor de vrede

Elke zaterdag, tot aan de kerst, is er om
11.00 uur in de Vituskerk een oecume-
nisch gebedsmoment van 15 minuten.

Daarin wordt gebeden voor de getroffe-
nen in Israél en Palestina en voor vrede
in de wereld.

stilte




Compendium-avonden

Eens per maand komen wij samen en le-
zen we de Catechismus van de Katho-
lieke Kerk. Het compendium is hiervan
een korte samenvatting.

Met elkaar gaan we in gesprek over be-
langrijke en interessante geloofsthema's.

De avonden worden gehouden, van
19.30 - 21.00 uur, in de parochiezaal van
de St. Vituskerk in Naarden.

We sluiten de avond af met koffie en ge-
zellig samenzijn.

De volgende avonden zijn gepland op:

e zondag 28 januari
e zondag 25 februari
e zondag 24 maart

Nieuwsgierig geworden? kom gerust.
ledereen is van harte welkom!

Pastoor Carlos Fabiril
Pieter en Rita Pouw

Adventsactie

Dit jaar gaat de Adventsactie over het be-
strijden van kinderarbeid wereldwijd.

leder kind heeft recht op een gezond le-
ven, op een opleiding en bescherming.
Het klinkt vanzelfsprekend, maar toch zijn
er miljoenen kinderen die niet of nauwe-
lijks naar school gaan. In plaats van on-
bezorgd te spelen en te leren, maken ze
lange dagen om wat geld te verdienen,
vaak onder gevaarlijke en ongezonde
omstandigheden. De kans dat deze kin-
deren later een goed inkomen kunnen
verdienen en aan het zware, onderbe-
taalde werk kunnen ontsnappen is klein:
ze hebben immers nauwelijks tot geen
gelegenheid gehad een opleiding te vol-
gen.

De cijfers

Wereldwijd werken 160 miljoen kinderen
als kind arbeider: 63 miljoen meisjes en
97 miljoen jongens. Dat is bijna tien pro-
cent van de kinderen!

79 Miljoen kinderen doen gevaarlijk werk
dat direct risico oplevert voor hun ge-
zondheid en ontwikkeling. denk aan kin-
deren die giftige gassen en fijnstof inade-
men in de mijnbouw of kinderen die
groeistoornissen oplopen door zwaar,
eentonig werk in fabrieken.

Een van de 4 projecten, waar Adventsac-
tie aandacht voor vraagt:

Jonge mijnwerkers naar school in DR
Congo.

De Democratische Republiek Congo is
rijk aan kostbare grondstoffen, waaronder
kobalt, een essentieel onderdeel voor op-
laadbare batterijen.

Tienduizenden kinderen worden ingezet
bij de winning. Ze worden uitgebuit en
doen bovendien ongezond en gevaarlijk
werk. Met een opleiding kunnen ze een
betere toekomst opbouwen.

Zondag 3 december schenken we aan-
dacht in de viering voor de Adventsactie.
Mocht u hier niet bij kunnen zijn, dan kunt
u meer informatie vinden op de website
van de Adventsactie:

www.adventsactie.nl.

Wilt u doneren dan graag op bankreke-
ning NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Ad-
ventsactie.

Namens de MOV-werkgroep
Arnold van Velzen




Advent

In de vorige Klankkleur heeft u kunnen le-
zen dat onze Werkgroep VOP (Werk-
groep Vieringen o.l.v. Parochianen) een
Adventssamenkomst heeft gemaakt ter
voorbereiding op het Kerstfeest.

Deze samenkomst vindt plaats op:

dinsdagmiddag 12 december om half 3
in de Sloep.

Deze middag willen wij met elkaar van
gedachten wisselen over een tekst van
Jesaja.

Teksten van Jesaja worden vaak gelezen
in de Adventstijd. Ze zijn een profetie,
een visioen op de toekomst. Advent is
een tijd van verwachten, in heel veel
opzichten.

Wij hopen veel parochianen te mogen
ontmoeten op 12¢ december.

U komt toch ook?

Werkgroep VOP (Lia, Marieke, Til, Aafke,
Martha).

Terugblikken en vooruitblikken

Paus Franciscus staat nu 10 jaar aan het
roer van de Rooms Katholieke Kerk. Te-
rugblikkend constateert hij dat in de kerk,
traditiegetrouw, alleen bisschoppen en
priesters de toon aangeven. Gelovigen
hebben weinig tot geen inbreng, hun ver-
antwoordelijkheid ligt in het gegeven dat
Zij hun plichten nakomen.

Bisschoppen en priesters raken volgens
paus Franciscus verwijderd van het leven
en de behoeften van gewone mensen. Ze
doen de kerk en hun eigen roeping tekort
door zich te laten beperken tot liturgische
en sacramentele zaken. De gedoopte vol-
gelingen nemen daar deel aan, doch heb-
ben geen inbreng, maar uitsluitend plich-
ten.

Eeuwenlang is dat zo gegaan, totdat Lu-
ther aan de bel trok en de protestantse
katholieken zich genoodzaakt zagen een
eigen kerk te stichten. In de protestantse
kerk hebben de gedoopte lidmaten een
grote stem in het kapittel. Paus

Franciscus is een voorstander dat gelovi-
gen aan het woord komen.

Angelo Giuseppe Roncalli werd op 77-ja-
rige leeftijd als paus gekozen. Als Paus
Johannes XXIIl stond hij van 1958 tot
1963 aan het hoofd van de kerk, hij werd
beschouwd als een soort tussenpaus.

Tot algemene verrassing riep hij op 25 ja-
nuari 1959 het Tweede Vaticaans Conci-

lie bijeen, dat tot vele veranderingen in de
Katholieke Kerk zou leiden.

Hij riep het concilie uit vanuit het verlan-
gen tot “aggiornamento”, wat ‘bij de tijd
brengen’ betekent.

Paus Johannes XXIII probeerde de ra-
men te openen, verfrissende lucht en de
warmte van de zon binnen te laten. Alles
lag bedolven onder stof van eeuwenlange
traditie. Bij het afstoffen kwamen klanken
en kleuren tevoorschijn, het bij de tijd
brengen ging o.a. over het celibaat, in-
vloed van de vrouw in de kerk, de
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volwassenheid van de gelovige en zijn in-
breng.

Doch kardinaal Ratzinger wist zeer snel
de ramen weer te sluiten. De aloude tra-
ditie in de Rooms katholieke moest ge-
handhaafd blijven.

Paus Franciscus heeft andere ideeén.
Gelovigen moeten in kerkelijke overlegor-
ganen een belangrijke stem krijgen. De
taakopvatting van priesters en bisschop-
pen kan daarin worden geévalueerd en
als het aan Franciscus ligt, worden ze
zelfs gecorrigeerd.

Hiermee wordt feitelijk gerealiseerd wat in
de jaren zestig door het progressieve Ne-
derlands episcopaat, o.l.v. kardinaal Al-

frink, werd nagestreefd: medebestuur van
de centrale kerk door de plaatselijke kerk.

Plannen en ideeén van de geraad-
pleegde Nederlandse gelovigen worden
thans door Bisschop Hoogenboom ter
kennis gebracht aan Paus Franciscus.

Vol verwachting wacht ik het af.
J.M. Baaij

Advents Retraite in OLV Ter Nood

Baan de weg voor de Heer

Het evangelie presenteert Jezus niet als
een leraar, spiritueel leider of wijze filo-
soof (hoewel Hij dat ook is), maar als de
Verlosser. In de advent zien we uit naar
de Messias, de Verlosser. De uitdaging

O kom, o kom, Immanuél,
Verlos uw volk, uw Israél,

Herstel het van ellende weer,

Zodat het looft uw naam, o Heer!

Weest blij, weest blij, o Israél!

Hij is nabij, Immanuél!

van de advent is: beseffen dat we een
Verlosser nodig hebben. Jezus heetft iets
gedaan dat wijzelf niet hadden kunnen
bewerkstelligen. Als we dat beseffen zul-
len we ook de betekenis van Kerstmis be-
ter begrijpen en met des te meer vreugde
vieren.

De retraite wordt begeleid door Mgr. Rob Mutsaerts, hulp bisschop van Den Bosch.

Datum: 15 - 17 december

Meer info: https://olvternood.nl/events/adventsretraite-baan-de-weg-voor-de-heer/

Maria Arisz




Concertagenda

16 december
Mariakerk te Bussum

Samenzang met een mooi kerstverhaal.
Voor klein en groot! De kinderen mogen
verkleed komen. Eén uurtje om in de

17 december
Volkskerstzang Grote Kerk te Naarden

We zijn blij u te kunnen uitnodigen voor
de Volkskerstzang in de Grote Kerk te
Naarden van 19:00-20:00 uur. Aan de
avond zal worden meegewerkt door het
Gospelkoor Edoza uit Hilversum, Muziek-
vendel Nardinc uit Naarden en Wybe
Kooijmans zal het orgel bespelen.

24 december
St. Vituskerk te Naarden

In de ochtendviering om 9:30 uur zingt
het Ceciliakoor de Bernadette mis van
Huibers en natuurlijk samen met u ad-
ventsliederen.

De viering van kerstavond begint om
21:00 uur. Vanaf 20:30 uur bent u

Mariakerk te Bussum

Om 19:00 uur: Gezinsviering voor jong
en oud met veel bekende kerstliederen
en het kerstverhaal. Voor deze gelegen-
heid is er een speciaal samengesteld
koor van alle leeftijden.

25 december - 1° kerstdag
St. Vituskerk te Naarden

Om 9:30 uur zingt het Ceciliakoor de
missa Quadragesima van Michael Haydn
samen met orkest en uiteraard ook met

kerststemming te komen.
Aanvang: 17:00 uur.

Uiteraard zal de avond weer geopend
worden door het binnenbrengen

van het licht door de processie van de
kinderen met een kaarsje.

Het comité Volkskerstzang Naarden

welkom om veel bekende kerstliederen
mee te zingen. Natuurlijk zal “komt allen
tezamen” en “Stille Nacht” niet ontbreken.
Gewoon lekker uitbundig kerstliederen
zingen. U doet toch ook mee?

21:30 uur zingt Mary’s Voices de mis van
Mozart Missa Brevis en natuurlijk vele
kerstliederen om mee te zingen. Rond
20.45uur is de kerk open en voor de vie-
ring uit zal er samenzang zijn.

veel bekende kerstliederen. Wij hopen
dat u met veel plezier naar ons zult luiste-
ren en uiteraard lekker meezingt.




Mariakerk te Bussum

Om 11:00 uur: Eucharistieviering met het
Mariakoor. Zij zingen een mis van Haydn
en verschillende kerstliederen. Vooraf-
gaand aan de viering worden kerstlie-
deren gezongen.

Lichtjestocht

Op zondag 17 december is er een licht-
jestocht voor jong en oud.

Tijdens deze tocht/ wandeling wordt het
kerstverhaal nagespeeld door vrijwilligers
van de diverse Bussumse kerken.

Lichtjestocht Bucsum 2023

‘Op zoek naar de ster!’

en lichtje/
loop door
ferelen uit
rhaal!

Doe je mee?

Zondag 17 december
start tussen 16.30 uur en 17.15 uur
Wilhelminakerk - Bussum




Wat een gezellige en smaakvolle avond

Omdat ik veel had horen zeggen over de
kookkunst kwaliteiten van het Meetafel
team onder leiding van Rineke, Louky,
Irenka, Aafke en Mieke had ik mij aange-
meld voor een heerlijk avondje op zondag
22 oktober. Graag deel ik mijn ervaring.
Bij binnenkomst zag ik gezellig gedekte
tafels en bijbehorend glaswerk voor een
lekker glaasje wijn of fris. De 20 gasten
zaten onderling al gezellig te keuvelen,
wachtend op de eerste gang. We gingen
van start met een heerlijke verse wortel-
soep om vervolgens te genieten van een
traditionele Hongaarse zuurkoolschotel.
Ik heb 2 keer opgeschept, superlekker.
Als nagerecht warme apfelstrudel met va-
nillesaus. Niet alleen het eten was
smaakvol, maar juist ook het contact en
gesprekken die ontstaan met je tafelge-
noten. Je leert elkaar van een andere
zZijde kennen, hoort mooie verhalen over
het leven, vakantiebestemmingen, sug-
gesties en grappige anekdotes. Ook de
tuingroep was die avond van de patrtij en
we werden blij verrast met een korte
rondleiding door de opgeknapte tuin.
Mooi werk. Als afsluiting van het heerlijk
avondje sprak dhr. Jos Baaij nog een
woord van dank uit en besloot de avond

met een gezellig riedeltje op de piano.
Dank je wel, Jos.

Ik heb genoten van deze fijne avond met
mooie mensen. Ik beveel het iedereen
aan die van gezelligheid houdt of even
geen zin heeft om zijn eigen potje te ko-
ken. Voor 10 euro krijg je een fijne maal-
tijd en hartelijkheid bovendien. Het is ra-
zendknap dat het Meetafelteam tber-
haupt voor dit bedrag zelfs ook een 6
gangen Kerstdiner weet te bereiden.

Nog nooit eerder meegetafeld? Voor
nieuwkomers is er vanaf januari weer
ruimte, meld je dan aan voor Meetafelen
in de Sloep door € 10,00 (gepast) in een
dicht geplakte envelop met uw naam en
telefoonnummer in de brievenbus van het
Pastoraal centrum naast de Mariakerk te
doen.

De data voor 2024 zijn: 28 januari,

25 februari, 24 maart, 21 april, 26 mei,
22 september, 13 oktober, 17 november
en 15 december.

Van harte aanbevolen,

Alex Godtier

Stemvorming

Sinds een half jaar komen de enthousi-
aste leden van de koren van de Maria-
kerk iedere woensdagmiddag om 14.00
uur bij elkaar in de kerk. Daar leren zij,
onder leiding van Karin Bouwmeester
hun stemgebruik te verbeteren.

Wij nodigen de koorleden die in Naarden
zingen uit om ook mee te doen. Het is ge-
zellig en u leert er veel van.

Kom gerust eens kijken of het wat voor u
is.

Helaas is deze stemvorming alleen voor
koorleden van de beide parochies.

Ik hoop u graag een keer te zien.

Karin Bouwmeester




Amalia

Maandag 18 december: Schuberts Winterreise

Vorig jaar konden de aanwezigen al luis-
terden naar de boeiende presentatie door
Wim Dooge over Die schéne Millerin, een
van de liederencycli van de componist Ro-
bert Schubert. Dit keer gaan we met hem
op reis aan de hand van Schuberts andere
liederencyclus Winterreise, ook weer op
teksten van Wilhelm Miiller. Winterreise is
een meesterwerk van het Romantisch
denken zoals dat in het begin van de 19¢
eeuw langzaam terrein won. De hang naar
het onbekende, het onbereikbare, naar
het metafysische en onwereldse spreekt
uit de tekst van elk lied van de cyclus. Win-
terreise is niet zomaar een reis: het is een
enkele reis naar het onbekende. ‘Eine
StraRe muss ich gehen, die noch keiner
ging zurtick’, zo heet het onheilspellend in
Der Wegweiser. In het 245t lied ontmoet
de jongeman de Leiermann, de speelman
met de draailier, een verpersoonlijking van
de dood. In feite symboliseert de Winter-
reise dan ook de zoektocht van de mens
naar zichzelf. Wim Dooge zal stil staan bij
het leven van de dichter Miller en uiter-
aard zal ook Schuberts leven de nodige
aandacht krijgen. Daarna zal hij een aantal
liederen uit deze cyclus behandelen.

Praktische informatie

Waar: Spieghelwijck, lepenlaan 354a,
Bussum, naast verzorgingshuis De
Zandzee. Tijd: 14.00 tot ca. 16.00 uur.

Entree: € 7,50; dat is incl. consump-
ties. Betalen: bij voorkeur via rek.
NL58INGB0003271950 t.n.v. J.G. de
Jonge-Meijerink, onder vermelding van
‘Amalia’, eventueel aan de zaal. Aan-
melden (gewenst in verband met con-
sumpties): amalia.bus@kpnmail.nl. Of-
wel bij tel. 035-6932318.
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Namens Amalia,

Marie-Louise van Wijk-van de Ven

CCIV programma

cciv

Voor de komende periode staan onder de
titel Zinspiratie bij het CCIV de volgende
lezingen op het programma:

e 12 december 20.00 uur, Majellakapel,
“Politiek en religie, een gevaarlijke al-
liantie?”. Spreker Professor Theo
W.A. de Wit

e 18 januari 20.00 uur, Lutherse Kerk,
“Wat is het goede leven? Volgens

NAARDEN-BUSSUM
Immanuel Kant en Jo-

nathan Haidt'. Spreker Dr. Jelle van
Baardewijk

Meer informatie vindt u op www.cciv.nl.
Ook kunt u zich hier voor de lezingen
aanmelden.
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Kinderpagina

Hallo allemaal,

Als deze Klankkleur in de bus valt is het al december en is 2023 bijna voorbij. Het is ’s
avonds vroeg donker en iedereen vindt het gezellig om lichtjes aan te steken. Misschien
heb je zelf ook met lichtjes gelopen op 11 november, het feest van Sint-Maarten.

Op zondag 3 december is de advent begonnen, maar wat is eigenlijk Advent?

Advent is de voorbereidingstijd voor Kerstmis. Het woord Advent komt van het Latijnse
woord adventus. Het betekent: komst, letterlijk betekent het God komt naar ons.

De Adventstijd duurt vier weken. In de kerk zie je de adventskrans, een krans van
groene takken met daarop vier kaarsen. Vier zondagen lang steken wij telkens één
kaars meer aan, wij maken het steeds een beetje lichter.

Als alle vier de kaarsen branden, weet je dat het bijna kerstmis is.

Vorig jaar op de vierde zondag van de advent, na de viering stonden de vier kaarsen op
de adventskrans en het was zo stil in de kerk dat de koster ze kon horen praten tegen
elkaar.

De eerste kaars zei: “Ik ben de VREDE.
Ik deed zolang mijn best zodat mensen geen ruzie zouden maken,
dat ze geen wapens zouden gebruiken, dat ze niet zouden slaan
als ze het niet met elkaar eens zijn. Maar er blijft oorlog overal
en waar mensen in groepen bij elkaar zijn blijft er ruzie ont-
staan. Wat heeft het voor zin dat ik voor hen brand? Niemand,
kan mij beletten dat ik uitdoof.” Haar vlammetje werd vlug klei-
ner en doofde uit.

De tweede kaars zei: “Ik ben het VERTROUWEN.

Meestal kan ik gemist worden. Dus heeft het geen zin meer dat ik blijf branden. Want ik
leer mensen om te geloven in het leven zelf en in elkaar. Ik leer hen dat ze samen iets
moois kunnen maken, maar ze luisteren niet. Hun vertrouwen is zo klein. Ze geloven al-
leen wat simpel is en in dromen die wegvliegen als een veertje.

Mensen vertrouwen niet eens meer hun eigen hart, en geloven niet in het waarom van
hun bestaan.” En toen de kaars stopte met praten blies ze zichzelf met een laatste
zuchtje uit.

Toen sprak de derde kaars: “Ik ben de LIEFDE.

Ik heb de kracht niet meer om te blijven branden. De mensen negeren me, ze hebben
geen tijd meer voor mij en voor elkaar.

Ik had zo gehoopt dat ik mensen kon helpen om elkaar warmte te geven, en het gevoel
dat er altijd lemand ook van hen hield - zelfs al wist men dat niet.” De kaars wachtte niet
langer en doofde uit.

De koster zag de drie gedoofde kaarsen.

Hij keek naar de vrede waarvan het licht verdwenen was,

en naar het vertrouwen dat het nodig had om groot te worden

en om moedig te zijn, en naar de liefde omdat hij niet alleen wilde zijn.

“Waarom branden jullie niet langer?” vroeg de koster aan de kaarsen.




De drie kaarsen vertelden hoe slecht het met hen ging.
De koster werd er helemaal verdrietig van.

Toen de vierde kaars dat zag, zei hij tegen de koster: “Wees niet bang, Nu ik nog brand
kunnen we de andere kaarsen weer aansteken. Want ik ben de HOOP!”

Met een blij gezicht pakte de koster de kaars van de hoop en stak de andere drie kaar-
sen weer aan. Het vlammetje van de hoop wilde hij nooit uit het leven laten verdwijnen.

Laten ook wij allemaal de HOOP, het VERTROUWEN, de VREDE
en de LIEFDE bewaren en koesteren!
Dan groeit het grote licht dat Kerstmis is voor vandaag, voor morgen en voor altijd!

Ik wens jullie allemaal hele mooie en fijne kerstdagen met veel lichtjes
Rineke Blaauwgeers

We danken Rineke voor alle jaren dat zij de Kinderpagina heeft verzorgd. We hebben
het vertrouwen dat het stokje wordt overgenomen.

Rineke, nogmaals dank.

De redactie.

Oproep kinderkoor kerstavond

Vind je het leuk om in de gezinsviering bekende kerstliederen. Je hoeft je niet op
van 24 december in de Mariakerk mee te te geven dus kom gewoon en doe met
zingen? ons mee!

We repeteren op vrijdag 22 december om
16:00 uur in de Mariakerk. We zingen

g




Liturgisch rooster

Zaterdag 16 december

Vitus 17:30 uur  Eucharistie

zondag 17 december - 3e zondag van de advent
Maria 11:00 uur Eucharistie / Mary's Voices
Vitus 9:30 uur  Eucharistie / KND

dinsdag 19 december
Vitus 19:00 uur Boeteviering

zaterdag 23 december
Vitus 17:30 uur Eucharistie

zondag 24 december - 4e zondag van de advent

Kapelaan H. Versteeg

Kapelaan J. Acuiia
Pastoor C. Fabril

Pastoor C. Fabril

Kapelaan H. Versteeg

Maria 11:00 uur Geen viering / Eucharistie in St. Vitus Naarden

Maria 21:30 uur Kerstavond Kapelaan M. Pali¢
Maria 19:00 uur Gezinsviering Pastoor C. Fabril
Vitus 9:30 uur  Eucharistie Pastoor C. Fabril
Vitus 21:00 uur Kerstavond Pastoor C. Fabril

maandag 25 december - Kerstmis

Maria 11:00 uur 1e Kerstdag
Vitus 9:30 uur 1le Kerstdag
Vitus 14:00 uur Kindje wiegen
dinsdag 26 december - H. Stefanus
Maria Geen viering
Vitus 9:30 uur 2e Kerstdag
zaterdag 30 december
Vitus 17:30 uur  Eucharistie
zondag 31 december - Heilige Familie
Maria 11:00 uur Eucharistie / Gregoriaans
Vitus 19:00 uur Geen viering
Vitus 9:30 uur Eucharistie
maandag 1 januari - Maria, Moeder van God
Maria 11:00 uur Eucharistie & Nieuwjaarsreceptie
Vitus 9:30 uur Nieuw jaar
zaterdag 6 januari
Vitus 17:30 uur  Eucharistie
zondag 7 januari - Openbaring van de Heer
Maria 11:00 uur Eucharistie

Vitus 9:30 uur Eucharistie

Kapelaan J. Acuiia
Kapelaan M. Pali¢
Pastoor C. Fabril

Kapelaan J. Acuiia

Kapelaan H. Versteeg

Kapelaan J. Acuiia

Kapelaan J. Acufia

Kapelaan J. Acufia
Pastoor C. Fabril

Kapelaan H. Versteeg

Pastoor C. Fabril
Pastoor C. Fabril




zaterdag 13 januari

Vitus 17:30 uur Eucharistie Kapelaan H. Versteeg
zondag 14 januari - 2e zondag door het jaar

Maria 11:00 uur Eucharistie Kapelaan J. Acuiia

Vitus 9:30 uur  Eucharistie Kapelaan J. Acufia
zaterdag 20 januari

Vitus 17:30 uur Eucharistie Kapelaan H. Versteeg
zondag 21 januari - 3e zondag door het jaar

Maria 11:00 uur Eucharistie Kapelaan M. Pali¢

Vitus 9:30 uur  Eucharistie / KND Pastoor C. Fabril
zaterdag 27 januari

Vitus 17:30 uur Eucharistie Kapelaan H. Versteeg
zondag 28 januari - 4e zondag door het jaar

Maria 11:00 uur Eucharistie Pastoor C. Fabril

Vitus 9:30 uur  Eucharistie Pastoor C. Fabril

* KND : Kindernevendienst

Vieringen door de week
Vitus iedere dinsdag, woensdag en donderdag om 09:00 uur

Openkerk tijdens de weekmarkt

e Mariakerk op donderdag van 10.00 uur tot 15.00 uur, met om 12.00 orgelspel en
aansluitend middagpauzedienst.

e  St. Vituskerk op zaterdag van 10.30 uur tot 12.30 uur.
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U kunt uw gaven via de GIVT-app doneren of in het offerblok bij het verlaten van de kerk.
Ook als u de viering via dienstgemist.nl volgt kunt via de Givt uw gift doneren.
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Mariakerk Vituskerk




Familieberichten

In het huwelijk getreden zijn:

<« Alex en Ann Teunissen *\j

Y

We hebben afscheid genomen van:
i Ton Vos — 83 jaar
i Bernardus Averdijk — 85 jaar

Wij wensen alle partners, kinderen en familieleden van de overledenen
van harte toe dat ze kracht en troost mogen ondervinden
van lieve mensen om hen heen.

Inleverdata kopij

Editie Inleverdatum kopij Verschijningsdatum
1 Vasten 30 december 2023 20 januari
2 Pasen 3 maart 2024 24 maart
3 Pinksteren 21 april 2024 12 mei
4 Zomer 16 juni 2024 7 juli
5 Opening 11 augustus 2024 1september
6 Herfst 29 september 2024 20 oktober
7 Kerst 17 november 2024 8 december

kopij via het mailadres: klankkleur@h-drieeenheid.nl




Wy wensen u een
Zalig Kerstmis

cll ecll

Gezegend 2024

\ Het bestuur
| De locatieteams
N\ W  Het pastorale team

Nieuwjaars receptie
Het locatieteam van de Mariakerk nodigt u uit om

op 1 januari 2024 na de Eucharistieviering elkaar een gelukkig
nieuwjaar te wensen onder het genot van
een kopje koffie en wat lekkers.




Contactgegevens locatie Vitus

Adres Pastorie: Marktstraat 1, 1411 CX Naarden
Adres Turfpoortstraat 3, 1411 ED Naarden
Adres secretariaat: Turfpoortstraat 1, 1411 ED Naarden
Email: sintvitusnaarden@outlook.com
Telefoon secretariaat: 035 - 694 3588
Bankrekening: NL33 RABO 0343 7026 65
Locatie team Vitus: Hr. P. Grol 06 52 095 788
Hr. H. Schilder
Mw. M. van Waes 06 15 251 975
Acolieten/ misdienaars: mw. A. van Eijden 06 23 682 598
Ceciliakoor: Hr. C van Essen 694 5062
Communiegroep: Mariétte 06 39621 177
Jongerengroep: Pastoor C. Fabril 694 3588
MOV: Mw. Pouw-Horenberg
Koster: Hr. H. Jansen 06 51 738 177

Contactgegevens locatie Maria

Adres en secretariaat: Brinklaan 42, 1404 EX Bussum,

Email: sec.rkmariaparochie@outlook.com
Telefoon secretariaat: 035 - 693 1591
Bankrekening: NL98 ABNA 0554 0367 03
Locatie team Maria: Hr. F. Baneke 698 2999
Hr. H. Baaij
Mw. A. Elfrink 06 20 399 994
Mw. L. Elders 691 4363
Financiéle administratie: Email: finhde@h-drieeenheid.nl
Hr. A. Godtier 693 1591
Mw. M. Ruumpol-de Vries
Vrijwillige voorganger: Mw. M. Potjer 06 46 395 060
Codrdinator kosters: Hr. H. & Mw. |I. Ramaaker 693 1746
Redactie "Mariaboodschap™: Mw. M. Vrind 691 6090
Mw. T. Nagel 691 9988
Email: mariaboodschap@h-drieeenheid.nl
Verspreiding Klankkleur: Hr. H. & Mw. Hageman 693 2275

Ledenadministratie Email: ledenadm.maria@212move.nl
Communicatie Maria- en Vituskerk
Mw. M. Arisz 06 40 279 177,
Email: maria@h-drieeenheid.nl
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