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Woordje van de pastoor

Het is oktober! Mariamaand!. 

Beste broeders en zusters, 

In deze bijzondere Mariamaand oktober 
nodig ik jullie van harte uit onze aandacht 
te richten op de onschatbare rol van de 
Heilige Maria in het Christendom en in 
ons persoonlijk geloofsleven. Maria is niet 
alleen de Moeder van onze Heer Jezus 
Christus, maar Zij is ook Moeder van de 
Kerk en onze eigen Hemelse Moeder. 
Haar talloze titels en benamingen weer-
spiegelen de diepe relatie die wij als gelo-
vigen met haar mogen hebben. Maria is 
voor ons niet slechts een historische fi-
guur, maar een levende bron van troost, 
genade en voorspraak. In haar rol als Ko-
ningin van de Vrede herinnert Zij ons er-
aan, dat vrede in deze wereld een kost-
baar goed is dat wij moeten nastreven. 
Wij kunnen onze zorgen en verlangens 
om vrede in de wereld aan haar toever-
trouwen, wetende dat Zij ons als Moeder 
hoort en onze smeekbeden voor vrede in 
haar hart draagt.  

Als de Ark van het Verbond verbindt Ma-
ria het Oude en het Nieuwe Testament, 
en symboliseert Zij onze verbondenheid 
met God door Jezus Christus. Zij is de 
brug tussen de oude belofte en de vervul-
ling ervan in Jezus Christus. Wij mogen 
haar vragen ons te helpen om in ons ge-
loof te groeien en om Gods beloften te 
begrijpen en te omarmen. Maria is ook 
bekend als Moeder van de bedroefden. In 
deze tijden van oorlogen en natuurram-
pen, zoals we recentelijk hebben gezien 
in Oekraïne, Nagorno-Karabach, Ma-
rokko en Libië, lijden velen onder verlies 
en verdriet. Als Moeder van de bedroef-
den deelt Maria ons verdriet en lijden. Wij 
kunnen bij haar troost vinden, wetende 
dat zij begrijpt wat het betekent om te lij-
den en te rouwen. 

Deze Mariamaand is een kostbare gele-
genheid om ons vertrouwen in Maria te 
hernieuwen en om haar voorspraak te 

vragen voor de genaden en hulp die onze 
wereld en ons eigen hart nodig hebben. 
Wij kunnen tot haar bidden en haar vra-
gen om ons te leiden en ons te helpen 
groeien in liefde voor elkaar en voor haar 
Zoon Jezus Christus. Laten wij, broeders 
en zusters, profiteren van de genade, die 
ons in deze maand gegeven is om onze 
band met Maria te verdiepen. Laten wij 
ons aan haar toevertrouwen als onze He-
melse Moeder en vertrouwen op haar 
voorspraak voor vrede, troost en genade 
in ons leven en in de wereld. Moge de 
Maagd Maria, Koningin van de Vrede, 
ons leiden op de weg naar Christus, die 
de bron is van alle vrede en hoop.  

Onder de schaduw van Gods barmhartig-
heid en onder de bescherming van de 
Maagd Maria wens ik jullie allen een ge-
zegend nieuw werkjaar. 

Carlos A. Fabril 

 

 

 

 

Het bestuur wil alle bezorgers hartelijk 
danken voor het bezorgen van de ongea-
dresseerde enveloppen. In de toekomst 
zal dit niet weer gebeuren zonder overleg 
met alle bezorgers. 
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Van de bestuurstafel 

Beste parochianen,  

Het nieuwe werkjaar is inmiddels begon-
nen en wij kijken terug op een bewogen, 
maar mooi, jaar met vele wisselingen. In 
dit jaar werden alle activiteiten weer volle-
dig opgestart na 2 1/2 jaar Corona. Hier 
zijn wij heel blij mee.  

Wij hebben afscheid genomen van:  

• Enzo Robustelli, die vele jaren onze 
penningmeester was, en die gelukkig 
blijft als vrijwilliger om de financiële 
kant te ondersteunen.  

• Hans van den Bogaard, die decennia 
lang de boekhouding verzorgde.  

• Wim Keet als bestuurslid en van Pie-
ter Pouw, die 5 jaar onze vicevoorzit-
ter is geweest en met hart en ziel 
zich heeft ingezet voor onze paro-
chie.  

• Jannie Ronteltap, die vele jaren Ans 
waarnam op de woensdag.  

Wij verwelkomen:  

• Marjan Ruumpol-de Vries als boek-
houder.  

• Alex Goûtier als penningmeester, be-
stuurslid en inmiddels ook vicevoor-
zitter.  

Wij zijn nog druk op zoek naar een invul-
ling van de vacature ‘officemedewerker’ 
om Ans Baaij te ondersteunen en in 2025 
te vervangen. 

Vol enthousiasme begint het bestuur dit 
nieuwe werkjaar, waarin grote vraagstuk-
ken liggen.  

Wij hopen, samen met u parochianen, op 
8 oktober van start te kunnen gaan met 
een nieuwe visie voor onze prachtige ker-
ken, zodat ons voortbestaan wordt ge-
waarborgd.  

Wij nodigen u allen uit, jong en oud, om 
hier onze schouders onder te zetten, 
want dit zal van grote betekenis zijn voor 
de toekomst van onze kerken. Wij bidden 
en geloven, dat wij met zijn allen hiervoor 
kunnen zorgen, zodat onze geloofsge-
meenschap de komende decennia zal 
blijven voortbestaan.  

Namens het bestuur, 
Karin Veen  

 

Presentatie 'Maria en Vitus in beeld' 

Op zondag 8 oktober is in de Mariakerk 
het visieplan 'Maria en Vitus in beeld' ge-
presenteerd door het parochiebestuur 
met ondersteuning van Maria Arisz.  

In een volle Sloep met ruim 80 aanwe-
zige parochianen werd de bijeenkomst 
geopend door bestuurslid Alex Goûtier 
die op ludieke wijze de aandacht vroeg 
met het luiden van de altaarschel. Pas-
toor Carlos Fabril nam daarna het woord 
met een mooi openingsgebed 

Secretaris Karin Veen legde vervolgens 
uit hoe het visieplan tot stand is gekomen 
en ging in op de noodzaak en kansen 
hiervan. Zij kon afsluiten met het goede 

nieuws dat het bestuur inzet op het open 
blijven van al onze kerken, maar wel met 
de kanttekening dat dit alleen zal lukken 
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als we met z'n allen de schouders eron-
der zetten.  

Alex zette hierna uiteen welke koers het 
bestuur voor ogen heeft. Die komt er in 
het kort op neer dat we van de Mariakerk 
weer een waardig huis voor Maria gaan 
maken, waarin zij als Moeder van God 
centraal staat en zichtbaar en voelbaar 
aanwezig is. Zowel binnen de kerk als 
daar buiten, waar we voor de Linden-
boom een mooi Mariabeeld hopen te 
gaan plaatsen. Door de deuren wijd open 
te zetten kan onze prachtige Koepelkerk 
een veilige haven worden om even de 
stilte op te zoeken en de troost van Maria 
te ervaren. Maria als een baken van zorg 
voor de ziel waar mensen in nood terecht 
kunnen voor hulp en voor een kopje kof-
fie of soep in de Sloep.  

Maar de visie van het bestuur reikt nog 
verder. Zij ziet de Mariakerk zelfs als een 
mogelijke Mariale trekpleister. Langs 
onze vijf mooie kerken waar Maria te be-
zoeken is, prachtig gelegen in het groene 
Gooi, is een mooie pelgrimstocht te ma-
ken te voet of per fiets. Met aansluiting bij 
'openkerken.eu' is dit eenvoudig te reali-
seren.  

Wellicht denkt u: 'de St. Vituskerk komt er 
maar bekaaid van af.' Dat mag zo lijken 
maar het bestuur voert hiervoor aan: Ma-
ria is als het ware de redder in onze nood 
die ervoor kan zorgen dat de positie van 
al onze kerken in het decanaat Gooi ver-
sterkt wordt. Haar aantrekkingskracht 
leidt tot meer mensen in de kerken waar-
door deze ook allemaal open kunnen blij-
ven. Maar Maria heeft hiervoor wel de 
steun nodig van de sterke en moedige St. 
Vitus. Een harmonieuze samenwerking 
tussen de Maria en de Vitus kerk, in al 
haar gelederen is dus een belangrijke 
voorwaarde om tot een succesvolle uit-
werking te komen van dit plan dat verder 
nog beoogd om ook de St. Vituskerk 
meer zichtbaar maken in de Vesting op-
dat zij een sterk steunpunt wordt van de 
Mariakerk, gericht op de inwoners en toe-
risten in de Vesting e.o. die haar deuren 

open heeft staan zodat zij kunnen ‘Schui-
len bij St. Vitus.’ 

Voorts zal er bestuurlijke en parochiale 
samenwerking worden aangegaan met 
de parochies in Laren, Blaricum en Hui-
zen. Op langere termijn zou de Mariakerk 
als Moederkerk de spil kunnen worden in 
de samenwerking met Sint Jan Laren, Vi-
tus Blaricum en de Thomaskerk in Hui-
zen. In alle kerken van ons decanaat zal 
Maria meer aanwezig zijn zodat zij op di-
verse plaatsen in het Gooi kan worden 
bezocht en wij zelfs een Pelgrimage naar 
Het Gooi kunnen promoten. 

Maria Arisz heeft ter afsluiting toegelicht 
hoe we deze ambitieuze visie gestalte 
kunnen gaan geven in de praktijk. Dat be-
gint met de uitgangspunten van de Missi-
onaire parochie volgens het boek van Ja-
mes Mellon. Die zijn erop gericht dat wij 
elkaar de hand kunnen reiken, onze 
naaste liefhebben en zo een bloeiende 
gemeenschap vormen die de liefde van 
Christus leeft en zichtbaar maakt. Dat wij 
met elkaar willen groeien in ons geloof 
door samen te bidden en met elkaar te le-
ren hoe ons te laten leiden door de Hei-
lige Geest. En bovenal dat wij elkaar aan-
moedigen in onze talenten opdat wij die 
vruchtbaar kunnen maken binnen onze 
parochie en daarbuiten, zoals Jezus ons 
heeft gevraagd.  

De devotie voor Maria weer tot leven 
brengen in onze kerken is de tweede pij-
ler waar we op inzetten. Vooral de Maria-
kerk zal in alle opzichten meer 'Maria' 
moeten worden, met o.a. viering van alle 
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Mariahoogfeesten, rozenkransgebed en 
vespervieringen. Om haar beeld ook 
zichtbaar maken in publiciteit naar de bui-
tenwereld ligt er een enorme kans in het 
100 jarig jubileum in 2024 van de inwij-
ding van de Mariakerk. 

Een beter moment om dit plan tot uitvoe-
ring te brengen hadden we niet kunnen 
hebben. We zullen dan ook het hele jaar 
door jubileum activiteiten organiseren, zo-
als een plechtige Hoogmis met de bis-
schop, gastconcerten en optredens van 
onze eigen koren, kindervoorstellingen, 
een jubileumfair etc.  

Er zullen diverse werkgroepen worden 
opgericht waarvoor uw inbreng als paro-
chiaan wordt gevraagd. Deze zullen zich 
richten op: openheid en gastvrijheid, 
zichtbaarheid, marketing (nieuwsbrief, 
website, foldermateriaal), vernieuwing in 
liturgie, vorming en catechese, jongeren-
activiteiten, missionaire parochie, rozen-
kransbidden: meer Maria in de kerk. 

Het bestuur zal als stuurgroep de leiding 
hebben over de werkgroepen met onder-
steuning van Maria Arisz als procesbewa-
ker, die het eerste aanspreekpunt zal zijn 
voor de werkgroepleden.  

Er volgde nog een mooie muzikale afslui-
ting met het Maria en Vituslied en de aan-
wezigen kregen het boekje: 'Stem geven 
aan de Geest' mee als cadeautje en aan-
moediging om met ons mee te bidden 
voor het proces waar we nu voor staan. 

Dat wij de kracht, wijsheid en inspiratie 
van de Heilige Geest mogen ontvangen 
om samen onze weg naar de toekomst in 
te slaan.  

De eerste reacties vanuit de zaal waren 
zeer positief en er gingen al vele handen 
omhoog op de vraag 'Wie volgt onze visie 
en de koers die we hier hebben gepre-
senteerd?'  

Dit heeft het bestuur bemoedigd om op 
deze weg voort te gaan.  

Vervolgbijeenkomst 
Zij nodigt u dan ook van harte uit voor de 
vervolgbijeenkomst op donderdag 16 no-
vember om 19.30 in de Sloep. Na een 
korte samenvattende presentatie van het 
plan zullen wij dan met elkaar gaan be-
spreken welke activiteiten we kunnen 
gaan oppakken binnen de op te richten 
werkgroepen.  

Uw inzet als parochianen is van groot be-
lang want het plan kan alleen vrucht gaan 
dragen als we met elkaar in actie komen. 
Als we allemaal ons steentje bijdragen, of 
dit nu een grote is of maar een kleintje, 
dan kan ons bouwwerk van een nieuw en 
sterk huis voor Maria van de grond ko-
men. 

Wij verwelkomen dus graag een ieder die 
met ons mee wil bouwen. Uiteraard ligt 
ook voor u nog het cadeauboekje klaar. 

U kunt zich aanmelden voor deze bijeen-
komst op 16 november per mail naar: 
maria@h-drieeenheid.nl. Naar dit adres 
kunt u ook al uw vragen, suggesties of in-
breng mailen als u verhinderd bent om 
deze bijeenkomst bij te wonen.  

Namens het parochiebestuur,  
Maria Arisz 

 

 

 

 

mailto:maria@h-drieeenheid.nl
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Terugblik op Open Monumentendag 

Op 9 september vond de Open Monu-
mentendag plaats in de Mariakerk. De 
kerk was open voor een bezichtiging en 
de bezoekers konden luisteren naar een 
orgelconcert. 

Mede dankzij onze vrijwilligers is het een 
mooie en sfeervolle dag geworden. Het 
publiek kon rustig in- en uitlopen, ook tij-
dens de concerten. Sommige bezoekers 
waren wel al vaak langs de kerk gereden 

maar nog nooit naar binnen geweest. Dat 
zorgde voor ademloze momenten. 

En er was mooie orgelmuziek. 

We hebben over de hele dag ongeveer 
100 bezoekers mogen ontvangen. 

Doordat het een prachtige nazomerdag 
was, was de opkomst iets minder dan vo-
rig jaar. 

Karin Veen

 

  

Verdieping 

Overeind blijven in woelige tijden 

Rechtop, het hoofd omhoog, dat is de 
houding van volwassen gelovigen tegen-
over de ellende in onze wereld. Als we 
het leven van alledag bekijken, ligt het 
voor de hand dat we ons overgeven aan 
doemdenken en pessimisme. Het is ech-
ter mogelijk om die verleiding te weer-
staan en met zelfvertrouwen in de wereld 
overeind te blijven, verankerd als we zijn 
in de wereld van de Geest. We beseffen 
dat ‘hemel en aarde voorbijgaan’, maar 
dat de woorden van Jezus voor eeuwig 
blijven (zie Lucas 21,33). 

We zouden het voorbeeld van Jezus’ 
moeder Maria moeten volgen: zij stond 
onder het kruis, vertrouwend op Gods 
trouw, ondanks de dood van Jezus. 

De woorden van Jezus kunnen ons hel-
pen om overeind te blijven in de beroe-
ring van de Eindtijd en vertrouwen te hou-
den. Ze geven ons steun, moed en vitali-
teit, ook als de dood spreekt uit alles om 
ons heen. De woorden van Jezus voeden 
ons met eeuwig leven. Ze doen veel 
meer dan ideeën en inspiratie doorgeven, 

ze leiden ons binnen in het Eeuwig Le-
ven, zo sterfelijk als we nu nog zijn. 

Als we dicht bij Jezus’ woorden blijven, 
erover nadenken, erop ‘kauwen’, ervan 
eten als voedsel voor de ziel, zullen we 
steeds verder doordringen in Gods eeu-
wigdurende liefde. 

Als Jezus zegt: ‘Hemel en aarde zullen 
voorbijgaan, maar mijn woorden zullen 
zeker niet voorbijgaan’ (Lucas 21,33), 
laat Hij een weg zien die naar eeuwig le-
ven leidt. Jezus’ woorden zijn in staat om 
ons hart en ons verstand om te vormen 
en ons binnen te leiden in het Koninkrijk 
van God. ‘De woorden die Ik tot jullie ge-
sproken heb, zijn Geest: ze zijn leven,’ 
zegt Jezus (Johannes 6,63). 

Mediteren is een manier om de woorden 
van Jezus te laten afdalen van ons ver-
stand naar ons hart en om daar een 
woonplaats voor de Geest te creëren. Bij 
al ons doen en laten moeten we dicht bij 
Jezus’ woorden blijven. Het zijn woorden 
van Eeuwig Leven. 

Uit: ‘Brood voor Onderweg’ van Henri 
Nouwen. 
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Eenheid in verscheidenheid 

In het bisdomblad ‘SamenKerk’ schrijft 
Bisschop Mgr. Johannes Hendriks een 
prachtig artikel: “In Gods naam samenko-
men”. 

Onder het kopje “Eenheid in verscheiden-
heid” schrijft hij:  

“Iedere gelovige heeft zijn eigen ervaring, 
een eigen charisma en een eigen bij-
drage. Dat kleurt onze spiritualiteit en 
onze inzet in het dagelijkse leven. Het 
mooie is dat die verscheidenheid de een-
heid niet schaadt, maar juist verrijkt en 
ons geloof persoonlijk maakt. De ge-
meenschap van de kerk bestaat uit men-
sen die allen hun eigen band met God en 
het geloofsgeheim hebben”. 

Deze woorden zijn mij uit het hart gegre-
pen, want daaruit mag ik opmaken dat ik 
mag bepalen wat mijn band met God is 
en hoe ik God ervaar. 

God is voor mij de energiebron van waar-
uit alles is ontstaan. Die goddelijke ener-
gie uit zich in dode en levende materie. 
Die goddelijke energie wordt in de bijbel 
en door de wetenschap ieder op hun ei-
gen wijze verwoord. 

Johannes de evangelist verwoordt die 
energie als volgt: 

“In het begin was het Woord, het Woord 
was bij God, het Woord was God, alles is 
erdoor ontstaan.” 

Kosmologie is de wetenschap die de glo-
bale structuur en de evolutie van het 
heelal bestudeert. De oerknal is een the-
orie, die op basis van de algemene relati-
viteitstheorie, aannemelijk maakt dat 13,8 

miljard jaar geleden het heelal ontstond 
uit een enorm heet punt, met een bijna 
oneindig grote dichtheid. 

Mijns inziens hebben bijbel en kosmolo-
gie het over hetzelfde, maar kijken er an-
ders tegen aan, brengen het anders on-
der woorden. 

Monseigneur Hendriks geeft mij de mo-
gelijkheid om andere inzichten te hebben 
dan de kerkelijke inzichten en dat geeft 
bevrijding. Ik mag zelf bepalen wat ik ge-
loof.  

Het is goed, dat de Kerk allerhande din-
gen vastlegt waarin zij gelooft.  

Het is goed, dat de Kerk haar gelovigen 
de ruimte laat er wat van te vinden. 

De Kerk vormen wij samen, met alle ver-
scheidenheid die in ons is. 

Het idee van “buiten sluiten” past ons 
niet, iedereen heeft zijn eigen uitstraling, 
iedereen draagt zijn steentje bij. 

Die steentjes zijn: nederigheid – zacht-
moedigheid – gerechtigheid – barmhartig-
heid – zuiverheid – vredelievendheid – 
respect. 

Op deze wijze samenkomen is vreugde-
vol en bemoedigend. Het geeft aan dat er 
meer is in het leven, dan wat we op zin-
tuiglijk en fysiek niveau ervaren. Het 
draagt bij in de manier van samenleven. 
We zijn parochianen, daarom is het goed 
om regelmatig, tijdens vieringen en 
daarna, samen te komen. 

J.M. Baaij

 

Allerzielenviering – dinsdag 2 november 19:30 

Elk jaar worden in de Mariakerk op 2 no-
vember, de dag van Allerzielen, de fami-
lieleden van parochianen uitgenodigd, die 
in het voorgaande jaar zijn overleden. 

De laatste jaren is door Mary’s Voices het 
requiem van Fauré gezongen. Deze vie-
ring kreeg daarmee ook het karakter van 
een concert, zoals destijds door de 
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orgelstichting was geïnitieerd. Niet alleen 
familieleden van de overledenen van het 
afgelopen jaar zijn welkom, andere be-
langstellenden zijn ook van harte welkom.  

In de viering zullen de namen worden 
voorgelezen van de overleden parochia-
nen van de Mariakerk van het afgelopen 
jaar. Die namen hoeven niet te worden 
opgegeven. Daarnaast is het mogelijk om 
andere dierbaren te laten noemen. Voor 
namen van overledenen van eerdere 
data vragen wij wel een bijdrage van € 
10,00 per naam. 

U bent in de gelegenheid de namen van 
uw dierbaren door te geven. Deze namen 
worden dan genoemd terwijl kaarsen 
worden ontstoken. De namen dienen 
vóór 27 oktober schriftelijk te worden 
doorgegeven. Dit kan door middel van 

een briefje in de brievenbus van het pas-
toraal centrum van de Mariakerk, Brink-
laan 42 Bussum. U stopt dan € 10,= in de 
envelop per af te lezen naam. Namen 
aangeven per email kan ook naar het 
emailadres sec.rkmariaparochie@out-
look.com. In dat geval maakt u € 10,= per 
naam over op bankrekeningnummer NL 
02 RABO 0372240526 onder vermelding 
van “NAMEN ALLERZIELEN” 

De herdenkingsbijeenkomst begint om 
19.30 uur. De kerk is open vanaf 19.00 
uur. De toegang is vrij; na afloop wordt er 
geen deurcollecte gehouden, maar als u 
bij wilt dragen aan de kosten van de vie-
ring dan staat u dat vrij. Op de tafel ach-
terin de kerk zal een mogelijkheid zijn om 
te doneren.  

Karin Veen
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De Kleine Weg 

Theresia van Lisieux 
werd ook wel ‘de 
Kleine Bloem van 
het kind Jezus’ ge-
noemd. Haar harten-
wens om in te tre-
den in het klooster 
van de Karmel ging 
in vervulling toen zij 
nog maar 15 jaar 
oud was. 

De kleine Theresia bedacht een biddende 
benadering van het leven die velen tot 
zegen is geweest. In deze ‘Kleine Weg’ 
komt het erop neer dat we het onderge-
schikte werk doen, onterechte kritiek ver-
welkomen, vriendschap sluiten met hen 
die ons ergeren, hulp bieden aan hen die 
ondankbaar zijn of geduldig luisteren 
naar je klagende buurman. 

In Theresia’s overtuiging schept Jezus 
meer behagen in deze ‘onbenulligheden’ 
dan in het grote heilige werk. 

Je aandacht geven aan de kleine dingen 
in het leven met kleine gebaren, zoals 
een glimlach als antwoord op een norse 
blik, je liefde betonen zelfs al word je be-
ledigd, je helpende hand bieden aan wie 
inhalig is. Het zijn juist deze kleine din-
gen, die zich rijkelijk voordoen in ons le-
ven, waarmee we dus uiteindelijk een 
verschil kunnen maken. Ook al worden 
we hier niet voor beloond. Precies daarin 
ligt nou juist de waarde, omdat deze ‘on-
beduidende daden’, een overwinning zijn 
op ons egoïsme. Het zijn deze gebaren 

van nederigheid die ons ego kleiner ma-
ken. 

De kleine Theresia, die in haar korte le-
ven ons deze en vele andere levensles-
sen naliet, beloofde ons op haar sterfbed 
het rozen te laten regenen op aarde. In 
het omarmen en accepteren van haar 
kleinheid, werd zij een groot heilige en 
zelfs kerklerares. Haar rozenregen kan 
ook ons elke dag weer inspireren om ro-
zen van liefde rond te strooien. Opdat wij 
hiermee de aarde weer ‘een stukje dich-
ter naar de hemel tillen’, zoals zij zelf 
eens zo mooi heeft gezegd.  

Theresia’s zegenbede:  

Mag er vandaag vrede in je zijn. 

Mag je op God vertrouwen, dat je precies 
bent waar je zou moeten zijn. 

Mag je nooit de oneindige kracht verge-
ten die uit vertrouwen is geboren.  

Mag je de gaven gebruiken die je hebt 
ontvangen 

en de liefde doorgeven die je hebt gekre-
gen. 

Mag je tevreden zijn met het feit dat je 
een kind van God bent.  

Laat deze aanwezigheid zich tot in je bot-
ten verankeren, 

En jouw ziel de vrijheid gunnen om te zin-
gen, te dansen, te danken en lief te heb-
ben. 

Amen.  

Maria Aris

 

Advent 2023 

Evenals vorig jaar wil de Werkgroep Vie-
ringen o.l.v. Parochianen (VOP) zich ook 
dit jaar voorbereiden op een gezamen-
lijke Adventssamenkomst. Niet in de kerk 
maar in een kleinere setting in de Sloep 

willen wij ons samen met u voorbereiden 
op het Kerstfeest.  

Deze samenkomst is gepland op: 

Dinsdagmiddag 12 december om half 3 in 
de Sloep. 
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Wilt u deze datum alvast in uw agenda 
reserveren? 

De werkgroep is inmiddels gestart met de 
voorbereidingen voor deze samenkomst 
in de Advent, die wij weer een andere 
kleur en inhoud willen meegeven dan vo-
rig jaar. Hoe precies, dat is ook voor de 
werkgroep nog een verrassing. In de 

volgende Klankkleur en via Maria-Bood-
schap kunnen wij daarover mogelijk meer 
mededelen.  

Wij hopen veel parochianen te mogen 
ontmoeten op de 12e december. 

Werkgroep VOP (Lia, Marieke, Til, Aafke, 
Martha).

 

 Geloofsbijeenkomst ‘Wat betekent God voor jou?’  

Wij, leden van de gebedsgroep van de 
Mariakerk, nodigen je uit om met ons sa-
men stil te staan bij vragen als:  

- Wat betekent God voor jou?  
- Wie is Hij voor jou, hoe zie je Hem?  
- Hoe manifesteert God zich in jouw  

leven?  
- Waar en op wat voor momenten er-

vaar je Zijn aanwezigheid het meest?  
- Wat helpt je om God te kunnen  

ervaren?  
- Hoe onderhoud je je relatie tot Hem?  
Ben je ook op zoek naar manieren om 
(meer van) God te ervaren in je leven? Of 
om je te laten leiden door zijn Heilige 
Geest? Kom dan naar deze introductiebij-
eenkomst. 

Het ligt in de bedoeling om als vervolg 
een reeks geloofsverdiepingsbijeenkom-
sten over ‘Leven in de Geest’ te organise-
ren.  

Datum: dinsdag 7 november  
Plaats: de Sloep.  
Tijd: aanvang 14.30 uur tot 16.00 uur  

Wij zien uit naar je komst! 
Lia, Bruno, Jean en Maria 

Aanmelding of meer informatie bij Maria: 
0640279177, marisz@xs4all.nl 

 

Herinner hem 

Het priestergraf op de begraafplaat van 
de St Vituskerk aan de Amersfoortse 
Straatweg is verrijkt met een mooie belet-
tering ter herinnering aan Em. Pastoor 
Michi Costa. 
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Vooraankondiging Volkskerstzang

We zijn blij u te kunnen uitnodigen voor 
de Volkskerstzang in de Grote Kerk te 
Naarden op zondag 17 december 2023 
van 19.00 tot 20.00 uur. Aan de avond 
zal worden meegewerkt door het Gospel-
koor Edoza uit Hilversum, Muziekvendel 
Nardinc uit Naarden en Wybe Kooijmans, 
die het orgel zal bespelen. Uiteraard zal 
de avond weer geopend worden door het 
binnenbrengen van het licht door de pro-
cessie van de kinderen met een kaarsje. 
Tot 17 december a.s.  

Namens het comité Volkskerstzang Naar-
den 

Bernadette Keet 

 

Mary’s Voices en John Rutter 

Op zaterdag 7 oktober is het, bijna voltal-
lige, koor Mary's Voices naar een work-
shop geweest van John Rutter in de Pe-
trus Paulus kerk te Soest. John Rutter is 
componist van vele Engelse liederen, die 
wij graag zingen als koor. 
Onder zijn bezielende leiding hebben wij 
5 liederen ingestudeerd met heel veel 
zangers. 
Het enthousiasme van alle zangers heeft 
ons allen zeer geïnspireerd.  
Wij gaan een aantal liederen goed instu-
deren onder leiding van Karin Bouw-
meester en U zult de komende tijd het re-
sultaat horen tijdens de vieringen als wij 
de nieuwe liederen ten gehore gaan 
brengen. 
Volgend jaar gaan wij dit zeker weer 
doen. 
 
Annelies Elfrink en Karin Veen 
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Lichtjestocht 

Op zondag 17 december is er een licht-
jestocht voor jong en oud. 

Tijdens deze tocht/ wandeling wordt het 
kerstverhaal nagespeeld door vrijwilligers 
van de diverse Bussumse kerken. 

Wij zijn nog op zoek naar vrijwilligers die 
het leuk vinden om: een stukje na te spe-
len, muzikaal te begeleiden, deelnemers 
op te vangen bij start en einde, koffie- en 
chocolademelk schenkers etc. 

Mocht u mee willen helpen stuurt u dan 
een mailtje met eventueel uw wensen 
naar femmyvergeer@kpnmail.nl 

U hoort dan zo spoedig mogelijk van ons. 

Met vriendelijke groet, Karin en Annelies 
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Kinderpagina 

Herfst 

Het is herfst. Het waait en overal vallen er 
prachtig gekleurde blaadjes van de bo-
men 

Als je goed kijkt, zie je overal om je heen 
kleuren: rood, oranje, geel, groen, blauw, 
indigo en violet. We kennen ze allemaal, 
de kleuren van die mooie regenboog.  

Maar op een dag, heel lang geleden, ont-
stond er ruzie tussen al die kleuren hier 
op aarde. Ze kwamen bij elkaar in een 
grote vergadering, waar elke kleur begon 
op te scheppen dat zij de beste, de be-
langrijkste en de nuttigste was. Luister 
maar. 

Groen zei: “Het is wel duidelijk dat ik de 
voornaamste ben. Ik ben het teken van 
leven en hoop. Ik werd gekozen als kleur 
van gras en bladeren. Zonder mij zouden 
alle dieren sterven. Kijk rond op het land 
en je zult mijn grootheid zien.” 

Blauw viel haar in de rede: “Jij denkt al-
leen maar aan de aarde, maar kijk toch 
eens naar de lucht en de zee. Water is de 
oorsprong van alle leven. Het wordt door 
de wolken omhooggetrokken uit de 
blauwe zee. De lucht geeft ruimte en 
vrede en rust. Zonder mijn vrede zouden 
jullie niets anders zijn dan een stelletje 
druktemakers.” 

Geel grinnikte: “Jullie zijn allemaal zo se-
rieus. Ik laat de mensen lachen. Ik breng 
vrolijkheid en warmte in de wereld. De 
zon is geel, de maan is geel, de sterren 
zijn geel. Iedere keer als je naar de zon-
nebloemen kijkt, wordt de hele wereld 
één grote glimlach. Zonder mij zou er 
geen plezier zijn.” 

Daarna begon oranje de loftrompet over 
zichzelf te steken: “Ik ben de kleur van 
gezondheid en kracht. Ik ben de belang-
rijkste bron van gezondheid. Denk maar 
eens aan de wortels, de pompoenen en 
de sinaasappels. Ik hang niet de hele dag 

rond. Maar als ik 
de hemel kleur bij 
zonsondergang, 
dan is mijn 
schoonheid zo overweldigend, dat nie-
mand meer aandacht aan iets anders kan 
schenken.” 

Rood hield het niet langer meer uit. Ze 
schreeuwde: “Ik ben de heerser over jul-
lie allemaal. Ik ben de kleur van gevaar 
en van dapperheid. Zonder mij zou de 
aarde even leeg zijn als de maan. Ik ben 
de kleur van hartstocht en van liefde, de 
kleur van papavers en rode rozen.” 

Violet rees op in alle waardigheid. Ze 
was heel groot en sprak heel plechtig: “Ik 
ben de kleur van koningschap en macht. 
Koningen hebben mij tot hun kleur geko-
zen, want ik ben een teken van waardig-
heid en wijsheid.” 

Indigo sprak rustiger dan alle anderen, 
maar zeker niet minder beslist: “Denk 
eens aan mij. Ik ben de kleur van de 
stilte. Je merkt mij nauwelijks op. Maar 
zonder mij word je allemaal oppervlakkig. 
Ik vertegenwoordig de gedachte, de 
schemering en het diepe water. Ik ben 
onmisbaar voor gebed en innerlijke rust”. 

Zo gingen de kleuren door met opschep-
pen, ieder in de overtuiging dat zij zelf de 
beste was. Hun ruzie werd luider en lui-
der. Plotseling schrokken ze op van een 
stralend witte bliksemflits. De donder 
rolde en dreunde. De regen stroomde 
meedogenloos neer. De kleuren bogen 
zich angstig naar de grond en kropen 
dicht tegen elkaar aan, op zoek naar 
steun. 

Toen sprak Regen: “Dwaze kleuren. 
Waarom vechten jullie met elkaar? Weten 
jullie dan niet dat God jullie allemaal heeft 
gemaakt, elk voor een ander doel, ver-
schillend en uniek? Hij houdt van jullie al-
lemaal. Hij heeft jullie allemaal nodig. 
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Geef elkaar een hand en ga met mij mee. 
Hij wil jullie langs de hemel spannen in 
een grote regenboog, als herinnering aan 
zijn liefde, als uitnodiging om samen in 
vrede te leven, als teken van hoop voor 
morgen.” 

En zo komt het dat God, als Hij de aarde 
met een flinke regenbui heeft schoonge-
wassen, de regenboog aan de hemel 
plaatst, als een uitnodiging ook aan ons, 
om elkaar te waarderen en te helpen. 

 

 

Sint-Maarten – de Bisschop die deelde met de armen  

Op zaterdag 11 november is er in Blari-
cum weer de jaarlijkse viering van Sint-
Maarten. We verzamelen ons om 18.00 
uur op het kerkplein voor de Sint-Vitus-
kerk, maar je kunt ook al eerder komen 
om de huizen langs te gaan met je lam-
pion om lekkers op te halen. Of je papa 
en mama kunnen wat fruit/koek/snoep 

voor je meenemen. Voor de gezamen-
lijke optocht, die om 18.00 uur begint, 
ga je met alle kinderen met hun lampion 
of lichtje op weg. Samen lopen we al 
zingend een stukje door Blaricum en 
eindigen de optocht in de tuin van de 
pastorie waar onze koster Paul Kaars-
garen de vuurpotten heeft aangestoken. 
Daar wordt het verhaal van Sint-Maar-
ten verteld. Om de gedachte achter 
Sint-Maarten in praktijk te brengen, de-
len we vervolgens al het meegebrachte 
en opgehaalde lekkers met elkaar. Voor 
de grote mensen is er warme bis-
schopswijn. Kinderen uit Huizen, Naar-
den en Bussum zijn ook van harte wel-
kom.  
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Stemvorming 

Sinds een half jaar komen de enthousi-
aste leden van de koren van de Maria-
kerk iedere woensdagmiddag om 14.00 
uur bij elkaar in de kerk. Daar leren zij, 
onder leiding van Karin Bouwmeester 
hun stemgebruik te verbeteren.  

Wij nodigen de koorleden die in Naarden 
zingen uit om ook mee te doen. Het is ge-
zellig en u leert er veel van.  

Kom gerust eens kijken of het wat voor u 
is.  

Helaas is deze stemvorming alleen voor 
koorleden van de beide parochies.  

Ik hoop u graag een keer te zien. 

Karin Bouwmeester 

 

Benedictijns Tijdschrift 

Viermaal per jaar verschijnt het Benedic-
tijns Tijdschrift voor een abonnements-
prijs van € 20,-- (méér mag). 

Benedictijns Tijdschrift, St. Adelbert Abdij, 
1935 BH Egmond Binnen. 

Het bevat artikelen over kloosterleven, 
“stille” heiligenlevens, maatschappelijke- 
en kerkelijke toestanden. 

Het bevat bovendien een aantal boekbe-
sprekingen die zeer aantrekkelijk zijn. Het 
leest gemakkelijk, is dunner dan de “Li-
belle”, plusminus 80 pagina’s. 

Al jaren is dit voor ons een vast baken in 
wat onrustige kerkelijke tijden. Je kunt op 
verschillende manieren iets lezen. 

Je kunt je ogen over de regels laten dwa-
len, bladzijden omslaan en kijken of de 
tekst de moeite waard is. Je kunt ook 
elke regel in je opnemen, proeven en nut-
tigen. Hoe je leest hangt af van de in-
houd. 

We vergelijken het graag met het drinken 
van een glas wijn. Je hebt “Slokop” wijn, 
die je met grote slokken slikt, er valt niet 
veel te proeven. Je hebt “Betekenisvolle” 
wijn, die je in je glas laat walsen, je geniet 

van de kleur en geur, je nipt ervan en je 
proeft de heerlijkheid.  

Zo is het ook met de tekst van het Bene-
dictijns Tijdschrift. We geven een voor-
beeldje (woorden van paus Benedictus 
XVI): “Het gebeuren van de verrijzenis 
wordt door de evangelisten niet beschre-
ven.  

Het blijft mysterieus, niet in de zin van 
minder werkelijk, maar van verborgen, 
ver weg van ons kenvermogen. 

Op de een of andere manier kan niemand 
helemaal om deze boodschap heen. Het 
zou wel eens waar kunnen zijn.  

Wie durft het uit te sluiten?” 

Je moet de tekst nuttigen, proeven, sma-
ken, keuren, tot je nemen, soms zelfs 
tweemaal lezen. 

Wij, Ben Moussault en Jos Baaij, durven 
de metafoor aan: “Het Benedictijns Tijd-
schrift is een goed glas wijn!” 

Het is nuttig kennis te nemen van menin-
gen van anderen, van wijze mensen, van 
mensen die ertoe doen. 

B. Moussault en J.M. Baaij 
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Lezing Amalia 

Woensdag 15 november:  

Poppen en zo 

Carita van Woerden is mede-eigenares 
van het antiekhuis het Timpaan in Apel-
doorn met als specialisatie antieke pop-
pen en poppenhuizen, antiek speelgoed 
en nog veel meer. Speelgoed is voor 
haar emotie, het heeft te maken met 
liefde en herinnering. Haar belang-
stelling gaat ook uit naar de makers van 
al dat moois: de makers van poppen, 
van poppenhuizen en het meubilair 
daarin, de ateliers waar de kleding werd 
gemaakt. Ook de voorbeeldfunctie die 
het speelgoed had bij de opvoeding van 
het kind, interesseert haar. Kinderen 

vertellen dikwijls grote geheimen aan 
hun lievelingen. Als die konden spre-
ken, zou je er een dik boek over kunnen 
schrijven. Carita van Woerden, een 
graag geziene gast bij het programma 
‘Schatgraven’ van TV Gelderland, zal 
ons er een paar van vertellen. Na de 
pauze wil zij eventueel naar door be-
zoekers meegebrachte oude poppen 
en/of ander oud speelgoed kijken. 

Praktische informatie 

Waar: Spieghelwijck, Iepenlaan 

354a, Bussum, naast verzorgingshuis 

De Zandzee. 

Tijd: van 14 tot ca. 16 uur. 

Entree: € 7,50; dat is incl. consump-

ties.  

Betalen: rek. NL58INGB0003271950 

t.n.v. J.G. de Jonge-Meijerink, onder 

vermelding van ‘Amalia’. U kunt even-

tueel ook aan de zaal betalen. 

Aanmelden: bij voorkeur via ama-

lia.bus@kpnmail.nl of anders via 035-

6932318. 

Marie-Louise van Wijk-van de Ven

 

K.B.O./PCOB ledenmiddag 

De K.B.O. en PCOB-ledenmiddag is op 
vrijdagmiddag 10 november om 14.00 uur 
in De Sloep. Het onderwerp is: 

GEZONDE VOEDING 

Waar moet je op letten om zo lang moge-
lijk fit te blijven? 

Helpen extra vitamines daarbij en goede 
voeding? 

Diëtiste Suzan Bijleveld zal daarop in-
gaan en onze vragen beantwoorden. 

Voor KBO en PCOB leden is de toegang 
gratis. 

Toegang voor overige belangstellenden 
is € 3,00. 

Greetje Sijp 
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De Gerardus kalender; elke dag een beetje spirit 

De Gerarduskalender, uitgebracht door Klooster Wittem, 
is een scheurkalender met elke dag op de voorkant een 
spreuk, die opbeurt of aanzet tot nadenken onder het 
motto: ‘elke dag een beetje spirit’. Op de achterkant 
staan afwisselend moppen, gedichten, bezinnings-
teksten, puzzels en informatie over verschillende onder-
werpen. 

De kalender is bedoeld om elke dag goed te kunnen be-
ginnen. De spreuk op de voorkant en de moppen, de 
puzzels en informatie op de achterkant, geven u aan het 
begin van de dag een positief gevoel. 

De opbrengst van de kalender komt ten goede aan alle 
activiteiten die vanuit klooster Wittem worden georgani-
seerd. 

 U kunt de kalender bestellen bij: 

T. Grijpink, Verhoeflaan 10, Naarden 
Tel: 035 - 694 6048 

Ervaringen WJD jongeren 

Een van de grootste geschenken van 
mijn roeping als priester is, dat ik met ei-
gen ogen het werk kan zien dat de Heer 
doet in het leven van mensen. Soms kan 
ik iets betekenen, maar eigenlijk is Hij de-
gene die het doet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zonder dat ik het vroeg, was het mij toe-
vertrouwd om de reis naar de WJD in Lis-
sabon te leiden. Het was een onvergete-
lijke/prachtige ervaring. Om dit alles te 
mogen realiseren heeft de Heer de 

harten van veel mensen be-
wogen, die op de een of an-
dere manier deze jonge 
mensen hebben geholpen om deze reis 
te maken. De begeleiders, zoals Paolo en 
Maria Theresa en vooral mijn collega Ka-
pelaan Mikel zijn voor mij een fundamen-
tele steun geweest in de taak die ik heb 
mogen uitvoeren om deze reis tot een 
succes te maken. 

Ik ben jullie allemaal heel dankbaar, want 
met jullie financiële steun en vooral met 
jullie gebeden hebben we ons doel kun-
nen bereiken. Namelijk dat onze jongeren 
een ontmoeting hadden met de Verrezen 
en levende Jezus Christus in onze uni-
versele Kerk. Ik wil jullie vragen, blijf bid-
den dat elke jongere de weg naar het 
ware geluk mag vinden. 

Ik deel met jullie enkele van de duizen-
den ervaringen van deze jongeren. Ik 
hoop dat jullie ook van deze ervaringen 
mogen genieten.  
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“De bekroning van deze pelgrimstocht, na 
alle ervaringen met de jongeren en de 
ontmoeting met  Paus Franciscus, is toen 
ik werd gevraagd om voor te gaan in Sa-
cramentsprocessie over het plein van  het 

Heiligdom in Lourdes. Dat was de laatste 
dag voordat we in Nederland terugkwa-
men. Zeker een intens moment met de 
Heer, dat ik voor altijd in mijn hart zal be-
waren.”

  Kapelaan Javier 

 

Mijn persoonlijke hoogtepunt van de 
WJD-reis was op de derde dag in Lissa-
bon. We waren met een groepje naar Be-
lem gegaan en liepen daar tegen een 
wegafzetting aan waar allemaal politie-
mannen langs de weg stonden. We wa-
ren benieuwd waarom de weg afgesloten 
was en besloten daarom even te wachten 
langs de weg. Toen hoorde we dat de 
Paus langs zou komen. 20 minuten later 
kwam hij langs in de auto. Het was zo bij-
zonder om de emoties te voelen van de 

mensen die langs deze weg stonden te 
wachten en de ontlading toen de Paus 
langs kwam. Een moment/ gevoel dat ik 
nooit ga vergeten”. 

M. van Thienen 

 

Voor meer hoogtepunten, impressies en 
foto’s verwijzen wij u naar de website 
www.h-drieeenheid.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCIV programma  

Voor de komende periode staan onder de 
titel Zinspiratie bij het CCIV de volgende 
lezingen op het programma: 

• 2 november 20.00 uur, Remonstrantse 
Kerk, “Ziel zoekt zin”. Spreker Pauline 
Weseman 

• 21 november 20.00 uur, Doopsge-
zinde kerk, “Effectief tijdbeheer in de  

• combinatie carrière en gezin”. Spreker 
Ineke E. Kievit-Broeze 

• 12 december 20.00 uur, Majellakapel, 
Politiek en religie, een gevaarlijke alli-
antie?”. Spreker professor Theo W.A. 
de Wit 

Meer informatie vindt u op www.cciv.nl. 
Ook kunt u zich hier voor de lezingen 
aanmelden.

http://www.cciv.nl/
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Liturgisch rooster 

zaterdag 21 oktober     

Vitus 17:30 uur Eucharistie Kapelaan H. Versteeg 

zondag 22 oktober  -  29e zondag door het jaar   

Maria 11:00 uur Eucharistie / Mary's Voices Pastoor C. Fabril 

Vitus 9:30 uur Eucharistie Kapelaan M. Palić  

zaterdag 28 oktober     

Vitus 17:30 uur Eucharistie Kapelaan H. Versteeg 

zondag 29 oktober  -  30e zondag door het jaar   

Maria 11:00 uur Eucharistie / Gregoriaans Kapelaan J. Acuña 

Vitus 9:30 uur Eucharistie Kapelaan J. Acuña 

woensdag 1 november     

Maria (blank) Geen viering  (blank) 

Vitus 19:00 uur Allerheiligen Pastoor C. Fabril 

donderdag 2 november     

Maria 19:30 uur Allerzielen / Mary's Voices M. Potjer 

Vitus 19:00 uur Allerzielen Pastoor C. Fabril 

zaterdag 4 november     

Vitus 17:30 uur Eucharistie Kapelaan H. Versteeg 

zondag 5 november  -  31e zondag door het jaar   

Maria 11:00 uur Eucharistie / Mariakoor Pastoor C. Fabril 

Vitus 9:30 uur Eucharistie Pastoor C. Fabril 

zaterdag 11 november     

Vitus 17:30 uur Eucharistie Pastoor C. Fabril 

zondag 12 november  -  32e zondag door het jaar   

Maria 11:00 uur Eucharistie / Mariakoor Kapelaan M. Palić  

Vitus 9:30 uur Eucharistie Kapelaan M. Palić 

zaterdag 18 november     

Vitus 17:30 uur Eucharistie Kapelaan H. Versteeg 

zondag 19 november  -  33e zondag door het jaar   

Maria 11:00 uur Eucharistie / Mary's Voices Pastoor C. Fabril 

Vitus 9:30 uur Eucharistie / KND Pastoor C. Fabril 

zaterdag 25 november     

Vitus 17:30 uur Geen viering ivm Sinterklaasintocht  
zondag 26 november  -  Christus Koning   

Maria 11:00 uur Eucharistie / Mary's Voices Kapelaan M. Palić  

Vitus 9:30 uur Eucharistie Kapelaan M. Palić  

zaterdag 2 december     

Vitus 17:30 uur Eucharistie Kapelaan H. Versteeg 
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zondag 3 december  -  1e zondag van de advent   

Maria 11:00 uur Eucharistie / Mariakoor Pastoor C. Fabril 

Vitus 9:30 uur Eucharistie Pastoor C. Fabril 

zaterdag 9 december     

Vitus 17:30 uur Eucharistie Pastoor C. Fabril 

zondag 10 december  -  2e zondag van de advent   

Maria 11:00 uur Eucharistie / Mariakoor Kapelaan M. Palić  

Vitus 9:30 uur Eucharistie Kapelaan J. Acuña 

zaterdag 16 december     

Vitus 17:30 uur Eucharistie Kapelaan H. Versteeg 

zondag 17 december  -  3e zondag van de advent   

Maria 11:00 uur Eucharistie / Mary's Voices Kapelaan J. Acuña 

Vitus 9:30 uur Eucharistie / KND Pastoor C. Fabril 
 
* KND : Kindernevendienst 

 
Vieringen door de week 

Vitus  iedere dinsdag, woensdag en donderdag om 09:00 uur 
 

 

U kunt uw gaven via de GIVT-app doneren of in het offerblok bij het verlaten van de kerk. 
Ook als u de viering via dienstgemist.nl volgt kunt via de Givt uw gift doneren. 

Mariakerk 

  

 Vituskerk 

 

 

 

Inleverdata kopij        

 Editie Inleverdatum kopij Verschijningsdatum 

7 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Kerst 
Vasten 
Pasen 
Pinksteren 
Zomer 
Opening 
Herfst 
Kerst 

17 november 2023 
30 december 2023 
3 maart 2024 
21 april 2024 
16 juni 2024 
11 augustus 2024 
29 september 2024 
17 november 2024 

8 december 
20 januari 
24 maart 
12 mei 
7 juli 
1september 
20 oktober 
8 december 
 

kopij via het mailadres: klankkleur@h-drieeenheid.nl  
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Familieberichten 

 

Door het H. Doopsel opgenomen in onze kerkgemeenschap: 

 Alex Teunissen 
 Noud van der Ven 
 

In het huwelijk getreden zijn:  

¤  Brenda Quispe Tinta en Jan Hein van der Flier 
¤ Marianna Calvisi en Mario Bazzu 
 

We hebben afscheid genomen van: 

 Gerarda Elisabeth Blessing- -van Breemen, 88 jaar 

 Elisabeth Kuipers, 86 jaar 

 Nicolaas Ruijter, 92 jaar 
 
 

 

 

Wij wensen alle partners, kinderen en familieleden van de overledenen  
van harte toe dat ze kracht en troost mogen ondervinden  

van lieve mensen om hen heen. 

 

 

Op bovenstaande foto Alex Teunissen en zijn vrouw Ann. Zij zijn op de Filipijnen ge-
trouwd voor de wet. Alex is op 24 september gedoopt, gevormd en heeft zijn Eerste H. 
Communie gedaan. Op 18 oktober hopen zij te gaan trouwen voor de kerk. Wij felicite-
ren hen van harte met hun huwelijksinzegening. 

Carlos Fabril  



 

Vacature officemedewerker 

 

De Parochie van de Heilige Drie-eenheid te Bussum zoekt een gemotiveerde en toege-
wijde 

OFFICE MEDEWERKER (12 tot max 24 uur per week) 

Onze huidige secretariële medewerkster is over enige tijd pensioengerechtigd en heeft 
aangegeven al wat minder te willen gaan werken. Hierdoor is er ruimte om de opvolger 
geleidelijk in te werken. 

Je start met 12 uur per week. In deze functie moet je zelfstandig kunnen werken en be-
schikken over een proactieve werkhouding. Naast een salaris overeenkomstig de func-
tie- en beloningscriteria van het Bisdom, bieden wij je een werkplek met veel vrijheid en 
eigen inbreng. 

Wat zijn je meest voorkomende taken: 

• Verantwoordelijk voor een goed functionerend secretariaat 

• Algemene administratieve taken zoals het verwerken en beheren van inkomende- 

en uitgaande correspondentie, e-mails/telefoon 

• Agenda beheer en het verwerken van de notulen 

• Ondersteuning bij de planning en coördinatie van de activiteiten en facilitaire zaken 

• Ondersteunend zijn t.b.v. het Pastoraal team, het Parochie Bestuur, de financiële 

administratie en het team van vrijwilligers 

 

Wat breng je mee: 

• Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift 

• Geordend kunnen werken en praktisch inzicht 

• Vaardigheid in het werken op de computer met Word en Excel 

• Zorgvuldigheid met dossiers en administratie 

• Prettige en correcte communicatieve- en sociale vaardigheden 

• Een Verklaring Omtrent Gedrag bij indiensttreding 

• Affiniteit met het Katholieke gedachtengoed  

• Punctualiteit, positiviteit en een opgeruimd karakter 

 

Je werkplek naast de Heilige Maria kerk in Bussum: 

De Parochie van de Heilige Drie-eenheid bestaat uit de St. Vituskerk te Naarden en de 
Heilige Mariakerk te Bussum. Het parochiesecretariaat en de financiële afdeling voor 
beide kerken is gevestigd in het Pastoraal Centrum Brinklaan 42 Bussum. 

 

Kom met ons in gesprek: 

Stuur je motivatie en je cv uiterlijk voor 27 oktober naar het volgende emailadres: be-
stuur@h-drieeenheid.nl. 

Voor meer informatie kan je telefonisch contact opnemen met mevrouw Ans Baaij be-
reikbaar, behalve op de woensdag, tussen 9 en 12u op nummer 035 — 693 15 91 
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Contactgegevens locatie Vitus 

Adres Pastorie:   Marktstraat 1, 1411 CX Naarden 

Adres     Turfpoortstraat 3, 1411 ED Naarden 

Adres secretariaat:   Turfpoortstraat 1, 1411 ED Naarden 

Email:    sintvitusnaarden@outlook.com 

Telefoon secretariaat:  035 - 694 3588 

Bankrekening:    NL33 RABO 0343 7026 65 

Locatie team Vitus:   Hr. P. Grol   06 52 095 788 

    Hr. H. Schilder   

    Mw. M. van Waes  06 15 251 975 

Acolieten/ misdienaars:  mw. A. van Eijden  06 23 682 598 

Ceciliakoor:   Hr. C van Essen  694 5062 

Communiegroep:  Mariëtte   06 39 621 177 

Jongerengroep:  Pastoor C. Fabril  694 3588 

MOV:    Mw. Pouw-Horenberg 

Koster:    Hr. H. Jansen   06 51 738 177 
 

Contactgegevens locatie Maria 

Adres  en secretariaat:  Brinklaan 42, 1404 EX Bussum, 

Email:    sec.rkmariaparochie@outlook.com 

Telefoon secretariaat:  035 - 693 1591 

Bankrekening:   NL98 ABNA 0554 0367 03 

Locatie team Maria:   Hr. F. Baneke   698 2999 

    Hr. H. Baaij    

    Mw. A. Elfrink   06 20 399 994  

    Mw. L. Elders   691 4363  

Financiële administratie: Email: finhde@h-drieeenheid.nl 

Hr. A. Goûtier   693 1591 

Mw. M. Ruumpol-de Vries  

Vrijwillige voorganger:  Mw. M. Potjer   06 46 395 060 

Coördinator kosters:  Hr. H. & Mw. I. Ramaaker 693 1746 

Redactie "Mariaboodschap": Mw. M. Vrind   691 6090 

    Mw. T. Nagel   691 9988 

Email: mariaboodschap@h-drieeenheid.nl 

Verspreiding Klankkleur: Hr. H. & Mw. Hageman 693 2275 

Ledenadministratie  Email: ledenadm.maria@12move.nl 
 


