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Woordje van de pastoor
Beste mensen, met een zachte bries, die 
de laatste restanten van deze zomer 
meeneemt, verwelkom ik jullie allemaal 
terug na een welverdiende vakantieperi-
ode. Terwijl wij ons voorbereiden om het 
nieuwe werkjaar binnen onze geliefde pa-
rochie van de Heilige Drieëenheid te be-
ginnen, nodigt de Heer ons uit om in dit 
nieuwe seizoen weer samen diep na te 
denken over de richting waarin onze toe-
komst zich zal bewegen. Dit gezien door 
de lens van ons christelijk geloof in Jezus 
Christus, het Opperhoofd van onze Kerk. 
Kerk zijn is en blijft voor ons allemaal een 
Reis van Geloof en Reflectie. In deze tij-
den van voortdurende veranderingen en 
uitdagingen worden wij herinnerd aan de 
belangrijke rol die ons geloof speelt in Je-
zus Christus, de steun aan onze toekom-
stige weg. Zijn levenswijze, leer en on-
voorwaardelijke liefde voor ons allen, vor-
men het fundament waarop onze Kerk 
gebouwd is. Het is een pad dat ons uitno-
digt tot voortdurende verdieping en groei 
in het geloof, terwijl wijzelf streven naar 
een dieper begrip van Zijn boodschap. 
Als gelovigen vinden wij geruststelling dat 
Jezus Christus niet alleen de oorsprong 
van ons geloof is, maar ook het onwan-
kelbare hoofd van onze kerk. Zijn onfeil-
bare wijsheid en goddelijke liefde wijzen 
ons de weg, zelfs te midden van de onze-
kerheden en onbekende bestemmingen 
die wij ook in dit nieuwe werkjaar zullen 
ontdekken. Laten we niet vergeten, terwijl 
we ons afvragen welke koers onze toe-
komst zal nemen, dat wij in Hem een ba-
ken van hoop en leiding hebben. Nie-
mand is alleen; wij zijn sámen op weg, en 
in onze gemeenschap hebben wij een 
Gids! In het hart van onze parochie staat 
een gemeenschap van gelovigen die el-
kaar ondersteunen en samenwerken in 
hun reis van geloof. Dit nieuwe werkjaar 
nodigt ons uit om onze banden te 

versterken, elkaar te inspireren en onze 
unieke gaven en talenten in te zetten om 
de boodschap van Jezus Christus te ver-
spreiden. Hierbij denk ik ook aan alle jon-
geren die kortgeleden in Portugal de We-
reld Jongeren Dagen hebben meege-
maakt. Zij kwamen vanuit de hele wereld. 
En wat een lading van genade hebben zij 
meegekregen om de hele wereld weer 
met het geloof te verrijken! Laten wij ons 
met hen verenigen in gebed, dienstbaar-
heid en naastenliefde, zodat wij geza-
menlijk de weg van Christus kunnen vol-
gen, ongeacht de uitdagingen die ons te 
wachten staan. De W.J.D. zijn echt be-
moedigend voor de toekomst! Terwijl wij 
vooruitkijken naar de komende tijden, 
mogen wij in het licht van ons geloof vol 
vertrouwen zijn. Jezus Christus, de Zoon 
van God, blijft de leidsman van onze kerk 
en de Herder van onze zielen. Laten wij 
ons met vernieuwde kracht en vastbera-
denheid laten leiden door Zijn liefdevolle 
hand, wetende dat onze toekomst, hoe-
wel onzeker in de ogen van de wereld, 
veilig en veelbelovend is in Zijn zorgzame 
omarming. 

Moge dit nieuwe werkjaar een tijd van 
geestelijke groei, saamhorigheid en 
vreugdevolle ontdekking zijn. Laten wij 
samen onze blik op de toekomst richten, 
gedragen door ons diepe geloof in Jezus 
Christus, onze rots en redder. 

 

Jullie allen een hartelijke groet, 

Pastoor Carlos Fabril 
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Van de bestuurstafel
Uitnodiging voor de presentatie van het 
plan: Maria en Vitus in beeld. 

In de afgelopen weken na mijn aantreden 
in het bestuur heb ik mij mogen verwon-
deren en verblijden over de vele mensen 
die zich inzetten voor onze kerken en de 
mooie initiatieven die hierbinnen plaats-
vinden. Van bijbelstudiemiddagen en 
‘meetafelen’ in de Sloep, compendium-
avonden in Naarden tot een oecumeni-
sche gebedsgroep die al bijna een halve 
eeuw wekelijks bijeenkomt in onze mooie 
parochiezaal van de Mariakerk en in de 
St. Vituskerk waar alweer 15 jaar oecu-
menische vespers gehouden worden op 
de zondagen van de Veertigdagentijd. 
Ook onze prachtige koren die elke zon-
dag weer de Heilige mis opluisteren zijn 
mij dierbaar.  
 
Ook heb ik kennisgenomen van de vele 
enthousiaste ideeën die vorig jaar tijdens 
twee bijeenkomsten, in het kader van de 
synodale weg, zijn geopperd. Daar werd 
ik erg blij van, want hierin herkende ik 
veel van wat ik zelf voor ogen heb voor 
de toekomst van onze mooie kerken bin-
nen de parochie.  
 
Inmiddels hebben we binnen het bestuur 
met de hulp van de Heilige Geest al het 
nodige werk verricht om een nieuwe 

koers uit te zetten voor de toekomst van 
de Parochie Heilige Drie-eenheid. Dit 
heeft geresulteerd in een plan met de 
werktitel: ‘Maria en Vitus in beeld’. Het 
verbeeldt onze visie op de toekomst 
waarin u als parochianen de hoofdrol ver-
vult. Daarom nodigt het bestuur u allen 
van harte uit om hiervan kennis te ne-
men en uw reactie en suggesties te ge-
ven na de presentatie van dit plan op 
zondagmiddag 8 oktober onder het genot 
van een broodjeslunch.  
Wij bidden tot God dat wij velen van u 
mogen verwelkomen en vragen ook u om 
alvast te bidden voor een inspirerend en 
vruchtbaar samenzijn van onze geloofs-
gemeenschap.  
 
De bijeenkomst zal plaatsvinden op: zon-
dagmiddag 8 oktober in de Sloep van 
de Mariakerk te Bussum. Aanvang: 12.30 
uur.  

Ten behoeve van de catering verzoeken 
wij u uiterlijk vóór 1 oktober aan te mel-
den met hoeveel personen u komt. U 
kunt dit doen via de mail naar secretari-
aat@h-drieeenheid.nl of middels de aan-
meldlijst die binnenkort in uw kerk ligt. 
 
Namens het bestuur, graag tot ziens, 
Alex Goûtier 

 

Verdieping
Hij is niet ver van ieder van ons 

(Lees thuis tevoren: ‘Handelingen 17,22-
27’: Paulus op de Areopaag in Athene) 

Een bijzonder interessant moment in de 
geschiedenis van het christendom: via de 
persoon van de apostel Paulus ontmoe-
ten elkaar de prille beweging van Jezus 
Christus en de oude, eerbiedwaardige, 
Griekse cultuur. 

Het evangelie heeft voor het eerst voet 
gezet op Europese bodem en Paulus is 
er trots op in de grote Griekse stad 
Athene te zijn. Dagelijks neemt hij daar 
op de markt het woord. 

De Atheners zijn fijnproevers; zij interes-
seren zich voor alles en blijven graag van 
alles op de hoogte. De zin die voorafgaat 
aan wat ik u zojuist voorlas, luidt dan ook: 
‘Alle Atheners... verdreven hun tijd het 
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liefst met het vertellen en aanhoren van 
de laatste nieuwtjes’. 

Maar deze mensen van de grote cultuur-
stad zijn ook kritisch. Zij willen dat Paulus 
zich verantwoordt voor wat hij verkondigt 
en nemen hem mee naar de Areopaag, 
de heuvel waar de hoogste rechtsinstan-
tie zetelde. 

Paulus doet zijn uiterste best om zich 
goed verstaanbaar te maken. Hij geeft 
een lesje in geloofsoverdracht: hij pro-
beert duidelijk te zijn, maar spant zich te-
vens in om niemand te schokken; hij gaat 
uit van wat de mensen van Athene zelf 
aan levensbeschouwing meedragen. 

‘Die onbekende god voor wie jullie daar-
ginds een beeld hebben opgericht, dat 
moet de God zijn over wie ik jullie zo 
graag vertel, de God die alles heeft ge-
maakt en heel het mensengeslacht als 
eenheid geschapen heeft. Zijn bedoelin-
gen heeft Hij ons kenbaar gemaakt door 
een man die Hij uit de doden deed op 
staan’. 

Bij deze laatste woorden ontstond ru-
moer, want in zoiets als terugkeer uit de 
dood kan een beschaafd en ontwikkeld 
mens moeilijk geloven. 

Aan het begin van zijn toespraak spreekt 
Paulus over de éne God die alles maakte 
en aan het eind over de éne Christus 
(niet bij name genoemd) die alles tot een 
goed einde brengt. Daartussen in schetst 
hij onze levensopdracht: de aarde be-
woonbaar maken en God zoeken. En van 
dit zoeken naar God geeft hij een fijnzin-
nige, ontroerende invulling: ‘of zij mis-
schien al tastende Hem zouden vinden; 
Hij is immers niet ver van ieder van ons’. 

Met deze woorden presenteert Paulus de 
kern van zijn verkondiging: in tegenstel-
ling tot de goden waarin de Grieken 

geloven, is de God in wie Paulus gelooft, 
een God die zich laat zoeken en vinden, 
een heel nabije God. 

Toch blijken ook in onze dagen velen zich 
God moeilijk anders te kunnen voorstel-
len dan als afstandelijk, ver weg, doof 
voor ons zwoegen en zuchten, koud, koel 
en kil, ongeïnteresseerd, of gewoon on-
persoonlijk. Ook zijn trouwste zoekers er-
varen Hem vaak als afwezig. Maar heilige 
godzoekers hebben getuigd: Je ervaart 
God als afwezig? Geloof toch dat Hij aan-
wezig is, dicht bij je, vol zorg en liefde, 
vlakbij. Precies wat Paulus beweerde: ‘Hij 
is niet ver van ieder van ons’. 

Vele Bijbelse teksten wijzen in diezelfde 
richting. Zo horen we via de profeet Je-
saja God ons toespreken: ‘Ik ben de 
Heer, uw God; Ik houd u vast bij de rech-
terhand; Ik zeg u: Wees maar niet bang, 
Ik zal u helpen’ (41, 13). En de boeken-
legger van onze dierbare Alle-dag-kerk 
citeert uit het boek van de Schepping: ‘En 
zie, Ik ben met u. Ik zal u behoeden 
waarheen gij ook gaat’ (Genesis 28, 15). 

Wat voor een God zoeken wij? De kans 
dat wij de verkeerde god zoeken, is niet 
gering; de kans dat wij niet die ene God 
zoeken die werkelijk op zoek naar men-
sen is, of Hij ze al tastende kan vinden. 

Ja, u hoort het goed: wat Paulus zegt 
over ons, mensen, pas ik nu toe op God; 
want ik geloof dat er wederkerigheid in 
het spel is. Terwijl ik God tastende zoek, 
is Hij vast en zeker tastend op zoek naar 
mij. ‘Hij is immers niet ver van ieder van 
ons’. 

Uit: ‘Op de tast Hem vinden…?’ door 
Mgr. Jan Bluyssen 
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Bent u of kent u de vrijwilliger die wij zoeken?
 

Het locatieteam van de Mariakerk is op 
zoek naar verschillende vrijwilligers. Wil jij 
iets doen voor onze geloofsgemeenschap? 
Wellicht staat hieronder een taak die jou 
leuk lijkt om te doen! 

Is het wat voor jou? Meld je dan aan bij een 
van de locatieteamleden of bij het secreatri-
aat, 

 

 

• Streamers 
o Ons team wat de livestreams verzorgt kan nog uitbreiding hebben. Lijkt 

het je leuk om de camera’s te bedienen en de live-uitzending vanuit de 
kerk te verzorgen?  

• Collectanten 
o Na de Coronaperiode mag ook de collecte weer fysiek worden gehou-

den. Wij zijn op zoek naar collectanten die op zondagen tijdens de eu-
charistieviering kunnen collecteren 

• Misdienaars 
o Er is altijd plaats voor nieuwe misdienaars voor beide locaties! 

• Klussers 
o Onze onderhoudsgroep zoekt uitbreiding met handige klussers die af en 

toe kleine reparaties in en om de kerk en het pastoraal centrum kunnen 
verrichten 

• Huishoudelijke ondersteuning 
o Elke week zijn er kleine huishoudelijke taken die op het pastoraal cen-

trum moeten worden verricht (o.a. de was van de hand- en theedoeken 
die worden gebruikt, de planten verzorgen en het voorraadbeheer) 

 

Erfenis
Terwijl we onze blik op de toekomst pro-
beren te richten kan ook het terugkijken 
naar het verleden een bron van inspiratie 
zijn. Zo ontdekte ik het fascinerende ver-
haal achter het prachtige wandkleed in de 
grote zaal van de Mariaparochie. Een ge-
loofsdoek dat in 1995 door parochianen 
van de Heilige Jozefkerk en de Mariakerk 
is gemaakt vanuit de volgende overwe-
gingen:  

Dit geloofsdoek is een tweeluik. 

In het midden bevindt zich de levens-
boom die zich vertakt in twee hoofdstam-
men. Deze staan voor de geloofsge-
meenschappen van de Jozef- en de Ma-
riakerk.  

De boom - symbool van het geloof - is 
geworteld in de traditie, is steeds in ont-
wikkeling en biedt ons beschutting. Het 



 

 
7 

 

   

landschap in het tweeluik gaat van een 
‘woestijn’ over in een ‘grazige weide.’ 

Het linker doek gaat uit van bezinnende 
kernwoorden en drukt uit: 

- Dat wij als gemeenschap VERBONDEN 
zijn rond Christus. Het levende water dat 
ontspringt uit de rots. 

- Wij willen leven vanuit het VERTROU-
WEN in een positieve wereld, zoals door 
Hem bedoeld. 

Vanuit een woestijnlandschap gaan men-
sen op weg vanuit het vertrouwen de 
oase, de bron te bereiken. Bovendien is 
het geloof als een vogel die het licht al 
voelt als het nog donker is. 

- Vanuit het besef dat elk mensenkind er 
mag zijn willen wij elkaar ACCEPTEREN, 
hoe verschillend wij ook zijn. Dit komt tot 
uitdrukking in de bonte kleuren van de 
mensfiguren en hun verschillende huids-
kleur.  

Het rechterdoek gaat uit van meer ac-
tieve kernwoorden:  

- Het pad dat door het landschap naar 
boven voert drukt uit dat wij als 

gemeenschap SAMEN OP WEG zijn 
naar het licht. 

- Het beklimmen van de Berg met zijn 
moeilijkheden en problemen staat voor 
BEWEGING en VERNIEUWING die 
steeds in de geloofsgemeenschap moet 
plaatsvinden. - 

Onderweg willen wij elkaar blijven STI-
MULEREN en INSPIREREN.  

We lopen samen op, wenken elkaar om 

mee te trekken en helpen iemand die valt 
weer overeind.  

In 2018, na de sluiting van de Jozefkerk, 
is het geloofsdoek opgehangen in de 
grote zaal van de parochie van de Maria-
kerk.  

Een prachtige erfenis die ons ook nu uit-
nodigt om samen op weg te gaan en 
nieuwe wegen in te slaan. De overwegin-
gen van toen zijn nog uiterst actueel en 
komen ook voor in het boek ‘Als God re-
noveert’ van James Mellon. 

Hoe mooi om samen dit boek te gaan le-
zen in de zaal waarin dit geloofsdoek ons 
kan inspireren.  

Maria Arisz 
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Fijn dat u er bent, hartelijk welkom!
Zo worden we zondags welkom geheten 
bij de aanvang van de viering en dat voelt 
goed aan. 
Toen ik nog kind was (ruim 85 jaar gele-
den) gebeurde dat anders. De priester 
ging voor het altaar staan, met de rug 
naar je toe, sloeg een groot kruisteken, 
begon in het Latijn te bidden en wij kon-
den dat in ons missaal volgen. Pas bij de 
preek begroette de priester ons met “Be-
minde gelovigen”. 
Na de preek ging alles weer in het Latijn. 
Pas veel later heb ik begrepen dat “be-
minde” geliefd en dierbaar betekende.  
We waren dierbaar en geliefd omdat we 
in de kerk kwamen en geloofden. We 
werden bemind, omdat de kerk erop ver-
trouwde, dat alles wat zij te vertellen had, 
werd aangenomen en opgevolgd. We 
gingen zondags naar de kerk, omdat het 
van thuis moest. We geloofden, omdat 
we gedoopt waren en onze Eerste Com-
munie hadden gedaan, geleerd hadden 
te Biechten en ons Vormsel deden. We 
waren geliefd omdat we met de genade 
meewerkten. Later heb ik begrepen dat 
geloven iets was dat je aannam, omdat je 
het niet kon begrijpen. 
Alles wat je kunt beredeneren, is geen 
geloof; je weet het gewoon. Alles wat je 
niet kunt beredeneren, daar kun je twee 
dingen mee doen: het geloven of het niet 
geloven, het aannemen dat het zo is of 
het niet aannemen. 
Omdat de priester aannam dat we gelo-
vig waren, kon hij ons begroeten met “Be-
minde gelovigen” en kon hij de blijde 
boodschap (het Evangelie) en zijn preek 
aan ons kwijt. 
Tijdens mijn leven hebben zich in de kerk 
grote veranderingen voorgedaan. 
Het Latijn maakte plaats voor de lands-
taal en de priester stond niet meer vóór 
het altaar, maar erachter, zodat wij zijn 
gezicht konden zien. Er kwam meer aan-
dacht voor de aanwezigen in de kerk, 
meer aandacht voor zieken en overlede-
nen. Het bloemstukje op het altaar werd 

na de viering geschonken aan een paro-
chiaan, die iets te vieren had, of bemoe-
diging nodig had. 
Achter in de kerk lag een schrift waarin je 
aandacht kon vragen voor gebed. 
Bij de Zegen en afscheid waren er per-
soonlijke woorden voor de komende 
week en werden we uitgenodigd voor een 
kopje koffie in de Sloep. 
Een hele vooruitgang met jaren geleden. 
Na het 2e Vaticaans Concilie, dus na 
1965, werd de volkstaal ingevoerd en de 
positie van de leken versterkt. Dat inspi-
reerde de Nederlandse bisschoppen o.l.v. 
kardinaal Alfrink tot het beleggen van het 
Pastoraal Concilie in Noordwijkerhout. De 
eerste vergadering handelde over het ge-
zag in de Kerk. 
Toen het Pastoraal Concilie zich uitsprak 
tegen de celibaatsverplichting en de Ne-
derlandse bisschoppen dit standpunt 
overnamen, leidde dat tot spanningen en 
verwarring binnen de Nederlandse kerk-
provincie en tot conflicten met Rome. 
Sommigen vonden dat de door het conci-
lie voorgestelde moderniseringen te ver 
waren doorgeschoten, anderen vonden 
juist dat de voorgestelde veranderingen 
niet ver genoeg gingen. Het betekende 
een jarenlange Polarisatie die uiteindelijk 
zou leiden tot het inrichten van een Bij-
zondere Synode voor Bisschoppen van 
Nederland. De verdeeldheid van de Ne-
derlandse bisschoppen bleek tijdens 
deze synode. 
De veranderingen, waarbij onder andere 
te denken valt aan celibaatsverplichting, 
vrouw in het ambt en versterking van de 
positie van leken in de kerk, zorgden voor 
verdeeldheid. De kerk van Rome werkt 
nog altijd aan de uitwerking en toepas-
sing van de conciliebesluiten. 
Ik denk dat het te langzaam gaat en vele 
gelovigen daar niet op wachten. 
Fijn dat u er nog bent. 
 
Hartelijke groet, 
J.M. Baaij
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Wereldjongerendagen
Eind juli was het zover, 100 jongeren uit 
Bisdom Haarlem-Amsterdam vertrokken 
richting Lissabon om de Wereldjongeren-
dagen te beleven. Tijdens onze reis naar 
Lissabon hebben we nog tussenstops ge-
maakt in Parijs, Caleruega en Burgos. 
Daarna kon het grote feest in Lissabon 
beginnen. Elke dag begonnen we met 
een Nederlandse catechese en Eucharis-
tieviering om daarna de hele dag vrij te 
hebben om op pad te gaan. Op de terug-
weg hebben we nog een tussenstop in 

Lourdes gemaakt om daarna weer in Am-
sterdam te eindigen, waar deze mooie 
reis ook begon. Het waren twee prachtige 
weken, waarin er veel mooie gesprekken 
zijn gevoerd, er heel veel plezier gemaakt 
is en we samen op een hele bijzondere 
manier het geloof met z’n allen konden 
beleven. Wij willen iedereen bedanken 
die voor ons gebeden heeft voor en tij-
dens deze reis. 

 

 

 

Sacrament van het Heilig Vormsel 
We gaan dit najaar starten met de voor-
bereidingen op het Heilig Vormsel, welke 
rond Pinksteren 2024 toegediend zal wor-
den.  

Natuurlijk kan dat niet zonder dat we ons 
hierop voorbereid hebben. Daarom zullen 
we in een aantal bijeenkomsten met el-
kaar lezen, luisteren en discussiëren over 
wat eigenlijk het Heilig Vormsel inhoudt. 

Denk je: ‘Ik wil na mijn 1e Communie wel 
wat meer weten over het geloof’, houdt 
dan de brievenbus in de gaten want be-
gin september zullen de uitnodigingen 
verstuurd worden naar onze jongeren.  

Heb je geen uitnodiging ontvangen, maar 
ben je 12 jaar of ouder en wil je wel je 
Heilig Vormsel doen en meedoen aan de 
voorbereidingen dan ben je van harte 
welkom op de informatieve avond op 
maandag 18 september om 19.30 uur 
in de pastorie van de Mariakerk. Je ou-
ders zijn ook van harte welkom. Na deze 
informatieavond kun je beslissen of je 
mee wilt doen aan dit project. 

Tot 18 September! 

 

Pastoor Carlos Fabril 
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Hartelijk bedankt!
Op 3 augustus heb ik mijn 60e verjaardag 
mogen vieren. Naast de vele kaarten en be-
richten heb ik ook veel aanloop gehad en de 
nodige attenties in ontvangst mogen nemen. 

Heel veel dank dat jullie bij mijn verjaardag 
stil hebben gestaan. 

Carlos Fabril 

 

 

 

 

 

 

 

De eerste Heilige Communie
Nadat vorig jaar de eerste Communie 
voorbereiding in de Vituskerk in Naarden 
heeft plaatsgevonden, is het dit jaar weer 
de tijd voor de Mariakerk in Bussum. 

Graag nodigen wij de ouders van al onze 
8-jarigen van de R.K. Parochie van de 
Heilige Drieëenheid uit voor een informa-
tieve ouderavond over de eerste Heilige 
Communie; de logische en volgende stap 
na het Doopsel van uw kind. 

Aan u, als ouders is de keuze of u uw 
kind na het Heilige Doopsel op weg wilt 
begeleiden naar het ontvangen van de 
Heilige Communie. De parochie biedt 
daarbij graag ondersteuning. Wij doen de 
eerste communie voorbereiding aan de 
hand van een mooi project waarin we die-
per ingaan op belangrijke onderwerpen in 
de kerk. Zo gaan we in op de verschil-
lende feestdagen, maar kijken we ook 
naar de verschillende belangrijke Bijbel-
verhalen en wat er nou precies op een 
zondag in de kerk gebeurt. Daarnaast 
vinden we het belangrijk dat de kinderen 

elkaar goed leren kennen om zich in een 
veilige groep te begeven. We zullen dus 
ook stilstaan bij de groepsvorming door-
middel van spel. 

Wij nodigen de ouders van kinderen die 
in het schooljaar 2023-2024 in groep 4 of 
hoger zitten, graag uit voor de ouder-
avond op: 

Dinsdag 19 september om 20:00 uur in 
de pastorie van de Mariakerk, Brinklaan 
42 in Bussum. 

Er zal uitleg gegeven worden over het 
hoe en wat van de voorbereidingen en de 
bijeenkomsten voor de kinderen die op 
zondagochtend plaatsvinden. U kunt op 
deze informatieve ouderavond het project 
inzien waarmee wij werken tijdens deze 
voorbereiding, vragen stellen en uw kind 
aanmelden voor de eerste Heilige Com-
munie. Het is belangrijk om naar deze in-
formatieavond te komen als u uw kind wil 
inschrijven voor de eerste Communie. 

60
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Om een idee te krijgen welke opkomst wij 
kunnen verwachten, verzoeken wij u om 
een berichtje te sturen naar ons als u 
naar de informatie ouderavond wilt ko-
men.  

Dit kan naar:  

eerstecommunie@h-drieeenheid.nl of te-
lefonisch via 035-6931591. 

Wij hopen u deze avond te ontmoeten, 
ook als u twijfelt of u uw kind wilt laten 
meedoen. 

Indien u vragen heeft, bel of mail ons ge-
rust. 

Vriendelijke groet, de eerste communie 
werkgroep, 

Pastoor Carlos Fabril, 

Karin, Roos en Machteld 

Geloofsverdieping
Na een welverdiende vakantie gaan we 
weer vol enthousiasme verder met de 
compendium avonden. 

Allemaal hebben we wel eens vragen 
over diverse geloofsthema's, zoals:  

• Wat is de betekenis van ons leven? 
• Wat is de zin van het lijden? en  
• Waarom Sacramenten?  

 
Door het lezen van de Catechismus van 
de Katholieke Kerk waarvan het compen-
dium de leidraad is, komen belangrijke 
aspecten van ons geloof aan de orde. Dit 
alles onder de bezielende leiding van 
pastoor Carlos Fabril. 

Kom gerust, ook al is het voor de eerste 
keer. 

De volgende zondagen zijn gepland op: 

• zondag 24 september 
• zondag 29 oktober 
• zondag 19 november 

 

De avonden worden gehouden in de pa-
rochiezaal van de Vituskerk in Naarden 
van 19.30 uur tot 21.00 uur. 

We sluiten de avond af met koffie en ge-
zellig samenzijn. 

Pieter Pouw 

 

Familieberichten 
Door het H. Doopsel opgenomen in onze kerkgemeenschap: 

Ñ Thomas Christiaan Hessel de Boer 

Ñ Sebastiaan Gert-Jan Kroes 
 

We hebben afscheid genomen van: 

 

= Jacobus Cornelis Maria van Breemen, Co, 81 jaar 
= Franciscus Hermanus Maria Snoek, Frans, 60 jaar 

 

Wij wensen alle partners, kinderen en familieleden van de overledenen  
van harte toe dat ze kracht en troost mogen ondervinden  

van lieve mensen om hen heen 
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Troosteres der bedroefden 
Met 230 pelgrims uit onze regio maakten 
we op 24 juli een mooie bedevaart naar 
het Duitse Kevelaer. Ondanks de voor-
spelde regen lachte de zon ons toe bij het 
vertrek van de processie.  

‘Heb vertrouwen, ik ben het’ was het 
thema van de prachtige Eucharistievie-
ring in een overvolle basiliek. Het Keve-
laerkoor uit Amersfoort klonk als fluweel 
voor de oren en het mooie gedragen ge-
zongen ‘ABBA Vader’ tijdens de commu-
nie was voor mij een ontroerende erva-
ring. Ook de middagviering in de open 
lucht was heel bijzonder. 

Het was een warm bad dat ons allen 
weer heeft gesterkt!  

Dank aan Bernadette Keet voor de ge-
weldige organisatie. Hopelijk kunnen wij 
volgend jaar vele parochianen van de 
Heilige Drieëenheid begroeten die met 
ons op weg gaan naar Kevelaer!  

Hier het verhaal van Onze Lieve Vrouw 
van Kevelaer: 

Sinds 1642 wordt er 
in deze plaats een 
wonderbaarlijk gena-
debeeld (een ets) 
van de Maagd Maria 
vereerd dat bekend 
staat als de ‘Con-
solatrix Afflictorum’: 
de ‘Troosteres der 
bedroefden’. Han-
delsreiziger Hendrick Busman was in 
1641 op weg van Weeze naar Geldern en 
bad bij het hagelkruis op een kruising 
vlakbij het gehucht Kevelaer, toen hij tot 
driemaal toe een oproep van Maria 
hoorde: “Op deze plek moet je voor mij 
een kapelletje bouwen!” Busman was 
arm, maar de kapel kwam er in 1642. 
Pelgrims volgden al snel en ook de eer-
ste genezingen lieten niet lang op zich 
wachten.  

In 1647 erkende de Kerk acht van deze 
genezingen als wonderbaarlijk. Om het 
oorspronkelijke stenen gebedszuiltje 
heen werd in 1654 de Genadekapel ge-
bouwd, enkele jaren eerder was er al een 
bedevaartkerk gebouwd.  

In de negentiende eeuw werd de grote 
Mariakerk gebouwd, die in 1923 tot basi-
liek werd verheven.  

Heilige Maria, 

Troosteres der bedroefden, 

bid voor hen die lijden, eenzaam zijn of 
bedroefd. 

Bevrijd ons van de treurigheid van deze 
tijd 

en geef ons de eeuwige vreugde, 

door Christus onze Heer! 

Amen. 

Maria Arisz
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K.B.O. ledenmiddagen
De K.B.O.-ledenmiddagen vinden plaats op vrijdagmiddag om 14.00 uur in 
De Sloep naast de Mariakerk. 

• 8 september, Klaas Bakker: ‘Venetië’, het ritme van de zee, in muziek 
en beeld; 

• 13 oktober, Diana Kostman: ’Franse Kunstvrouwen uit de 19e eeuw’ 
Voor KBO leden is de toegang gratis, toegang voor belangstellenden € 3,00. 

Greetje Sijp

  

Songs en Silence 
Taizé. Wie kent die naam niet? De naam 
Taizé is wereldwijd bekend door de oecu-
menische geloofsgemeenschap in het 
kleine Franse dorpje. Een gemeenschap 
van katholieke en protestantse broeders 
waarin gemeenschap, eenvoud en open-
heid centraal staan. Duizenden mensen 
uit de hele wereld – waaronder veel jon-
geren - komen er ieder jaar om in ont-
moeting met anderen tot zichzelf, tot el-
kaar, te komen.  

Sinds een aantal jaren zijn er in Naarden-
Bussum maandelijks Songs & Silence 
vieringen. Korte vieringen in de stijl van 
Taizé, met korte Bijbelteksten, medita-
tieve liederen, ingetogen begeleid door 
piano en andere instrumenten, en stilte. 
Stilte om op adem te komen en je te laten 
inspireren. En met een vast moment van 
voorbeden waarbij ieder zelf een kaars 
mag aansteken en mee mag nemen wat 
op haar/zijn hart ligt en voor de Eeuwige 
wil neerleggen. 

Het komende seizoen hopen we de vie-
ringen in de gebruikelijke regelmaat te 
kunnen houden, iedere eerste woensdag 
van de maand. Alleen in november wijken 
we uit naar de tweede woensdag van de 
maand, in verband met Allerheiligen. Ter 
gelegenheid van de vredesweek is er een 
extra viering op woensdag 20 september. 
Ook dit jaar houden we de vieringen weer 
deels in de Wilhelminakerk (september – 
november 2023), deels in de Mariakerk 
(december – februari 2024). We sluiten 
daarna weer af in de Wilhelminakerk 
(maart – juli 2024). Alle vieringen begin-
nen om 20:00 uur. 

Mocht u meer informatie willen, neem 
dan contact op met onderstaande men-
sen. Mocht u iedere maand een uitnodi-
ging willen ontvangen, mail dan naar ab-
kuijp@xs4all.nl. U bent van harte wel-
kom. 

 

Namens de Oecumenische Werkgroep 
Songs & Silence 

Jan van der Ploeg (06-51201936, 
jvdp2014@kpnmail.nl) 

Karin Kuijper-Bouwmeester (06-
55334044, karinbouwmeester@xs4all.nl) 
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Concertagenda
Cantate “Een taal van liefde”
Zaterdag 16 september wordt van 
19.30 tot 20.30 uur de cantate “Een taal 
van liefde” uitgevoerd in de Thomas-
kerk in Huizen.  

Michael Steehouder, de schrijver van 
de cantate, zegt erover dat er een ge-
voel is dat onze taal aan het verruwen 
is. Onze manier van spreken is harder 
aan het worden, op straat, in het uit-
gaansleven, op scholen. Mensen spre-
ken meer dan ze luisteren en lijken 
vaak weinig geïnteresseerd in het 
woord van de ander. Ze lijken er vooral 
op uit te zijn om te winnen en de ander 
te verslaan. De regel ‘behandel ande-
ren zoals je zelf behandeld wilt worden’ 
- beleden in alle religieuze tradities - no-
digt uit om ruimte voor anderen te ma-
ken en aandachtig en meelevend naar 
anderen te luisteren. Niet door debat, 
niet door de botsing van opvattingen 
komen we tot beter samenleven, maar 
door elkaar te willen begrijpen en door 
wederzijdse waardering. Een passend 
thema aan het begin van de vredes-
week. De cantate wordt gezongen door 
een projectkoor uit Almere onder leiding 

van Rita Kremers. De cantate begint 
om 19.30 uur en duurt ongeveer een 
uur. Vanaf 19.00 uur is de kerk open. 
Na afloop is er gelegenheid om met el-
kaar onder het genot van een kopje kof-
fie of thee na te praten. Er zijn geen 
kosten verbonden aan deze avond, 
maar een vrijwillige bijdrage is welkom. 

Marion Brouwers 

 

Groepsles orgel in de Mariakerk
Op 18 september verzorgt het Conser-
vatorium van Amsterdam van 11.00 uur 
tot 17.00 uur een groepsles in de Maria-
kerk in Bussum. 
 
Het onderwijs van de orgelafdeling van 
het Conservatorium van Amsterdam 
speelt zich af op belangrijke historische 
orgels in Amsterdam, Alkmaar en Haar-
lem. Uitvoerders zijn Pieter van Dijk en 
Matthias Havinga, hoofdvak- docenten 
orgel van het Conservatorium van Am-
sterdam.  
Ditmaal zullen er lessen en een voor-
speeluur plaatsvinden rond het hon-
derdjarige Steinmeyer-orgel in de 

Koepelkerk te Bussum. Dit type instru-
ment leent zich bijzonder goed voor de 
uitvoering van orgelwerken van Max 
Reger wiens geboortejaar 1873 dit jaar 
wordt herdacht. Tijdens de lessen 
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worden de composities voorbereid die 
tijdens het voorspeeluur tot klinken zul-
len worden gebracht. Na het voorspeel-
uur worden de uitvoeringen van de di-
verse orgelstudenten in de groep be-
sproken.  

Vanaf 15.30 uur is het voorspeel ge-
deelte dat openbaar is voor het publiek. 
Echte orgelliefhebbers zijn vooral uitge-
nodigd om de individuele lessen bij te 
wonen als ze die interessant vinden. 
Graag laat het weten: lilmul-
der@gmail.com.

 
Jubileum orgelconcert in de Mariakerk
Op 24 september vindt van 16.00 uur 
tot 17.00 uur het Slotconcert 100-jarig 
Jubileum Steinmeyer-orgel in de Maria-
kerk plaats. 
 
Het slotconcert in het kader van het 
honderdjarige Steinmeyer-orgel in de 
Koepelkerk Bussum wordt verzorgd 
door Wybe Kooijmans, hoofdorganist 
van de Grote Kerk Naarden. 
Op het programma staan een selectie 
uit "Heures mystiques" van Leon Bo-
ellmann, "Introduction and Passacaglia" 
van Robert Groves, "Prière" van Joseph 
Jongen, "Rhapsody opus 17 nr. 1" van 
Herbert Howells en "Fantasie und Fuge 
opus 135b" van Max Reger.  

Na afloop is er gelegenheid om met de 
organist na te praten en een drankje te 
nuttigen.  
De toegang is gratis; er is collecte na 
afloop! 
 
Lillian Mulder

 
 

 

Lezingen Amalia
Donderdag 14 september: Gandhi en 
de tragiek van dekolonisatie 

Historicus en theo-
loog Dr. Jurjen Zeil-
stra vertelt over M.K. 
Gandhi (1869-1948), 
die wereldberoemd 
werd vanwege zijn in-

zet voor zelfbestuur van Brits Indië. Zijn 
pleidooi voor burgerlijke ongehoor-
zaamheid en geweldloos verzet speel-
den daarbij een grote rol. Zijn nog altijd 
boeiende autobiografie The Story of my 
Experiments with Truth onthult uit welke 
bronnen hij putte en waar hij zijn onver-
zettelijke houding had geoefend. Er was 

ook veel tragiek aan zijn leven verbon-
den. Kon wat Gandhi wilde eigenlijk 
wel? Hij was hard voor zijn eigen volk. 
In plaats van te zwelgen in zelfmedelij-
den, diende men een positief zelfbeeld 
op te bouwen en vanuit die trots de En-
gelsen tegemoet te treden. Hij vond het 
vreselijk dat na het vertrek van de En-
gelsen een burgeroorlog tussen mos-
lims en hindoes uitbrak. Gandhi heeft 
de onafhankelijkheid, die met veel ge-
weld gepaard ging, uiteindelijk beleefd 
als een drama. Een van zijn nog altijd 
actuele uitspraken is: ‘Men kan niet 
streven naar waarheid zonder bereid te 
zijn te lijden.’  
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Woensdag 18 oktober: Ina Boudier-
Bakker 

Ina Boudier-Bakker 
(1875-1966) was in 
haar tijd een van de 
belangrijkere schrij-
vers. Velen kennen 
haar bestseller ‘De 
klop op de deur’, even-

als haar roman ‘Armoede’, waarin zij de 
geestelijke armoede en eenzaamheid 
van een welgestelde Amsterdamse fa-
milie beschrijft. Als kind deed zij trau-
matische ervaringen op die haar tot op 
hoge leeftijd beheerst hebben en tot 
een eenzame vrouw maakten. Het 
schrijven had zij nodig om mentaal op 
de been te blijven. Ina Boudier-Bakker 
woonde in de ja-
ren 1922/23 in 
Bussum. Dr. Gé 
Vaartjes, tot 2015 
docent Neder-
lands aan het 
Haagse Gymna-
sium Haganum, 
maakte in 1983 

samen met regisseur Aart Nagelkerke 
een televisieportret over Ina Boudier-
Bakker op basis van zijn doctoraalscrip-
tie, waarop hij in 1982 cum laude afstu-
deerde. Zijn unieke verzameling beeld-
materiaal over Ina Boudier-Bakker werd 
professioneel vormgegeven door gra-
fisch ontwerper Pim Oxener, die de 
beelden ook zal vertonen.  

Voor beide bijeenkomsten geldt: 

Plaats: Spieghelwijck, Iepenlaan 
354a, Bussum, naast verzorgings-
huis De Zandzee.  

Tijd: van 14.00 tot ca. 16.00 uur. 

Entree: € 7,50 per bijeenkomst; dat is 
incl. consumpties. U kunt het geld over-
maken naar rek. 
NL58INGB0003271950 t.n.v. J.G. de 
Jonge-Meijerink, onder vermelding van 
‘Amalia’. U kunt eventueel ook aan de 
zaal betalen. 

Aanmelden: bij voorkeur op  

amalia.bus@kpnmail.nl; of anders via 
035-6932318

 

 

 

 

 

Inleverdata kopij        
 Editie Inleverdatum kopij Verschijningsdatum 
 
6 
7 

 
Herfst 
Kerst 

 
29 september 2023 
17 november 2023 

 
20 oktober 
8 december 

kopij via het mailadres: klankkleur@h-drieeenheid.nl  
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Herhaalde oproep Officemedewerker
De Parochie van de Heilige Drie-eenheid te Bussum en Naarden zoekt een gemoti-
veerde en toegewijde 

OFFICEMEDEWERKER (12 tot 24 uur per week) 

Onze huidige secretariële medewerkster is over enige tijd pensioengerechtigd en heeft 
aangegeven wat minder te werken. Hierdoor is er ruimte om de opvolger geleidelijk in te 
werken. 

In deze functie moet je zelfstandig kunnen werken en beschikken over een proactieve 
werkhouding. Naast een salaris overeenkomstig de functie- en beloningscriteria van het 
Bisdom bieden wij je een werkplek met veel vrijheid en eigen inbreng. 

Wat zijn je meest voorkomende taken: 

• Verantwoordelijk voor een goed functionerend secretariaat 
• Algemene administratieve taken zoals het verwerken en beheren van in-

komende-en uitgaande correspondentie, e-mails/telefoon 
• Agenda beheer en het verwerken van de notulen 
• Ondersteunend bij de planning en coördinatie van de activiteiten en facili-

taire zaken 
• Ondersteunend zijn t.b.v. het Pastoraal team, het Parochie Bestuur, de 

financiële administratie en het team van vrijwilligers 
 

Wat breng je mee: 
 

• Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift 
• Vaktechnische kennis van de procedurele en administratieve organisatie 
• Vaardigheid in digitale tekstverwerking, notuleren en het concipiëren van 

brieven. 
• Kennis van het Office-pakket 
• Vaardigheid in het toegankelijk maken en bijhouden van archieven en 

werkdossiers 
• Prettige en correcte communicatieve- en sociale vaardigheden 
• Een Verklaring Omtrent Gedrag 
• Affiniteit met het Katholieke gedachtegoed 
• Punctualiteit, positiviteit en een opgeruimd karakter 

Je werkplek naast de Heilige Maria kerk in Bussum: 

De Parochie van de Heilige Drie-eenheid bestaat uit de St. Vituskerk te Naarden 
en de Heilige Mariakerk te Bussum. Het parochiesecretariaat en de financiële af-
deling voor beide kerken is gevestigd in het Pastoraal Centrum Brinklaan 42 Bus-
sum. 

Kom met ons in gesprek: 

Stuur je motivatie en je cv naar bestuur@h-drieeenheid.nl. Voor meer informatie 
kan je telefonisch contact opnemen met mevrouw Ans Baaij, bereikbaar tussen 9 
en 12u op nummer 035 -693 15 91 (ma, di, do, vr). 
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Liturgisch rooster 
 

zaterdag 16 september     
Vitus 17:30 uur Eucharistie Kapelaan H. Versteeg 
zondag 17 september  -  24e zondag door het jaar    

Maria 11:00 uur Eucharistie / Mary's Voices Kapelaan J. Acuña 
Vitus 9:30 uur Eucharistie  ⁕ Pastoor C. Fabril 

zaterdag 23 september     
Vitus 17:30 uur Eucharistie Kapelaan H. Versteeg 

zondag 24 september  -  25e zondag door het jaar   
Maria 11:00 uur Eucharistie / Mary's Voices Pastoor C. Fabril 
Vitus 9:30 uur Eucharistie Pastoor C. Fabril 

zaterdag 30 september     
Vitus 17:30 uur Eucharistie Kapelaan H. Versteeg 

zondag 1 oktober  -  26e zondag door het jaar   
Maria 11:00 uur Eucharistie / Mariakoor Pastoor C. Fabril 
Vitus 9:30 uur Eucharistie Pastoor C. Fabril 

zaterdag 7 oktober     
Vitus 17:30 uur Eucharistie Pastoor C. Fabril 

zondag 8 oktober  -  27e zondag door het jaar   
Maria 11:00 uur Eucharistie / Mariakoor Kapelaan M. Palić  
Vitus 9:30 uur Eucharistie Kapelaan J. Acuña 

zaterdag 14 oktober     
Vitus 17:30 uur Eucharistie Kapelaan H. Versteeg 

zondag 15 oktober  -  28e zondag door het jaar   
Maria 11:00 uur Eucharistie / Mary's Voices Kapelaan J. Acuña 
Vitus 9:30 uur Eucharistie  ⁕ Pastoor C. Fabril 

zaterdag 21 oktober     
Vitus 17:30 uur Eucharistie Kapelaan H. Versteeg 

 
zondag 22 oktober  -  29e zondag door het jaar   

Maria 11:00 uur Eucharistie / Mary's Voices Pastoor C. Fabril 
Vitus 9:30 uur Eucharistie Kapelaan M. Palić  

zaterdag 28 oktober     
Vitus 17:30 uur Eucharistie Kapelaan H. Versteeg 

zondag 29 oktober  -  30e zondag door het jaar   
Maria 11:00 uur Eucharistie / Gregoriaans Kapelaan J. Acuña 
Vitus 9:30 uur Eucharistie Kapelaan J. Acuña 

woensdag 1 november     
Vitus 19:00 uur Allerheiligen Pastoor C. Fabril 
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donderdag 2 november     
Maria 19:30 uur Allerzielen / Mary's Voices M. Potjer 
Vitus 19:00 uur Allerzielen Pastoor C. Fabril 

zaterdag 4 november     
Vitus 17:30 uur Eucharistie Kapelaan H. Versteeg 

zondag 5 november  -  31e zondag door het jaar   
Maria 11:00 uur Eucharistie / Mariakoor Pastoor C. Fabril 
Vitus 9:30 uur Eucharistie Pastoor C. Fabril 

zaterdag 11 november     
Vitus 17:30 uur Eucharistie Pastoor C. Fabril 

zondag 12 november  -  32e zondag door het jaar   
Maria 11:00 uur Eucharistie / Mariakoor Kapelaan M. Palić  
Vitus 9:30 uur Eucharistie Kapelaan M. Palić 

zaterdag 18 november     
Vitus 17:30 uur Eucharistie Kapelaan H. Versteeg 

 
Ñ KND : Kindernevendienst 
 
Vieringen door de week 

Vitus  iedere dinsdag, woensdag en donderdag om 09:00 uur 
 

U kunt uw gaven via de GIVT-app doneren of in het offerblok bij het verlaten van de 
kerk. Ook als u de viering via dienstgemist.nl volgt kunt via de Givt uw gift doneren. 

 

Mariakerk 

  

 Vituskerk 
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Contactgegevens locatie Vitus 
Adres Pastorie:   Marktstraat 1, 1411 CX Naarden 
Adres     Turfpoortstraat 3, 1411 ED Naarden 
Adres secretariaat:   Turfpoortstraat 1, 1411 ED Naarden 
Email:    sintvitusnaarden@outlook.com 
Telefoon secretariaat:  035 - 694 3588 
Bankrekening:    NL33 RABO 0343 7026 65 
Locatie team Vitus:   Hr. P. Grol   06 52 095 788 
    Hr. H. Schilder   
    Mw. M. van Waes  06 15 251 975 
Acolieten/ misdienaars:  mw. A. van Eijden  06 23 682 598 
Ceciliakoor:   Hr. C van Essen  694 5062 
Communiegroep:  Mariëtte   06 39 621 177 
Jongerengroep:  Pastoor C. Fabril  694 3588 
MOV:    Mw. Pouw-Horenberg 
Koster:    Hr. H. Jansen   06 51 738 177 
 

Contactgegevens locatie Maria 
Adres  en secretariaat:  Brinklaan 42, 1404 EX Bussum, 
Email:    sec.rkmariaparochie@outlook.com 
Telefoon secretariaat:  035 - 693 1591 
Bankrekening:   NL98 ABNA 0554 0367 03 
Locatie team Maria:   Hr. F. Baneke   698 2999 
    Hr. H. Baaij    
    Mw. A. Elfrink   06 20 399 994  
    Mw. L. Elders   691 4363  
Financiële administratie: Email: finhde@h-drieeenheid.nl 

Hr. A. Goûtier   693 1591  
Vrijwillige voorganger:  Mw. M. Potjer   06 46 395 060 
Coördinator kosters:  Hr. H. & Mw. I. Ramaaker 693 1746 
Redactie "Mariaboodschap": Mw. M. Vrind   691 6090 
    Mw. T. Nagel   691 9988 

Email: mariaboodschap@h-drieeenheid.nl 
Verspreiding Klankkleur: Hr. H. & Mw. Hageman 693 2275 
Ledenadministratie  Email: ledenadm.maria@12move.nl 
 

 


