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Woordje van de pastoor

Beste mensen,  

De vakantietijd is weer aangebroken en 
sommigen van ons zullen van een wel-
verdiende rust gaan genieten. Laten wij 
ons wel realiseren dat het in deze dure 
tijd niet meer voor iedereen is weggelegd 
om met vakantie te gaan, zeker niet naar 
het buitenland. Gelukkig genieten wij nu 
in ons land van een tot nu toe prachtige 
zomer en zeggen ook vele mensen: als 
Nederland in de zomer zo mooi is, dan is 
het zonde om ergens anders vakantie te 
vieren.  

Het is nu de tijd om even terug te denken 
aan wat er allemaal gebeurd is in het af-
gelopen werkjaar. Wij kunnen meegaan 
in de gedachten van velen die zeggen 
“wij hebben een zware tijd achter de rug”, 
maar de ervaringen zijn zeer persoonlijk 
en hebben altijd te maken met een be-
paalde geest waarmee je in zo’n jaar de 
verschillende gebeurtenissen in je leven 
hebt beleefd. 

Door mijn onverwacht lange verblijf in 
Brazilië verliep de Paastijd heel anders 
dan ik gedacht had en kort na mijn 
terugkeer overleed onze geliefde Pastoor 
Michi Costa. Alsnog hartelijke dank voor 
alle blijken van medeleven i.v.m. zijn 
overlijden. Hier had geen mens zijn hand 
in, maar ik ben ervan overtuigd dat het 
God is die, buiten je plannen om, een 
weg voor je bepaalt. En ook als díe soms 
zwaar lijkt te zijn, ervaar je zoveel 
vreugde en ben je ook zó dankbaar dat je 
die weg mocht bewandelen, waardoor je 
je ook ineens sterker voelt.  

En toch kan ik dit alles ook zien als een 
beproeving. En die beproevingen kom ik 
overal tegen, zowel in mijn eigen leven 
als ook in mijn familie, in mijn gemeen-
schappen en via gesprekken met paro-
chianen. Bijvoorbeeld met ouders van 
een kind dat op een jonge leeftijd kanker 
krijgt en/of over politieke onrust en allerlei 
soorten van tegenslag. Dan ontkom je 

toch niet aan de vraag: waarom word je 
op de proef gesteld en hoe en wat dragen 
de beproevingen bij aan ons welzijn? 

De Heilige Schrift staat vol personages 
die in hun heilsgeschiedenis door vele 
beproevingen de ware God hebben leren 
kennen, die hen voor een heilig leven 
heeft uitverkoren. David vroeg God om 
hem te testen en zijn hart en geest te on-
derzoeken om te zien of zij trouw waren 
aan Hem (Psalmen 26:2). Toen God 
Abraham op de proef stelde en hem ge-
bood om Isaac op te offeren, gehoor-
zaamde Abraham zonder blikken of blo-
zen en liet hiermee zien dat hij waarlijk de 
vader van het geloof is (Romeinen 4:16). 

Vol van Gods Geest vertelt Jakobus in 
zijn brief over de waarde van de beproe-
ving. Hij zegt: ‘Acht uzelf heel gelukkig, 
wanneer u allerlei beproevingen overko-
men. Want de beproeving van uw geloof 
brengt standvastigheid en de standvastig-
heid moet zich ten volle verwerkelijken, 
zodat gij volmaakt en onberispelijk zijt en 
in niets te kort schiet.’, wat weer leidt tot 
volwassenheid in onze wandeling met 
God door het leven heen. Hij zegt dat de 
beproeving een zegen is, want als het 
voorbij is en men de test heeft doorstaan, 
zullen wij de kroon des levens ontvangen, 
die God beloofd heeft aan degenen die 
Hem liefhebben. 
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Beproevingen komen op allerlei verschil-
lende manieren. Soms in de vorm van 
kleine irritaties, maar soms in de vorm 
van ernstige kwellingen. Vaak wordt van 
ons verlangd dat wij uit onze comfortzone 
stappen om het onbekende binnen te 
gaan. Volharding in beproevingen resul-
teert in geestelijke volwassenheid en vol-
ledigheid. Daarom zegt Jakobus: “Be-
schouw het als pure vreugde, mijn broe-
ders, wanneer jullie geconfronteerd wor-
den met beproevingen van allerlei aard”. 

Laten wij, broeders en zusters, onze 
ogen altijd gericht houden op onze Heer 
Jezus Christus; op Hem blijven 

vertrouwen, die precies alles weet wat wij 
nodig hebben. Laten wij ook, nu voor ve-
len de vakantietijd aangebroken is, stand-
vastig zijn in het gebed. Laten we graag 
bidden voor de jongeren van ons land, 
maar ook die van de hele wereld, die de 
Wereld Jongeren Dagen in Portugal zul-
len meemaken. Dat zij allen op de voor-
spraak van onze hemelse Moeder tot de 
ontdekking mogen komen van een heilige 
roeping in hun leven.  

Ik wens jullie allen een heerlijke vakantie 
toe. 

Pastoor Carlos Fabril 

Arrivederci Enzo, welkom Alex 

Na 12 jaar onze penningen beheerd te 
hebben, wordt Enzo Robustelli opgevolgd 
door Alex Goutier. 

Enzo Robustelli is 12 jaar penningmees-
ter geweest, eerst in de Mariaparochie en 
na de fusie in 2015 van Jozef, Maria en 
Vitus van de parochie van de Heilig Drie-
eenheid. Er is altijd een goede admini-
stratieve samenwerking geweest en de 

penningmeesters van de 3 kerken vorm-
den inde eerste jaren samen een financi-
ele commissie. Hij was heel blij met de 
prettige samenwerking met Hans van den 
Bogaard, die hem eerst wegwijs gemaakt 
heeft en vervolgens al die jaren heeft on-
dersteund. 

Hij heeft zijn werk altijd met passie en 
plezier gedaan en voelde zich prettig tus-
sen de parochianen. Het kapitaal van de 
parochie hebben we in eigen beheer; dat 
is een flinke verantwoordelijkheid. 

De inkomsten van de kerk lopen terug, 
doordat er minder parochianen zijn, maar 
gelukkig maken veel mensen gebruik van 
de mogelijkheid digitaal collectegeld over 
te maken via GIVT en krijgen we regel-
matig geld uit nalatenschappen. 

Enzo blijft in deze transitieperiode voorlo-
pig helpen met de administratie, tot er 
een nieuwe boekhouder gevonden is. 
Daarna krijgt hij tijd om vaker naar Italië 
te gaan. 

Alex Goutier is sinds een jaar betrokken 
bij onze parochie. Hij gaat meestal naar 
de Mariakerk en geniet van zijn plaats 
dicht bij het zangkoor. Zijn partner, Maria, 
is lector in de Mariakerk. 
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Op de vrijwilligersavond raakte hij in ge-
sprek met de vicevoorzitter Pieter Pouw. 
Er werd gezocht naar iemand die Enzo 
Robustelli’s taak over wilde nemen. Na 
gesprekken met Carlos Fabril en de ove-
rige leden van het bestuur is Alex ge-
vraagd, heeft hij toegestemd en is inmid-
dels officieel door het Bisdom benoemd. 

Alex heeft verstand van cijfers, maar is 
geen boekhouder. Die zoekt de parochie 
nog. Een boekhouder die een dag per 
week wil werken en bekend is met Exact. 
Na heel veel jaren moest onze trouwe 

boekhouder Hans van den Bogaard he-
laas stoppen. Hij is al in de tachtig! 

Als businesscoach adviseert Alex met 
zijn bedrijf startende- en gevestigde on-
dernemers op bedrijfseconomisch vlak en 
helpt mensen hun vaardigheden en talen-
ten te ontdekken en handvatten aan te 
reiken om zich verder te ontwikkelen en 
daarmee de bedrijfsvoering te verbete-
ren. Door zijn werk had hij contacten met 
veel verschillende mensen uit alle lagen 
van de bevolking en uit allerlei culturen. 
Hij wil mensen graag verder brengen. Nu 
hij zijn zaak verkocht heeft, maar wel be-
trokken blijft bij het bedrijf, komt er ruimte 
voor andere dingen. 

Hij wil graag met veel mensen kennis ma-
ken, ook met kerkbesturen in onze regio. 
Vrijwilligers zijn ongelooflijk belangrijk in 
de parochie en Alex wil hen graag betrek-
ken en hun ideeën horen. Hij vindt dat 
een verantwoord uitgavenbeleid bijdraagt 
tot een gezonde exploitatie maar bovenal 
streeft hij ernaar om meer mensen te ver-
welkomen in onze kerken. Alex wil men-
sen in de kerk uitnodigen om zich te laten 
verwonderen, een moment van rust te la-
ten ervaren, tot bezinning en devotie te 
komen. En te genieten van het fantasti-
sche koor. 

Jeanine Peijnenburg 

Hartelijk dank! 

 

 

 

Hierbij een foto van mezelf bij de nieuwe 
auto die ik, mede dankzij de bijdragen 
van de Gooise parochies, heb kunnen ko-
pen om mij werk nog beter te kunnen 
doen. 

Hartelijk groeten en nogmaals dank, 

Andrea Geria 
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Eerste H. Communie 

Op zondag 4 juni jl. hebben 17 kinderen 
van onze Parochie van de Heilige Drie-
eenheid, de heilige Maria Kerk en de Sint 
Vitus Kerk, samen hun eerste Heilige 
Communie in de Vituskerk in Naarden 
mogen ontvangen. 

Na een periode van voorbereiding keken 
de kinderen hier erg naar uit. 

Het was een feestelijke Eucharistieviering 
met een volle kerk en voor de kinderen 
een dag om nooit meer te vergeten.

Zoals één van de kinderen na afloop met een stralend gezicht verwoorde: ‘Nu is Jezus 
echt bij me gekomen!’ 

 
 

Het was mooi om de kinderen, na het 
ontvangen van hun Eerste Heilige com-
munie, geknield en eerbiedig te zien bid-
den voor een ware ontmoeting. 

We feliciteren de kinderen alsnog van 
harte met hun Eerste H. Communie en 

hopen dat ze nog lang met vreugde en 
dankbaarheid aan deze bijzondere dag 
op terug kunnen kijken. 

Mariette 
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Streamers voor KerkTV gezocht 

Regelmatig word ik aangesproken door 
mensen die verrast waren bij het zien van 
een livestream vanuit de Mariakerk. Tij-
dens de Coronaperiode hebben wij beslo-
ten om de vieringen vanuit de Mariakerk 
te gaan uitzenden. En ondanks dat de 
Coronamaatregelen al lang weer tot het 
verleden behoren, kijken toch elke week 
tussen de 40 en 60 mensen (al dan niet 
“live”) naar onze uitzendingen. Ik neem u 
mee in het werk van De Streamer! 

Het streamen begint met het online opha-
len van het boekje van de betreffende 
viering. Elke week zorgt Drukwezen er 
voor dat het boekje op de website staat. 
Uit dit boekje haal ik het openingslied en 
het slotlied. Deze zet ik in een Power-
Point dia zodat ze tijdens de viering kun-
nen worden getoond. De dia’s zijn zwart 
met een witte tekst. In de uitzending 
wordt de zwarte achtergrond weg gefil-
terd en komt de tekst over het beeld te 
staan. 

Zondagmorgen, ongeveer drie kwartier 
voor de viering zet ik de apparatuur aan 
en bekijk ik op de iPad de instellingen. In 
feite controleer je of de camera voor die 
positie goed ingesteld staat en waar no-
dig stel je hem bij. Dat geldt ook voor de 
positie van het koor. 

Met mijn oortjes in (hoofdtelefoon) contro-
leer ik of het geluid goed doorkomt. De 
spraakmicrofoons zijn prima ingesteld, 
maar de microfoons boven het koor ko-
men alleen in de uitzending terug, niet in 
de kerk. Eventueel passen we de instel-
ling aan. 

Dan gaan we naar PowerPoint. De beel-
den (of teksten) die in PowerPoint op de 
laptop staan kunnen in de uitzending wor-
den ingevoegd. Ook kunnen foto’s als 
“schakelpunt” worden ingezet om van de 
ene naar de andere camerapositie te ko-
men. Voorheen deden we dat altijd bij het 
wisselen, maar nu we over twee ca-
mera’s beschikken is het mogelijk om 
meteen te switchen. Je bent dus camera-
man en regisseur in een! 

Tijdens de viering is het vooral zaak om 
de scenes vooruit te bedenken en met 
welke van de twee camera’s het beste 
beeld wordt gegeven. Soms pak je het-
zelfde beeld vanuit de andere hoek, zo-
dat je de scène die later komt weer met 
de juiste camera kunt pakken. 

En als ik na een viering nog even terug-
kijk bij kerkdienstgemist.nl, dan ben ik 
meestal tevreden met het resultaat. Het is 
een hele leuke manier om een bijdrage te 
kunnen leveren aan al het vrijwilligers-
werk dat er rondom de vieringen wordt 
verricht. 

Lijkt het je ook leuk om te doen? Ons 
team bestaat nu uit drie streamers (Erik, 
Vincent en ondergetekende) en we willen 
er best nog wel mensen bij hebben. Ze-
ker ook mensen die óók bij “uitvaarten” 
ingezet kunnen worden. Bedenk wel dat 
je dan een publiek bedient wat vele ma-
len groter is dan tijdens de zondagsvierin-
gen. En vaak van over de hele wereld! 

Wil je het eens proberen? Stuur dan een 
mailtje naar kerktv@h-drieeenheid.nl 

Huub Baaij 
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De H. Maria en St. Verena kathedraal 

Op zaterdag 17 juni vierde de Koptisch 
Orthodoxe Kerk haar 10-jarig bestaan in 
Nederland en werden door bisschop Ar-
seny de mozaïeken ingewijd die onlangs 
op de buitenkant van de voormalige Jo-
zefkerk zijn aangebracht.  

Op de rechter mozaïek staat de H. Maria 
afgebeeld, op de linker mozaïek St. Ve-
rena. 

 

Voor deze gebeurtenis was ook de buurt 
uitgenodigd. Een uitgelezen kans om met 
eigen ogen te zien hoe in de afgelopen 5 
jaar de binnenkant van het gebouw met 
veel smaak is omgebouwd van een R.K. 
kerk tot een K.O. kathedraal. 

Binnen is de prachtige iconenwand te be-
wonderen, die de kerkgangers scheidt 

van het priesterkoor. Voor de Kopten zijn 
de religieuze handelingen op het priester-
koor te heilig om te tonen aan de kerk-
gangers. 

Voor de Kopten is het nu de kathedraal 
van de H. Maria en St. Verena. Dit werd, 
samen met hun 10-jarig bestaan, gevierd 
met het optreden van koren van de ver-
schillende kerken uit het bisdom. Ook 
aan hapjes en drankjes ontbrak het niet. 

De gastvrije Kopten waren zeer blij met 
de aandacht die er ook van buiten hun 
geloofsgemeenschap voor deze heuge-
lijke viering was. 

 

Noud van Schrojenstein Lantman 

  
 

K.B.O. ledenmiddagen 

In de komende zomerperiode worden op vrijdagmiddag om 14.00 uur de volgende le-
denmiddagen in de Sloep gehouden: 

• 14 juli, Jos Ketelaar: Natuurmomenten van een fotograaf; 

• 11 augustus, Dorinde Smit Duyzentkunst: Grote namen uit de vocale jazz sfeer rond 
1940-1960. 

Voor KBO leden is de toegang gratis. Toegang voor belangstellenden is € 3,00. 

 Greetje Sijp 
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"Hovenier van de Heer" 

Op 18 juni, St. Vitusdag, is Jan Kortbeek onderscheiden met de Orde van St. Vitus. 

 

 

 

Jan is zijn hele leven bloemist in Bussum 
geweest. Maar hij was ook vele jaren col-
lectant, koster en bloemenarrangeur in de 
St Vituskerk in Naarden. 

Op bovenstaande foto ziet u één van zijn 
werkstukken prominent voor het altaar 
staan. 

(foto’s van Wim Keet) 

Corrie van de Kuijl en hij zorgen voor een 
professionele en feestelijke aankleding 
van de kerk op feest- en hoogtijdagen 
van het kerkelijk jaar. 

Nogmaals, namens de hele kerkgemeen-
schap, van harte gefeliciteerd en grote 
dank dat je het altaar, maar ook St Vitus 
en Maria, zo mooi 'in de bloemetjes' zet.  

Het locatiebestuur 
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Overweging 

“Over Liefde” 

God 'Abba' noemen 

Als je God 'Abba, Vader' noemt, is dat 
niet alleen maar een vertrouwelijke bena-
ming God 'Abba' noemen betekent dat je 
met God dezelfde relatie aangaat als Je-
zus had: een intieme relatie, zonder 
vrees, vol vertrouwen, kracht gevend. Die 
relatie bestaat in de Geest die ons door 
Jezus geschonken is en die ons in staat 
stelt met hem te roepen: 'Abba, Vader.' 

God 'Abba, Vader' noemen (zie Romei-
nen 8,15, Galaten 4,6) is een hartenkreet, 
een gebed dat uit het diepste van ons 
hart komt. Het is niet zomaar God met 
een naam aanspreken, maar God benoe-
men als degene die de bron van ons le-
ven is. Daar zijn we niet zelf opgekomen, 
het komt niet voort uit spontaan inzicht of 
verworven overtuiging. Het is de Geest 
van Jezus die God zo benoemt, samen 
met onze eigen geest. De liefde brengt 
die naam voort. 

Liefde ontvangen 

De Geest leert ons niet alleen dat God 
'Abba, Vader' is, maar ook dat wij bij God 
horen als geliefde kinderen. De Geest 
herstelt in ons de relatie waaraan al onze 
andere relaties hun betekenis ontlenen.  

'Abba' is een vertrouwde naam Het beste 
kun je het vertalen met 'papa'. In het 
woord 'Abba' ligt vertrouwen, veiligheid, 
vrijmoedigheid, thuis zijn, en vooral intimi-
teit besloten. Het heeft niet de bijbeteke-
nis van gezag, invloed en macht die zo 
vaak vastzit aan het woord 'vader'. Inte-
gendeel, bij 'Abba' moet je denken aan 
liefde die beschermt en voedt. Die liefde 
omvat en overstijgt tegelijk alle liefde die 
we ontvangen van onze vaders, moe-
ders, broers en zussen, echtgenoten, 

vrienden en geliefden. Die liefde is een 
gave van de Geest.  

Stapsgewijs leren liefhebben 

Hoe kunnen we voor de liefde kiezen, als 
we zelf nauwelijks liefde hebben ervaren? 
Dat kun je stapsgewijs leren, telkens als 
de gelegenheid zich voordoet. Een glim-
lach, een uitgestoken hand, een woord 
dat moed inspreekt, een telefoontje, een 
briefje, een omhelzing, een hartelijke 
groet, een steunbetuiging, aandacht, een 
helpende hand, een cadeautje, een finan-
ciële bijdrage, een bezoek - dat zijn alle-
maal stapjes waarmee we liefde opbou-
wen. 

Elk stapje is een kaars die brandt in de 
nacht. Het kaarslicht kan de duisternis 
niet ongedaan maken, maar het kan wel 
de tocht door de duisternis bijlichten. Als 
je later terugkijkt op al die stapjes van 
liefde, ontdek je dat je een lange en 
mooie weg hebt afgelegd.  

Van: Henri Nouwen uit zijn boek “Brood 
voor Onderweg”. 
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Het eeuwige leven 

Enige tijd geleden overleed Adri Verweij, 
Hij was verbonden aan het omroeppasto-
raat van RKK en de KRO. In een inter-
view zegt hij:  

“Het leven is eindig, dat weet je. Ik ben 
niet bang. Ik heb het gevoel dat het goed 
afloopt. Ik laat me graag verrassen.” 

Dat is opmerkelijke taal, want hoe kun je 
je laten verrassen als je geen hersenen 
meer hebt, want je bent inmiddels overle-
den. Een verrassing is iets dat afwijkt van 
wat je hersenen hadden verwacht. 

Verrassingen dwingen je bij jezelf naar 
binnen te kijken, het is een activiteit waar-
bij de eigen gedachten, gevoelens en 
herinneringen tot onderwerp van over-
denking worden gemaakt. Je wordt door 
de verrassing uitgedaagd met een 
nieuwe blik naar je omgeving te kijken en 
soms nieuwe wegen in te slaan. Je wordt 
uitgedaagd je gevoelens te laten spreken. 

Ik vermoed dat na het overlijden je intuïtie 
overblijft. Intuïtie is het grootste godsge-
schenk dat een mens bij zijn geboorte 
krijgt. Het is onstoffelijk, het stoelt op ge-
voel, het is kennen, weten, buiten de her-
senen om. Verrassingen zetten de luiken 
naar de wereld open. 

Een vriend van mij overleed op 40-jarige 
leeftijd. Aan zijn sterfbed stonden zijn 
broers en zussen en hij zei:  
“Wat kijken jullie toch treurig, de wereld is 
zo mooi. Jullie lopen nog met oogkleppen 
rond, maar bij mij zijn de luiken al een 
stuk verder open.” 
Hij zette zijn handpalmen naast zijn ogen 
en draaide ze naar buiten. Hij glimlachte 
en stierf.  

Het past allemaal bij de opmerking van 
Adri Verweij: “Ik laat me verrassen.Ver-
trouw op je intuïtie”. 
Intuïtie is van een hogere orde dan je 
hersenen. 

Ik wil Adri Verweij graag volgen in het ge-
voel dat hij heeft, dat het goed afloopt. 
Met zijn gevoelens geeft hij aan, dat er le-
ven is na de dood. 

Ik durf het aan om te zeggen: “Vertrouw 
meer op je gevoel dan op je hersenen”. 

Hartelijk groet, 

J.M. Baaij  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto:Adri Verweij 
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Apostel der apostelen  

"Zij heeft het beste deel gekozen, en het 
zal haar niet ontnomen worden." (Luk. 
10:38)  

Het was Maria uit Magdala, die de voeten 
van de Heer met haar tranen waste, met 
haar haren afdroogde en balsemde. Zij 
was het die oprechte boete deed; die aan 
de voeten van de Heer naar zijn woorden 
luisterde en zijn hoofd zalfde; die naast 
het kruis stond bij de dood van de Heer; 
zalf bereidde om zijn lichaam te balse-
men; die niet wegging bij het graf; zij was 
het aan wie Christus na zijn opstanding 
als eerste verscheen. En Hij zond haar 
naar de apostelen om te getuigen van 
Zijn verrijzenis.  

Het was deze vrouw, Maria Magdalena, 
die zo de apostel der apostelen werd.  

 

De Heilige Maria Magdalena, zoals zij nu 
vereerd wordt op 22 juli in de katholieke 
kerk, is een vrouw met vele gezichten. Af-
komstig uit een rijke familie leidde zij aan-
vankelijk een verdorven leven, maar na-
dat Jezus haar van haar boze geesten 
had verlost, werd ze een van zijn trouw-
ste volgelingen en het symbool van bran-
dende geestelijke liefde. 

Dit traditionele beeld van haar is voor 
veel christenen hoopvol. Anders dan Ma-
ria, de moeder van Jezus, die voor ons 
onnavolgbaar is in haar volmaaktheid, 
laat het leven van Maria Magdalena ons 
zien dat zondaars niet hoeven te wanho-
pen, maar net als zij, na oprecht berouw 
en boetedoening tot God kunnen terugke-
ren.  

In de vroegchristelijke kerk werd zij een 
vurig apostel die in Frankrijk niet alleen 
het evangelie verkondigde maar ook vele 
wonderen verrichte. Gnostische geschrif-
ten beschrijven haar als een vrouw met 
mystieke gaven en diepe wijsheid, als 
een ingewijde.  

In de Maria Magdalena kapel van de Ba-
siliek van Sint Franciscus van Assisi ver-
beelden prachtige fresco's haar leven, 
van de opstanding van haar broer Laza-
rus, het 'Noli me tangere' in de tuin van 
de verrijzenis, haar overtocht naar Frank-
rijk met Maximus tot haar levitatie tijdens 
haar kluizenaarsbestaan in een grot op 
de Sainte-Baume.  

Met haar vele gezichten is deze heilige 
voor mij bovenal een vrouw die met haar 
vurige liefde voor Jezus een lichtend 
voorbeeld is om nader tot Hem te komen. 
Met zijn vraag aan Maria: "Houd mij niet 
vast”, vraagt Jezus ook aan ons om een 
geloofservaring te hebben die het mense-
lijk begrip van het goddelijk mysterie te 
boven gaat. Zoek niet naar wereldse ze-
kerheden, maar heb geloof in de levende 
en verrezen Christus!  

Maria Arisz 
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Miva-zondag 

Op 27 augustus vraagt stichting Miva ur-
gente aandacht voor het arme en uitge-
strekte noorden van Kenia, waar Zuster 
Pauline dag en nacht werkt om onderwijs 
bereikbaar te maken voor de allerarm-
sten. 

Onderwijs op vier uur afstand 
In de gortdroge provincie Isiolo in Kenia 
is het leven bikkelhard. Meer dan 50 pro-
cent van de bevolking leeft onder de ar-
moedegrens. Omdat ouders op zoek 
moeten naar een bron van inkomen of 
eten, of zelfs omdat ze zijn omgekomen, 
blijven kinderen alleen achter. Ze gaan 
niet naar school. Terwijl juist onderwijs de 
vicieuze cirkel van armoede kan doorbre-
ken. Pauline spoort verlaten kinderen op 
en helpt ze naar school, ook al is het on-
derwijs soms op meer dan 4 uur afstand. 

Meedogenloos gebied 
Het heeft al meer dan drie jaar niet gere-
gend in dit meedogenloze gebied. Zuster 
Pauline : "Dit heeft onnoemelijk veel leed 
veroorzaakt. De meeste inwoners van de 
provincie zijn afhankelijk van het land. De 
pastoralisten (veehoudende nomaden) 
zijn gedwongen om enorme afstanden af 
te leggen op zoek naar grasland en wa-
ter. Mensen lijden honger. En vooral kin-
deren raken ondervoed of komen zelfs te 
overlijden ". 

Eigen vervoer cruciaal 
Bijna dagelijks redt Pauline kinderen uit 
deze benarde situatie. De enorme afstan-
den en slechte infrastructuur maken haar 
werk extreem uitdagend. "Het wegennet-
werk omvat zo'n 1000 kilometer, bijna 
volledig bestaand uit zand-of gravelwe-
gen. 

Vervoer is cruciaal om iedereen te kun-
nen bereiken, alleen daarmee kunnen we 
onmiddellijk helpen waar dat nodig is ". 

Alleen met hulp van Zuster Pauline kun-
nen verlaten kinderen naar school. Maar 
één auto is voor Zuster Pauline en haar 

collega's niet genoeg in dit enorme ge-
bied. 

Tijdens de kerkcollecte in augustus za-
melt Miva geld in voor nog vier stevige 
auto’s, die opgewassen zijn tegen het 
ruige landschap in Kenia. Zodat nog 
meer kinderen naar school kunnen. 

Helpt u mee met een donatie? 
NL42INGB0000002950 t.n.v. Miva Den 
Bosch. 

Op www.miva.nl leest u meer over dit 
project. Wilt u het project nu al steunen? 
Scan dan onderstaande QR-code en 
doneer. Hartelijk dank! 

Doneer met uw mobiel 

Scan de QR-code met de camera van uw 
mobiel en doneer via Tikkie.  

 

 

 

 

 

 

Namens de MOV-werkgroep 

Arnold van Velzen 
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Kinderpagina 

Vakantie 

Het is vakantie! Zondag zeiden de leid-
sters van de kindernevendienst: ‘Van-
daag gaan we naar buiten! We gaan iets 
bijzonders zoeken!’ Ze gaven elk kind 
een doosje. Toen liepen ze de kerk uit, 
de straat uit, richting park. Toen de kin-
deren terugkwamen, hielden ze hun 
doosje vast als een kostbare schat. Ze 
schreven er met mooie letters op wat erin 
zat. 

De pastoor hield een preek over de va-
kantie. ‘Het is belangrijk om rust te ne-
men, want in de stilte kun je God horen!’ 
zei hij. Intussen snuffelden de muizen 
aan de doosjes. ‘Er zitten vast snóépjes 
in!’ fluisterden ze. Maar ik, Kikker, kon 
wél lezen: ‘STILTE, staat erop. Op elk 
doosje!’. 

‘Zit dát erin?’ riep de brutaalste muis. ‘Dat 
wil ik horen. Toe, help eens even!’ 

‘Niet doen!’, riep ik nog, maar zijn 
vriendje duwde het dekseltje omhoog, de 

muis kroop erin en de deksel viel dicht. 
We hoorden de muis niet meer. 

Toen kwamen de kinderen hun doosjes 
halen, om aan de mensen te laten zien 
wat ze van buiten hadden meegebracht. 

‘Dus jullie hebben STILTE gevonden in 
het park?’ riep de pastoor. ‘Laat eens ho-
ren?’ De hele kerk werd muisstil. De pas-
toor deed een van de doosjes open en 
schrok! Want uit dat doosje floepte de 
muis! Nou… stil was het toen niet meer. 

En ‘s avonds verzuchtte de muis: ‘Toch 
was het in dat doosje héérlijk stil. Het 
voelt alsof ik een week op vakantie ben 
geweest…’ 

 

STIL 

In mijn vakantie wou ik het stil, 

dus ging ik naar de duinen. 

Maar meeuwen krijsten hoog en schril, 

de wind floot door de kruinen. 

Toen ging ik naar de oceaan, 

en dook naar de stille diepte. 

Maar snel moest ik weer naar boven gaan: 

mijn zuurstofmeter piepte!  

Toen klom ik op een hoge berg 

waar je enkel de wind kan horen. 

Maar de onrust was nog even erg. 

Het lawaai zat ín mijn oren. 

Daar woonde een monnik, oud en wijs. 

Hij zei: ‘Kom even binnen. 

Je zoekt te ver, ga terug naar huis, 

laat de stilte daar beginnen.’ 

 

Ik wens iedereen een hele fijne 
vakantie ! 

Rineke Blaauwgeers 
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Contactdag voor ouderen en familieleden 

Ook dit jaar wordt er weer een Ouderen-
contactdag georganiseerd. Op zondag 24 
september 2023 is iedereen van harte 
welkom.  

De dag start om 11:00 uur met een kopje 
thee of koffie en iets lekkers. Daarna is er 
om 12:15 een Heilige Mis. Deze wordt 
gevolgd door een lunch, borreltje en uiter-
aard een gezellig samenzijn. De middag 
wordt afgesloten met een Plechtig Lof. 

Zou u middels het inschrijfformulier willen 
aangeven of u kunt komen? De kerk is 
toegankelijk voor rolstoelen. Indien het 
echt niet mogelijk is om zelfstandig te ko-
men of vervoer te regelen dan kunt u dit 

aangeven op het inschrijfformulier. Agnes 
Pouw neemt dan contact met u op.  

Ingevulde antwoordstroken graag vóór 1 
september in de brievenbus van de pas-
torie deponeren of opsturen naar het se-
cretariaat: 

Turfpoortstraat 1 
1411 ED  Naarden 
Voor vragen kunt u terecht bij: 
Agnes Pouw, Meerstraat 7, Naarden  
tel. 035 – 69 41 893 of 06 - 45 47 33 13 
 
Namens alle medewerkers wensen wij u 
allen een fijne dag toe. 

Werkgroepen Diaconie en M.O.V.

 

 

 

    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Aanmelding voor Contactdag Ouderen 

 

Naam: ……………………………………………………………………………………… 
 

Adres:: ……………………………………………………………………………………….. 
 

Telefoonnummer: ……………………………………………………………………………. 

 

 

Ik/wij kom(en) met …….. personen  

 

Ik/wij heb(ben) eigen vervoer: ja / nee 

 

Ik/wij wil(len) iemand meenemen: ja / nee  
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In Herinnering 

Een schok door Nederland op de eerste 
Paasdag 2023: Huub Oosterhuis overle-
den! 

Geboren op 1 november 1933, op Aller-
heiligen, gestorven op 9 april 2023, op 
eerste Paasdag. Een waardig begin en 
een waardig einde. 

Hubertus Gerardus Josephus Henricus 
Oosterhuis, een glorieus dichter en schrij-
ver die naast een nieuwe vertaling van de 
Thora (de vijf boeken van Mozes) en de 
Psalmen, ook talloze briljante boeken, 
gedichten en gezangen heeft geschre-
ven, die in diverse talen vertaald, nog 
steeds worden gezongen. 

Geëerd door de Vrije Universiteit met een 
eredoctoraat, bevriend met prins Claus, 
was hij ook buiten het kerkelijk leven een 
zeer gewaardeerde persoonlijkheid. 

Alle toonaangevende dagbladen hebben 
naar aanleiding van zijn overlijden over 
hem geschreven. 

Moge “Het licht dat aanstoot in de mor-
gen” over hem stralen. 

Ben Moussault 
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“Hebt vertrouwen – Ik ben het”. (Mt 14:27) 

(w)oorden van hoop: Kevelaer 24 juli 
2023 

Het is nacht op het meer van Genesaret. 
Het stormt. Het scheepje met Petrus en 
de anderen is al mijlen uit de veilige kust. 
Het dreigt te vergaan. 

Óók in onze wereld is het donker gewor-
den en worden we door problemen be-
stormd. Geopolitiek en klimaat, samenle-
ving en kerk, onze eigen bestaanszeker-
heid. 

Is er nog hoop? Is er vertrouwen? In al 
het duister van angst en vertwijfeling, van 
teleurstelling, rouw en boosheid, kunnen 
we alleen overleven door hoop op toe-
komst en vertrouwen in de keer ten 
goede. 

Daarvoor zijn oorden nodig die ons hoop 
schenken en woorden van hoop. Zo’n 
oord is Kevelaer, waar Maria troost. Zij 
verloor nooit de hoop en wijst op haar 
Zoon, bron van alle hoop. Hij heeft zelf 
alle ellende van een menselijk bestaan 
doorstaan. Maar zoals Hij het scheepje 
van Petrus tegemoet gaat, zo gaat Hij 
ons tegemoet en zegt: “Hebt vertrouwen: 
Ik ben het.” 

 

Dit is het thema van dit bedevaartsjaar. 
Dit jaar gaat U toch mee? Zie ook Klank-
kleur nr. 3 Pinksteren 

Peter Eldering 

Info en aanmelden bij Bernadette Keet 
06-51521221 of bwslkeet@gmail.com 
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Liturgisch rooster 

 

zaterdag 8 juli     

Vitus 17:30 uur Geen viering   
zondag 9 juli  -  14e zondag door het jaar   

Maria 11:00 uur Eucharistie / Mariakoor Pastoor C. Fabril 

Vitus 9:30 uur Eucharistie Pastoor C. Fabril 

zaterdag 15 juli     

Vitus 17:30 uur Geen viering   
zondag 16 juli  -  15e zondag door het jaar   

Maria 11:00 uur Eucharistie / Mary's Voices Kapelaan J. Acuña 

Vitus 9:30 uur Eucharistie Kapelaan J. Acuña 

zaterdag 22 juli   

Vitus 17:30 uur Geen viering   
zondag 23 juli  -  16e zondag door het jaar   

Maria 11:00 uur Eucharistie / Mary's Voices Pastoor C. Fabril 

Vitus 9:30 uur Eucharistie Kapelaan J. Acuña 

zaterdag 29 juli     

Vitus 17:30 uur Geen viering   
zondag 30 juli  -  17e zondag door het jaar   

Maria 11:00 uur Eucharistie / Gregoriaans Pastoor C. Fabril 

Vitus 9:30 uur Eucharistie Kapelaan H. Versteeg 

zaterdag 5 augustus     

Vitus 17:30 uur Geen viering   
zondag 6 augustus  -  Gedaanteverandering van de Heer   

Maria 11:00 uur Eucharistie / Mariakoor Pastoor J. van der Mee 

Vitus 9:30 uur Eucharistie Pastoor J. van der Mee 

zaterdag 12 augustus     

Vitus 17:30 uur Geen viering   
zondag 13 augustus  -  19e zondag door het jaar   

Maria 11:00 uur Eucharistie / Mariakoor Pastoor C. Fabril 

Vitus 9:30 uur Eucharistie Kapelaan M. Palić 

dinsdag 15 augustus     

Vitus 19:00 uur Maria Tenhemelopneming Kapelaan J. Acuña 

zaterdag 19 augustus     

Vitus 17:30 uur Geen viering   
zondag 20 augustus  -  20e zondag door het jaar   

Maria 11:00 uur Eucharistie / Mary's Voices Kapelaan J. Acuña 

Vitus 9:30 uur Eucharistie Kapelaan J. Acuña 



  

 
19 

 

   

zaterdag 26 augustus     

Vitus 17:30 uur Geen viering   
zondag 27 augustus  -  21e zondag door het jaar   

Maria 11:00 uur Eucharistie / Mary's Voices Kapelaan J. Acuña 

Vitus 9:30 uur Eucharistie Kapelaan J. Acuña 

zaterdag 2 september     

Vitus 17:30 uur Eucharistie Kapelaan H. Versteeg 

zondag 3 september  -  22e zondag door het jaar   

Maria 11:00 uur Eucharistie / Mariakoor Kapelaan M. Palić 

Vitus 9:30 uur Eucharistie Kapelaan M. Palić 

zaterdag 9 september     

Vitus 17:30 uur Eucharistie Kapelaan M. Palić 

zondag 10 september  -  23e zondag door het jaar   

Maria 11:00 uur Eucharistie / Mariakoor Kapelaan J. Acuña 

Vitus 9:30 uur Eucharistie Kapelaan J. Acuña 
 
 KND : Kindernevendienst 
 
Vieringen door de week 

Vitus  iedere dinsdag, woensdag en donderdag om 09:00 uur 
 

 

 

U kunt uw gaven via de GIVT-app doneren of in het offerblok bij het verlaten van de kerk. 
Ook als u de viering via dienstgemist.nl volgt kunt via de Givt uw gift doneren. 

 

Mariakerk 

  

 Vituskerk 

 

 

 

Inleverdata kopij        

 Editie Inleverdatum kopij Verschijningsdatum 

5 
6 
7 

Opening 
Herfst 
Kerst 

11 augustus 2023 
29 september 2023 
17 november 2023 

1 september 
20 oktober 
8 december 

kopij via het mailadres: klankkleur@h-drieeenheid.nl  
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Concert agenda 

In de maanden juli en augustus vinden in het kader van 100 jaar Steinmeyer-orgel de 
volgende concerten plaats in de Mariakerk: 

 

 

Hopelijk ontmoeten wij elkaar dan. 

Lillian Mulder 
 

 

Zondag 16 juli om 16.00 uur: 
Anton Doornhein, organist in de Domini-
cuskerk te Rotterdam 

 

Zondag 30 juli om 16.00 uur: 
idia Książkiewicz, titulair organist van de 
kathedraal Notre Dame in Laon (F). 

 

 

Zondag 27 augustus om 16.00 uur: 
Niels de Klerk, sinds 2023 organist van 
het Beeks orgel in de Oude Kerk in 
Naaldwijk. 
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Familieberichten 

 

Door het H. Doopsel opgenomen in onze kerkgemeenschap: 

 

 Florine May Visscher 

 Nathan Christopher Raphael Ofori Jr. Borluvie 

 

 

 

We hebben afscheid genomen van: 

 

 Alida Theresia  Koopmanschap - Kanters. 90 jaar 

 Aloysia van Loon – Schoenmaker, 89 jaar 

 Petronella Meij – IJpelaar, 86 jaar 

 Sophie Rudolphine Marie van der Kun – van der Eerden, 85 jaar 

 Bernardus Marie Willemars (Berend), 87 jaar  

 Everdina de Bruijn – van Rosmalen (Diny), 94 jaar 

 Eberhard  Hauke (Erik), 83 jaar 

 

 

Wij wensen alle partners, kinderen en familieleden van de overledenen  
van harte toe dat ze kracht en troost mogen ondervinden  

van lieve mensen om hen heen 
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Vacatures 
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