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Woordje van de pastoor

Dierbare parochianen, 

Na een bijzondere tijd in Brazilië beleefd 
te hebben, ben ik God zeer dankbaar dat 
ik weer in Nederland terug mag zijn. 
Graag wil ik ook jullie allemaal bedanken 
voor jullie gebeden, kaarten en troos-
tende woorden die ik in de afgelopen pe-
riode van jullie heb ontvangen.  

Wat mij in Brazilië is overkomen was to-
taal nieuw voor mij, want tot dat moment 
was mijn gezondheid altijd heel goed, en 
was ik fit en vol energie. De TIA, zo licht 
als hij was, heeft mij in een wereld doen 
belanden die ik helemaal niet kende. Een 
wereld van ziekenhuizen, klinieken, medi-
sche apparaten en een zoektocht naar 
iets die dat de TIA had veroorzaakt. Uit-
eindelijk waren alle uitslagen van de on-
derzoeken positief, ook al hebben ze 
nooit de ware oorzaak kunnen vinden. Ik 
hou het er maar op dat God andere plan-
nen voor mij had dan degenen die ik zelf 
had bedacht. Ik moest het even rustiger 
aan doen en tegelijkertijd kreeg ik het ge-
weldige cadeau om na 30 jaar weer een 
keer Pasen te vieren bij mijn oorspronke-
lijke parochie, gemeenschap en familie. 
Een donkere wolk schijnt toch altijd een 
zilver randje te hebben! Ondanks de TIA 
voelde ik mij totaal niet ziek en heb ik mij 
dus volledig op alle paasvieringen kun-
nen storten. Op verzoek van de pastoor 
heb ik, God zij dank, in een parochie van 
de kathedraal de hele Paas Triduüm kun-
nen vieren. En wat was dit indrukwek-
kend! Een klein parochiekerkje in een 
zeer arme wijk van de stad, die naar Pa-
ter Pio vernoemd is. Bij iedere viering van 
de Goede Week en zelfs bij de Paaswake 
zat de kerk helemaal vol met mensen van 
alle leeftijden. Een geweldige ervaring.  

Het moet mij wel even van het hart dat ik 
erg schrok van de situatie waarin Pastoor 
Michi Costa zich bevond toen ik hem 
thuis in Naarden zag. Inmiddels heeft 
onze lieve Heer hem naar het Huis van 

de Vader terug gebracht, nadat hij de zie-
kenzalving had ontvangen, op de hoge 
leeftijd van 91 jaar, waarvan meer van de 
helft in dienst van de Heer en Zijn Kerk is 
geweest, in deze omgeving maar liefst 23 
jaar. Moge pastoor Costa nu in het Ko-
ninkrijk van Gods Zoon Jezus Christus in 
het eeuwig leven, van de vrede en 
vreugde genieten van Gods nabijheid. 
Zelf ben ik God ook zeer dankbaar voor 
de 14 jaren dat ik samen met pastoor 
Costa heb mogen doorbrengen. Dat is 
een rijkdom die mij gegeven is en dit kan 
niemand van mij ontnemen.  

En nu, samen met de Verrezen Heer Je-
zus Christus zijn we op weg naar de He-
melvaart en Pinksteren.  

Na de opstanding van Jezus waren zijn 
apostelen vol emotie en onzekerheid. Ze 
hadden hun Meester weer gezien, maar 
ze wisten niet wat hun toekomst zou 
brengen. Het feit dat Hij niet meer bij hen 
was, maakte hen nog kwetsbaarder en 
onzekerder. Maar toch kregen ze de 
vreugde van de verrezen Heer in hun le-
ven, wat hen hielp om hun geloof en ver-
trouwen te versterken. 

Op weg naar het feest van Pinksteren, 
waarop de Heilige Geest zou neerdalen, 
waren ze nog steeds verdwaald en had-
den ze het gevoel dat ze niet wisten wat 
ze moesten doen. Maar toen de Heilige 
Geest in hen neerdaalde, begrepen zij de 
kracht en het leven van de opstanding 
van Christus. Ze begrepen dat ze niet 
langer alleen waren, maar dat de Heilige 
Geest hun helper en leidsman was. 

Ze begonnen te verkondigen dat Jezus 
de Messias was en dat Hij was opge-
staan uit de dood. Hun boodschap werd 
krachtig en overtuigend en door de ver-
kondiging van dit Goede Nieuws werden 
velen gered en gedoopt. Door de vreugde 
van de opstanding en de kracht van de 
Heilige Geest begrepen ze dat niets hen 
kon scheiden van de liefde van God. 
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De vreugde van de verrezen Heer 
maakte hun leven compleet en hun getui-
genis over Jezus Christus reikte tot aan 
de uiteinden van de aarde. Ze waren niet 
langer bang en onzeker, maar vol van de 
vrede, liefde en de levende hoop die al-
leen Christus kan geven. Hun vreugde 
was compleet omdat ze ervan overtuigd 
waren dat hun Heer en Verlosser weer 
leefde en de dood had overwonnen. 

  

Moge dit ook onze vreugde zijn nu ook 
wij het Feest van de Hemelvaart van de 
Heer en van Pinksteren tegemoet treden. 
Moge de vrede en de vreugde van de 
leerlingen ook de onze zijn in deze tijd 
waarin wij geroepen worden getuigenis af 
te leggen van ons geloof in de Verrezen 
Heer Jezus Christus. 

Ik wens u van harte Zalig Pinksteren, 

Pastoor Carlos Fabril. 

 

Welkom terug 

Bij thuiskomst is pastoor Carlos blij verrast met een mooie bos bloemen met tekeningen 
en kaartjes van de communicanten en hun ouders. 

Pastoor Costa is 
ook niet vergeten. 
Ook hij tobt al een 
tijd met zijn ge-
zondheid. 

De kinderen zijn 
gezamenlijk naar 
zijn kamer ge-
gaan om daar ook 
aan hem een 
grote bos bloe-
men en kaarten te 
geven. 

Daarna heeft pas-
toor Costa hen al-
len een mooie ze-
gen gegeven. 

Nogmaals harte-
lijk dank namens 
pastoor Carlos en 
pastoor Costa 
voor deze leuke 
verrassing!! 

 

N.B.: De tijd heeft dit bericht inmiddels ingehaald, nu Pastoor em. Michi Costa is overle-
den. Met deze kanttekening erbij is het toch mooi om te zien hoe men zich het lot van 
een zieke priester aantrekt. Rest ons alleen nog voor hem te bidden! De redactie 
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Emeritus pastoor Michi Costa overleden 

(91 jaar : 28 oktober 1931 – 26 april 2023) 
 

 
 
Emeritus pastoor Michi Costa is op 
woensdag 26 april jongstleden overleden 
in het seminarie van Nieuwe Niedorp. 

Michi Costa, afkomstig uit Turijn, heeft 
niet de klassieke weg gevolgd van lagere 
school, kleinseminarie, grootseminarie en 
daarna de priesterwijding. Na de middel-
bare school is hij afgestudeerd als ingeni-
eur en is hij gaan werken bij Siemens in 

Milaan en München. Op latere leeftijd 
voelde hij zich geroepen tot het priester-
schap. In juni 1961 werd hij op de leeftijd 
van 29 jaar tot priester gewijd en werd hij 
als kapelaan in zijn eigen parochie in Tu-
rijn benoemd. Zijn loopbaan in de Kerk 
volgde evenmin het klassieke patroon 
van parochiepriester: van kapelaan tot 
pastoor, in een vast bisdom tot aan het 
emeritaat. 
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Reeds vroeg werd hem duidelijk dat een 
diepere inwijding in het geloof het enige 
antwoord was op de ontstane geloofsver-
schraling in de jaren ’70. Toen moest in-
eens “alles kunnen” en deed men mas-
saal afstand van de oude tradities, en de 
kerkelijke betrokkenheid nam sterk af. 
Dat gebeurde niet alleen in Italië, maar in 
de hele westerse wereld.  

De intussen ontstane Neocatechumenale 
Weg was een actieve benadering van het 
geloof, te beleven in een kleine gemeen-
schap. Dit betekende voor kapelaan Mi-
chi een nieuwe lente. Samen met een 
groep jongvolwassenen begon hij een 
‘Weg van geloofsverdieping’ hetgeen 
voor hem een herontdekking van zijn 
christen-zijn werd.  

Na enkele jaren stelde hij zich beschik-
baar om overal heen te worden gezonden 
om de blijde boodschap van het evange-
lie te verkondigen. In die geest en natuur-
lijk met toestemming van zijn bisschop is 
hij 4 jaar met een team in Zuid-Afrika ‘in 
de missie’ geweest. Daar waren de R.-K. 
parochies, als gevolg van de apartheid, 
gescheiden tussen zwarte, gekleurde en 
witte gelovigen. Intussen was er een 
nieuwe vorm van evangelisatie ontstaan: 
de ‘Missie-Gezinnen’. Door paus Johan-
nes Paulus II werden toen ook enkele ge-
zinnen naar Nederland uitgezonden, die 
met dezelfde geest en intentie in de Bijl-
mermeer en in het nog prille Almere zijn 
begonnen. De bisschoppen vroegen aan 
Rome om een priester, die in Nederland 
deze gezinnen kon begeleiden volgens 
de Neocatechumenale Weg. In 1988 
volgde de pauselijke zending van Michi 
Costa naar Nederland.  

Inmiddels waren na de woelige jaren ’70 
bijna alle seminaries in Nederland opge-
heven. Om priester te worden volgde 
men dan maar een privé-opleiding, zoals 
bijv. ook Antoine Bodar heeft gedaan. Al-
leen in Limburg bestond, in Rolduc bij 
Kerkrade, nog een echt seminarie waar 
ook de bisschoppen Jozef Punt en Jan 
Hendriks zijn opgeleid. Mgr. H. Bomers, 

van het Bisdom Haarlem-Amsterdam, 
nam het initiatief om een eigen Dioce-
saan Missionair Seminarie in Nieuwe Nie-
dorp op te richten, nu voor buitenlandse 
priesterstudenten. 

 In 1993 is Michi Costa daar aangesteld 
als rector voor de eerste twaalf studenten 
uit verschillende landen die door Rome 
waren aangewezen om naar Nederland 
te gaan. Zijn conrector dr. J. Tercero 
Simón is intussen Studieprefect van het 
Bisdom Haarlem-Amsterdam geworden. 
De financiële situatie van het seminarie 
was na het in gebruik nemen van het se-
minariegebouw vrij zwak, maar Gods 
Voorzienigheid die het missionaire semi-
narie voor Nederland graag wilde, liet niet 
lang op zich wachten. De omliggende 
dorpen, met nog een flinke vaste kern 
van enthousiaste gelovigen, kwamen de 
opleiding in de eerste noden financieel 
fors ondersteunen.  

In 2000 heeft Michi Costa het rectoraat 
overgedragen aan Luc George en is hij 
benoemd tot pastoor van de St. Vitus-
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parochie in Naarden. Hij was de eerste 
buitenlander met een eigen parochie. Dat 
was een novum. Een buitenlander als 
priester in het Gooi.  

De ontvangst was niet echt hartelijk en 
soms zelfs negatief. Dat is in de loop der 
jaren gekeerd en in Naarden is men erg 
gelukkig geweest met een ervaren pries-
ter, die wekelijks uiterst verzorgd de eu-
charistie vierde, en steeds uit zijn hoofd 
preekte. En hoe! Zijn afkomst als rector 
van het seminarie was herkenbaar en 
bleek ook uit zijn aanvankelijk soms wat 
theologische beschouwingen. Heel mooi, 
maar niet voor eenieder te begrijpen. 
Pastoor Costa voelde dat haarscherp aan 
en heeft zijn preken daarop aangepast. 
Steeds werd zijn preek voorzien van een 
korte sfeertekening en met wat achter-
gronden van het leven en de dagelijkse 
praktijk van de maatschappij in de tijd 

waarin Jezus leefde. Helder, aanschou-
welijk en duidelijk voor eenieder. 

Dit jaar hoopte Pastoor Costa 92 jaar te 
worden. De laatste weken ging zijn ge-
zondheid echter sterk achteruit. Hij ver-
huisde naar zijn seminarie in Nieuwe Nie-
dorp, waar ook de nodige zorg kon wor-
den geboden. Daar kwam hij dinsdagmid-
dag aan en hij overleed woensdagavond 
in alle rust. 

Wij zijn hem als parochiegemeenschap 
heel veel dank verschuldigd en danken 
hem daar postuum nog eens heel harte-
lijk voor. 

Moge de Heer, zonder dralen, Michi 
Costa opnemen in zijn eeuwige barmhar-
tigheid en Licht. 

Namens het locatieteam, 
Peter Grol 

 

  

Eerste Heilige Communie 

Dit jaar doen 17 kinderen op zondag 4 
juni om 10.00 uur hun eerste Heilige 
Communie in de Vituskerk in Naarden. 

We zijn met de communicanten al een 
tijdje onderweg met de voorbereiding 
voor dit grote feest met het project: Gods 
Grootste Geschenk, namelijk Jezus die 
zichzelf aan ons geeft in de Heilige Eu-
charistie. 

De kinderen hebben ook tijdens de 
Goede Week veel activiteiten in de kerk 
meegevierd zoals de Palmpaasviering en 
de voetwassing op Witte Donderdag. 

Iedere derde zondag van de maand is er 
in de Vituskerk een gezinsviering om 9.30 
uur met een kindernevendienst (behalve 
tijdens de schoolvakanties) Alle gezinnen 
zijn hierbij van harte welkom. 

Want de kinderen zijn de toekomst van 
onze kerk en Jezus zegt ook: “Laat alle 
kinderen tot mij komen.” 

Mariëtte 
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Onze Lieve Vrouw van Scherpenheuvel 

Het begon rond het jaar 1300 met een 
verschijning van Maria bij een eik in 
Scherpenheuvel, nabij Zichem (Vlaande-
ren), waar een beeldje van de Heilige 
Maagd aan was bevestigd. Nadat een 
herder het beeldje wilde wegnemen gaf 
Maria te kennen dat het beeld aan de eik 
diende te blijven en vroeg om het daar te 
vereren.  

De eik met het beeldje trok al snel vele 
pelgrims aan. Maar toen de verering voor 
de heersende macht te bedreigend werd, 
werd de boom helaas gekapt.  

De aartshertogen Albrecht en Isabella 
trokken zich dit persoonlijk aan en zij 
bouwden een prachtig Heiligdom in ba-
rokstijl op de 'Scherpe' heuvel, dat een 
bastion van de strijdende Kerk werd. De 
basiliek en de stad verbeelden een 
nieuwe tempel in een nieuw Jeruzalem 
en is daarbij één grote lofzang tot de Hei-
lige Maagd.  

Maria staat hier symbool voor de Sterke 
Stad. De basiliek staat op een heuvel die 
het beeld van de eeuwige rots van Jesa-
ja's profetie oproept. Het is als een bas-
tion dat uitstraalt hoezeer de Heilige 

Maagd haar vertrouwen op God had ge-
vestigd. Zoals zij eertijds Jezus Christus 
in haar schoot beschermde, zo ontfermt 
ze zich nu over de getrouwen van de 
kerk. 

Maria vertegenwoordigt hier het nieuwe 
verbond, de Ark, de berg bij Sichem, de 
tempel van Solomon en de eik van Abra-
ham waar de afgoden werden begraven.  

De liefde waarmee Albrecht en Isabella 
dit heiligdom hebben gebouwd is zo voel-
baar, dat je als vanzelf met nederige 
dankbaarheid wordt overvallen, zodra je 
bent binnengetreden in dit heilige domein 
van liefde en schoonheid, met daarin de 
prachtige kunstwerken van Theodoor van 
Loon. Het schitterende hoogaltaar met 
het wonderschone schilderij van de Maria 
tenhemelopneming, is geplaatst op de 
plek waar de oorspronkelijke eik met het 
beeldje zich bevond.  

Scherpenheuvel is een plek waar de he-
mel de aarde raakt. Maria brengt hier als 
Moeder van de Heilige Hoop de hemel op 
aarde, opdat wij de aarde weer een 
stukje dichter naar de hemel kunnen til-
len. 

Dat heb ik ook mogen ervaren na het lo-
pen van de indrukwekkende kruisweg, 
die rond de basiliek is aangelegd. Nadat 
ik deze had gebeden en gelopen, ver-
scheen een regenboog boven de basiliek 
bij een nagenoeg heldere hemel!  

Onze Lieve Vrouw van Scherpenheuvel, 

Laat geluk en liefde wonen in ons gezin; 

zegen allen die ons dierbaar zijn 

en blijf ons nabij met Uw bescherming. 

Heilige Moeder en onze moeder, 

bid voor ons.  

 
Maria Arisz 
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Overweging

De kracht van de Geest 

In en door Jezus leren we God kennen 
als de God zonder macht die van ons af-
hankelijk wordt. Juist in dat afzien van 
macht openbaart zich Gods kracht. Het is 
niet de kracht waarmee je bestuurt, com-
mandeert en beveelt, maar de kracht die 
geneest, verzoent en bijeenbrengt. Het is 
de kracht van de Geest. Als Jezus in de 
buurt was, wilden mensen in zijn nabij-
heid zijn en hem aanraken omdat ‘er een 
kracht van Hem uitging die iedereen ge-
nas’ (Lucas 6,19). 

Die kracht van Gods Geest wil Jezus aan 
ons doorgeven. Door de Geest zijn we in 
staat om anderen heilzaam nabij te zijn. 
Als we vervuld zijn van die Geest, kunnen 
we niet anders dan een helende kracht 
voor anderen zijn. 

In staat om te spreken 

De Geest die Jezus ons geeft, stelt ons in 
staat om te spreken. Als we het woord 
moeten voeren bij mensen tegen wie we 
opzien, zijn we vaak zenuwachtig en on-
zeker, maar als we leven in de Geest, 
hoeven we er niet over in te zitten wat we 
moeten zeggen. Je zult weten wat je 
moet zeggen als het moment daar is. ‘Als 
ze jullie voor... gezagsdragers leiden, 
maak je dan geen zorgen hoe je je zult 

verdedigen of wat je zult zeggen; want de 
heilige Geest zal jullie op dat ogenblik le-
ren wat je moet zeggen.’ (Lucas 12,11-
12). 

We verdoen veel tijd met ons nauwkeurig 
voor te bereiden. Geloof maar dat de 
Geest die Jezus gaf, overtuigend in ons 
zal spreken. 

In staat om te bidden 

Bidden wordt door de Geest gegeven. 
Vaak weten we niet hoe, wanneer en wat 
we moeten bidden. Dan gaan we op zoek 
naar methodes en technieken om te bid-
den. Uiteindelijk zijn wij het niet zelf die 
bidden, maar is het de Geest in ons die 
bidt. Paulus zegt: ‘Evenzo komt de Geest 
onze zwakheid te hulp. Want wij weten 
niet eens hoe wij behoren te bidden, 
maar de Geest zelf pleit voor ons met on-
uitsprekelijke verzuchtingen. En Hij die de 
harten doorgrondt, weet wat de Geest be-
doelt, want Hij pleit voor de heiligen naar 
Gods bedoeling’. (Romeinen 8,26-27). Zo 
zie je waarom de Geest ook de Trooster 
genoemd wordt. (Parakleet) 

Uit: “Brood voor onderweg” van Henri 
Nouwen 

 

KBO ledenmiddag vrijdag 9 juni 2023 in de Sloep 

Maarten Boomsma komt vertellen over: 
De Waterlinies.  

De Waterlinies zoals de Oude en de 
Nieuwe Hollandse en ook de Stelling van 
Amsterdam behoren sinds 2021 tot het 
Unesco Wereld Erfgoed. Zij waren 

eeuwenlang van groot belang voor 
de verdediging van ons land. 

Voor KBO en PCOB leden is de toegang 
gratis. 

Toegang voor belangstellenden € 3. 

Greetje Sijp
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Kinderpagina 

De schepping 

Er kwam een kinderviering in de kerk 
over de schepping! Ze zouden het hele 
scheppingsverhaal gaan uitbeelden. Ik, 
Kikker, ging op een mooi plekje zitten 
om er niets van te missen. Eerst was de 
aarde donker en leeg, toen zei God 
‘Licht’ en er was licht! Goed idee van 
God! Toen maakte hij de lucht en het 
water. En Hij maakte planten. Ook zo’n 
goed idee! EN NU KOMEN WIJ, dacht 
ik: God schiep de kikker. Maar nee… ik 
hoorde dat er vogels kwamen. Ik kan 
niet vliegen. Toen kwamen er vissen. Ik 
ben geen vis. Toen kwamen er wilde en 
tamme dieren. Ik ben niet wild en niet 
tam. En toen kwam de zesde dag en 

schiep God de mens. Ik werd verdrietig. 
Was God vergeten mij te scheppen? Ik 
sprong op de lezenaar en keek in het 
voorleesboek. Toen zei de lector luid: 
“En God schiep een dier dat kon vlie-
gen zonder vleugels, zwemmen zonder 
vinnen, op temperatuur blijven zonder 
vacht, eten zonder tanden, luisteren 
zonder oren, sturen zonder staart… en 
hij had bolle ogen.” Ik sprong met een 
plons in de schaal met water. “En zijn 
naam was…?” Het kinderkoor riep heel 
hard: “Kikker!” En toen ik daar zo zat, 
tussen de hele schepping, vond ik me-
zelf het mooiste schepsel van allemaal. 
Want niemand kan zulke sprongen ma-
ken als ik. 

 

Minischepping: Maak in een frisdrankfles je eigen schepping!  

Nodig: transparante plastic fles, potgrond, tuinkers, schaar, water. 

Knip de fles op 1/3 van de onderkant af zodat het bovenste deel over het onderste kan 
schuiven. 

Vul de bodem met potaarde, druk die aan en zaai er tuinkers in. 

Geef water en zet de bovenkant eroverheen, zonder dop. 

Zet de schepping lekker warm voor het raam. En nu maar wachten… zeven dagen! 
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Gedichtje 

God schiep de aarde en al wat er is: 

het licht en de lucht en het water. 

God wilde vogels en zeeën vol vis 

en planten, en dieren, en later… 

later bedacht Hij: “Nu heb ik zin 

in een gesprek met een vriend of vriendin.” 

Toen schiep Hij de mens, een prater. 

 

Vrijwilligers gezocht 

Voor de eucharistievieringen in De Veste 
op vrijdagmorgen zijn we op zoek naar 
nieuwe vrijwilligers (M/V). De viering be-
gint om 10.15 uur. Voor die tijd brengen 
we alles in gereedheid en halen bewo-
ners op. Na afloop drinken we koffie met 

de aanwezige bewoners en brengen we 
ze weer terug naar hun kamers. 

Voor meer informatie en aanmelden kunt 
u contact opnemen met: 

Astrid van Eijden, tel.nr. 06 – 2368 2598 

Hallelujah?

Als vaste, vrijwillige chauffeur van een 
kerkgangster naar de Mariakerk haalde ik 
haar op Eerste Paasdag 2023 ook weer 
op. De dienst duurde langer dan door mij 
ingeschat. Dus schoof ik discreet achter 
in de kerk aan, totdat de dienst was afge-
lopen. 

Na de mededelingen en de zegening 
werd de bel geluid, ten teken dat de 
dienst was afgelopen. Massaal trokken 
de meeste kerkgangers naar de uitgang, 
waar de dienstdoende kapelaan iedereen 
vriendelijk de hand schudde. 

Maar de dienst was nog helemaal niet af-
gelopen. Het koor had nog een wellui-
dend Hallelujah van Händel op het pro-
gramma staan. Voor slechts enkele tien-
tallen kerkbezoekers die toch nog waren 
gebleven, gaven zij een fraaie uitvoering 
van dit prachtige lied. Zelf heb ik het als 

koorknaap ook vele malen gezongen in 
de Sint Jozefkerk te Bussum. 

Waarom werd niet even aangegeven, dat 
deze koorbijdrage nog op het programma 
stond? Nu zongen zij voor een leegstro-
mende kerk. Had dat nu niet anders ge-
kund? Had de bel niet na deze koorbij-
drage kunnen worden geluid? 

Dick de Graaf 
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Luisteren 

Met je oren kun je horen en luisteren. 

Horen en luisteren zijn twee verschillende 
begrippen. 

Luisteren is een activiteit, die energie en 
aandacht vraagt. Luisteren is aandacht 
schenken aan geluid, muziek of het gesp-
roken woord. 

Horen is passief. Je neemt geluid waar, 
maar doet er verder niets mee. 

Luisteren doe je met een intentie, met 
een bedoeling, met een oogmerk. 

Daarom kun je luisteren niet combineren 
met andere activiteiten, want dan laat je 
steken vallen, je hoort het wel, maar je 
luistert niet 

Hoe beoefenen we intens luisteren? 

- Laat je niet afleiden en vermijd sto-

rende elementen  

- Als het kan, kijk de spreker aan, 

zoek oogcontact. 

- Laat de spreker door je lichaamstaal 

zien, dat je luistert.  

- Luisteren kost energie, dus wees 

erop voorbereid.  

Als we in de kerk de eucharistie bijwo-
nen, vraagt dat van ons dat we vooral 
luisteren. We willen de woorden van de 
voorganger en de lector in ons opnemen, 
ons eigen maken. 

Grote delen van de Eucharistie gaat om 
luisteren: De woorddienst en de preek, 
het tafelgebed en de voorbeden, het slot-
gebed en de wegzending. 

Tussendoor worden we uitgenodigd mee 
te bidden met de Geloofsbelijdenis en het 
Onze Vader.  

Tijdens de communie komen we naar vo-
ren om de communie te ontvangen. 

De woorden van Jezus, zijn doen en la-
ten, komen tot ons via intens luisteren. 

Opvallend is, dat wij in onze jeugd aange-
spoord werden om “Mis te horen”. 

“Mis horen” betekent dat je erbij aanwe-
zig bent. Er werd toen nog geen onder-
scheid gemaakt tussen horen en luiste-
ren. Luisteren is een activiteit van hogere 
orde. 

Het is aan te bevelen om de Eucharistie-
viering letterlijk in het middelpunt van de 
aandacht te brengen. Het zou een goede 
zaak zijn om centraal in de kerk een al-
taartafel te plaatsen en de kerkbanken er 
vierkant omheen. 

Het hoofdaltaar behoeft niet afgebroken 
te worden. Door de altaartafel een cen-
trale plaats in de kerkruimte te geven, 
krijgen de mensen meer zicht op de eu-
charistische handelingen. 

De voorganger en de lector staan dichtbij 
en oogcontact doet wonderen! 

Het “mis horen” wordt “mis beleven”. 

Deze bijdrage is tot stand gekomen, 
doordat we bij elkaar waren om te filoso-
feren over luisteren. 

Hartelijke groet, 

Jos Baaij en Ben Moussault 
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Godsdienstopvoeding

Godsdienstopvoeding vond, van oudsher, 
plaats in gezin, school en kerk. 

We werden grootgebracht met verhalen 
over het Joodse Volk, verhalen over Je-
zus van Nazareth, de evangelieverhalen 
van Mattheus, Marcus, Lucas en Johan-
nes, met de brieven van Paulus, de Han-
delingen van de Apostelen, en de onthul-
ling van de Eindtijd. 

Het evangelieverhaal van Johannes is mij 
zeer dierbaar. Hij doet vaak heel krasse 
uitspraken, bijvoorbeeld de uitspraak van 
Jezus: “Ik en de Vader zijn één.” Johan-
nes zegt: “Wie Jezus ziet, ziet God, wie 
de Zoon kent, kent de Vader.”  

Johannes hanteert een visie op mens en 
wereld die nog heden ten dage opgeld 
doet. De wereldgeschiedenis bestaat uit 
een eindeloze strijd tussen goed en 
kwaad, licht en duisternis, vlees en geest, 
aarde en hemel. Het licht schijnt in de 
duisternis, en de vraag is wie of wat het 
winnen zal, het donker of het licht. Tegen 
deze achtergrond doet Johannes zijn ver-
haal. 

Hij laat Jezus zeggen:  
“Ik ben het brood van het leven, wie naar 
mij toekomt zal beslist geen honger meer 
hebben en wie in mij gelooft zal nooit 
meer dorst lijden.” 

“Ik ben het licht der wereld; wie mij volgt, 
wandelt niet in de duisternis, maar zal het 
licht van het leven hebben.” 

“Ik ben de deur: als iemand door mij bin-
nengaat, zal hij worden gered.” 

“Ik ben de echte herder. De echte herder 
legt zijn leven af voor zijn schapen. Ik ken 
de mijnen en de mijnen kennen mij, zoals 
de Vader mij kent, en ik de Vader ken.” 

“Ik ben de wijnstok; de ware en mijn va-
der is de landbouwer. Elke rank aan mij 
die geen vrucht draagt, snijdt hij af; elke 
rank die vrucht draagt, reinigt hij.” 

“Ik ben de weg, de waarheid en het le-
ven; niemand komt tot de Vader, tenzij 
door mij.” 

“Ik ben de opstanding en het leven; wie in 
mij gelooft, zal leven ook al is hij gestor-
ven.” 

Zo introduceert Johannes Jezus bij zijn 
lezers. Jezus is de ware openbaarder van 
God. 

Ik ben mijn verhaal begonnen met de op-
merking, dat godsdienstige opvoeding 
een taak is van gezin, school en kerk. Dat 
was vanaf de Middeleeuwen zo. Maar in-
middels hebben zich grote veranderingen 
voorgedaan. 

Voortaan zal zondags de voorganger ons 
moeten begeesteren met de evangelie-
verhalen, de visie van Paulus en de Han-
delingen van de apostelen en wellicht 
een tipje van de sluier van de Openba-
ring. 

Het is de moeite waard. Ik wens jullie 
fijne Pinksterdagen. 

Hartelijke groet, 
J.M. Baaij 
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Wie er niet geweest is heeft wat gemist 

En wát dan……..? 

Om duidelijk te maken wat Hem bezielde  
en ons als overdenking mee te geven, 
vertelde Jezus vele verhalen. 

Dat deden wij ook, op 24 maart in de Sloep 
als voorbereiding op de Goede Week en Pasen. 
Elkaar verhalen vertellen, toevertrouwen wat in ons leeft –  
wat woorden die in de vastentijd klinken 
ons zeggen, ons beroeren. 

In rust en aandacht hoorden we van elkaar  
vaak zeer persoonlijke gedachten, 
in vertrouwen dat die veilig waren in dit samenzijn. 

De sfeer werd verdiept door de uitbottende lentetakken, 
het licht dat ontstoken werd, treffende liederen 
en een prachtig gedicht van Michel van der Plas. 

De gedachten en verhalen namen we mee naar huis, 
verrijkt en bemoedigd om op te gaan naar Pasen. 

Namens V.O.P. groep en deelnemers,  

Beppy Vos 
 

Meetafelen

Nog even wat informatie over 
meetafelen. 

We komen nog 1 keer bij elkaar voor de 
zomerstop en wel op zondag 4 juni. 
Daarna gaan we met vakantie en star-
ten weer op zondag 24 september.  

De andere data zijn: 22 oktober, 26 no-
vember en 17 december (kerstdiner) 

Voor de goede orde nogmaals de “re-
gels”: 

• U dient zich aan te melden:  

• Doe € 10,00 (graag gepast) in een 
dicht geplakte envelop 

▪ Schrijf op de envelop Meetafelen en 
uw naam en telefoonnummer 

▪ Doe de envelop in de brievenbus van 
het pastoraal centrum van de Maria-
kerk, uiterlijk de maandag vooraf-
gaand aan meetafelen. 

▪ De Sloep gaat om 17.00 uur open en 
om 17.30 uur gaan we aan tafel. 

We hopen velen van u te ontmoeten. 

Aafke, Betty, Irenka, Louky, Mieke en 
Rineke – Werkgroep Meetafelen
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Enthousiaste katholieken gezocht! 

Katholieken die verlangen naar meer le-
vendigheid in hun kerk en ideeën heb-
ben voor vernieuwing kunnen zich aan-
melden voor het begeleidingstraject 
Space for Grace.  

Space for Grace heeft in de afgelopen 
jaren meer dan 100 mensen en 37 pro-
jecten bij elkaar gebracht en verder ge-
holpen. Met dit initiatief blaast het fonds 
Porticus vernieuwing aan in de Rooms-
Katholieke kerk in Nederland, Vlaande-
ren en Duitsland.  

Als deelnemer krijg je een jaar lang be-
geleiding op maat, monitoring en werk-
budget. Doordat je regelmatig andere 
deelnemers ontmoet ontstaat er verbin-
ding en waardevolle onderlinge support. 

Doe mee! 

In 2024 start de vijfde ronde van Space 
for Grace en ook jouw creatieve project 
kan meedoen. Denk aan nieuwe vol-
wassencatechese, projecten door jon-
geren, liturgievernieuwing, aan initiatie-
ven voor specifieke gemeenschappen 
zoals migranten, boeren, koren, gezin-
nen of een diaconaal project. Ten op-
zichte van andere jaren is het aanmeld-
proces aangepast, om het programma 
zo toegankelijk mogelijk te maken. Volg 
de stappen op de website, boek voor 1 
juli 2023 een online gesprek en benut 
deze kans om nieuw leven in jouw kerk 
te brengen.  

N.b.: Mocht u zich aanmelden met uw 
project, zou u ons dan op de hoogte wil-
len brengen en houden over uw project 

en de vorderingen zodat wij hierover 
kunnen berichten? Redactie. 

 

Publieksdag 9 juni in Montfoort 

Alvast in contact komen met het team 
van Space for Grace en andere kerk-
vernieuwers? Kom naar de publieksdag 
op 9 juni 2023 in de Heilige Drie-een-
heid parochie in Montfoort van 12.30 – 
17.00 uur.  

Meer weten en aanmelden? Kijk op 
www.spaceforgrace.nl. 

Laetitia van der Lans 
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Liturgisch rooster 

zaterdag 13 mei     

Vitus 17:30 uur Eucharistie Kapelaan H. Versteeg 

zondag 14 mei  -  6e zondag van Pasen   

Maria 11:00 uur Eucharistie / Mariakoor Pastoor C. Fabril 

Vitus 9:30 uur Eucharistie Pastoor C. Fabril 

donderdag 18 mei  -  Hemelvaart   

Maria 11:00 uur Hemelvaart / Gregoriaans Pastoor C. Fabril 

Vitus 9:30 uur Hemelvaart Pastoor C. Fabril 

zaterdag 20 mei     

Vitus 17:30 uur Eucharistie Kapelaan H. Versteeg 

zondag 21 mei  -  7e zondag van Pasen   

Maria 11:00 uur Eucharistie / Mary's Voices Pastoor C. Fabril 

Vitus 9:30 uur Eucharistie / KND Pastoor C. Fabril 

zaterdag 27 mei     

Vitus 17:30 uur Eucharistie Pastoor C. Fabril 

zondag 28 mei  -  Pinksteren   

Maria 11:00 uur 
Eucharistie  / Mariakoor & Mary's 
Voices Kapelaan M. Palić 

Vitus 9:30 uur 1e Pinksterdag Kapelaan M. Palić 

maandag 29 mei     

Maria (blank) Geen viering    

Vitus 9:30 uur 2e Pinksterdag Kapelaan J. Acuña 

zaterdag 3 juni     

Vitus 17:30 uur Eucharistie Pastoor C. Fabril 

zondag 4 juni  -  H. Drie-eenheid   

Maria 11:00 uur Eucharistie Kapelaan J. Acuña 

Vitus 10:00 uur 1e Communie Pastoor C. Fabril 

zaterdag 10 juni     

Vitus 17:30 uur Eucharistie Pastoor C. Fabril 

zondag 11 juni  -  Sacramentszondag   

Maria 11:00 uur Eucharistie / Mariakoor Pastoor C. Fabril 

Vitus 9:30 uur Eucharistie Kapelaan M. Palić 

zaterdag 17 juni     

Vitus 17:30 uur Eucharistie Kapelaan H. Versteeg 

zondag 18 juni  -  11e zondag door het jaar   

Maria 11:00 uur Eucharistie / Mary's Voices Pastoor C. Fabril 

Vitus 9:30 uur Eucharistie / KND Pastoor C. Fabril 
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zaterdag 24 juni 

Vitus 17:30 uur Eucharistie Kapelaan H. Versteeg 

zondag 25 juni  -  12e zondag door het jaar   

Maria 11:00 uur Eucharistie / KND / Gastkoor Kapelaan J. Acuña 

Vitus 9:30 uur Eucharistie Kapelaan J. Acuña 

zaterdag 1 juli     

Vitus 17:30 uur Geen viering    

zondag 2 juli  -  13e zondag door het jaar   

Maria 11:00 uur Eucharistie Kapelaan J. Acuña 

Vitus 9:30 uur Eucharistie Kapelaan J. Acuña 

zaterdag 8 juli     

Vitus 17:30 uur Geen viering    

zondag 9 juli  -  14e zondag door het jaar   

Maria 11:00 uur Eucharistie Pastoor C. Fabril 

Vitus 9:30 uur Eucharistie Pastoor C. Fabril 

zaterdag 15 juli     

Vitus 17:30 uur Geen viering    

zondag 16 juli  -  15e zondag door het jaar   

Maria 11:00 uur Eucharistie Kapelaan J. Acuña 

Vitus 9:30 uur Eucharistie Kapelaan J. Acuña 
 
 KND : Kindernevendienst 
 
Vieringen door de week 

Vitus  iedere dinsdag, woensdag en donderdag om 09:00 uur 
 

U kunt uw gaven via de GIVT-app doneren of in het offerblok bij het verlaten van de . Ook 
als u de viering via dienstgemist.nl volgt kunt via de Givt uw gift doneren. 

Mariakerk 

  

 Vituskerk 

 

 

Inleverdata kopij        

 Editie Inleverdatum kopij Verschijningsdatum 

4 
5 
6 
7 

Zomer 
Opening 
Herfst 
Kerst 

16 juni 2023 
11 augustus 2023 
29 september 2023 
17 november 2023 

7 juli 
1 september 
20 oktober 
8 december 

kopij via het mailadres: klankkleur@h-drieeenheid.nl  



  

 
18 

 

   

Bedevaart naar Banneux 

 

 
 
In 1933 verscheen Maria enkele malen 
aan een jong meisje in het Belgische 
Banneux. Maria noemde zich hier de 
‘Moeder van de Verlosser’ en ‘Maagd 
der armen’.  

Vanaf die tijd bezoeken velen Banneux 
en is het uitgegroeid tot een kleine be-
devaartplaats, waar gelovigen, zieken 
en gezonden, kracht ervaren. 

Vanuit bisdom Haarlem - Amsterdam is 
een bedevaart georganiseerd. Deze be-
devaart is ontstaan als een ziekentri-
duüm. 

Een van de bussen is ingericht zodat er 
rolstoelgebruikers mee kunnen. De 
Hospitaliteit, waar we tijdens de bede-
vaart verblijven, heeft een eenvoudige 
verpleegafdeling.  

Elke dag zijn er gezamenlijke maaltij-
den, gebedsmomenten en de H. Mis. 
Daarnaast is voldoende tijd voor 

ontspanning en het bezoek aan een 
van de winkels.  

Op zondagochtend sluiten we ons aan 
bij de internationale hoogmis, meestal 
met een van de Nederlandse bisschop-
pen als hoofdcelebrant. In augustus is 
dit Mgr. Hendriks. 

Op dinsdagmorgen vertrekken de bus-
sen weer terug naar Nederland. 

De data voor 2023 zijn: van 12 tot en 
met 16 mei en van 25 tot en met 29 au-
gustus. 

Kosten voor de bedevaart: € 295,00.  

Voor meer informatie en aanmelding: 
  Mevrouw Ellen van der Laan 
  banneux.bisdomhaarlem@outlook.nl 
  06-30918593 

 

Bedevaart naar Kevelaer 

De bedevaart naar Kevelaer (naar de 
'Troosteres der bedroefden') wordt dit 
jaar gehouden op maandag 24 juli 
2023. Voortaan zal de bedevaart, we-
gens onvoldoende overnachtingsmoge-
lijkheden en te weinig gelegenheid om 
samen gezellig de avond door te 

brengen, een ééndaagse bedevaart 
worden. We zullen met de bus vertrek-
ken vanuit Laren bij de Sint Jansbasi-
liek. Het thema van dit jaar: “Heb ver-
trouwen – Ik ben het”. We hopen dat 
vele parochianen zich aanmelden om 
dit jaar mee te gaan naar Kevelaer.  



 

  
19 

 

  

Het draaiboek wordt dit jaar als volgt: 

11:15 uur Intochtprocessie 
 aansluitend eucharistieviering in de Mariabasiliek 
 aansluitend koffie en lunch 
14:45 uur Gebedsviering in de Biechtkapel 
17:00 uur Diner 
18:30 uur Lof, aansluitend lichtprocessie en afscheid 
 

De busprijs zal ca. € 50,-- p.p. zijn en de 
dinerkosten voor dit jaar rond € 23,-- p.p. 

Wilt u meer informatie of wilt u zich aan-
melden, dan kunt u met mij contact opne-
men via 06-51521221 of 
bwslkeet@gmail.com 

In de volgende klankkleur kan ik u het de-
finitieve programma en ook de kosten 
voor bus en diner meedelen. 

Hartelijke groet namens de Broederschap 
Onze lieve vrouw van Kevelaer en Het 
Gooi, Bernadette Keet 

 

 

 

Familieberichten 

 

We hebben afscheid genomen van: 

 

 Pastoor Michi Costa, 91 jaar 

 Cornelis Gerardus Nicolaas (Cees) Pronk, 82 jaar 

 Margrete Catharina Cornelia van den Bosch – Robeest, 79 jaar 

 Marie-Louise (Loes) Eijkens – Barenbrug, 93 jaar 

 Mw. Henriëtte Carolina Maria Musters – Hilhorst, 90 jaar 

 Franciscus van de Brug, 85 jaar 

 Bettie van den Berg, 86 jaar 

 Maria Römer, 97 jaar 
 

 

Wij wensen alle partners, kinderen en familieleden van de overledenen  
van harte toe dat ze kracht en troost mogen ondervinden  

van lieve mensen om hen heen. 
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Contactgegevens locatie Vitus 

Adres Pastorie:   Marktstraat 1, 1411 CX Naarden 

Adres     Turfpoortstraat 3, 1411 ED Naarden 

Adres secretariaat:   Turfpoortstraat 1, 1411 ED Naarden 

Email:    sintvitusnaarden@outlook.com 

Telefoon secretariaat:  035 - 694 3588 

Bankrekening:    NL33 RABO 0343 7026 65 

Locatie team Vitus:   Hr. P. Grol   06 52 095 788 

    Hr. H. Schilder   

    Mw. M. van Waes  06 15 251 975 

Acolieten/ misdienaars:  mw. A. van Eijden  06 23 682 598 

Ceciliakoor:   Hr. C van Essen  694 5062 

Communiegroep:  Mariëtte   06 39 621 177 

Jongerengroep:  Pastoor C. Fabril  694 3588 

MOV:    Mw. Pouw-Horenberg 

Koster:    Hr. H. Jansen   06 51 738 177 
 

Contactgegevens locatie Maria 

Adres  en secretariaat:  Brinklaan 42, 1404 EX Bussum, 

Email:    sec.rkmariaparochie@outlook.com 

Telefoon secretariaat:  035 - 693 1591 

Bankrekening:   NL70 INGB 0003 3582 58 

NL98 ABNA 0554 0367 03 

Locatie team Maria:   Hr. F. Baneke   698 2999 

    Hr. H. Baaij    

    Mw. A. Elfrink   06 20 399 994  

    Mw. L. Elders   691 4363  

Financiële administratie: Email: finhde@h-drieeenheid.nl 

Hr. E. Robustelli 

Hr. J. van den Bogaard 693 1591 

woensdag 9.30 - 12.00 uur  

Vrijwillige voorganger:  Mw. M. Potjer   06 46 395 060 

Coördinator kosters:  Hr. H. & Mw. I. Ramaaker 693 1746 

Redactie "Mariaboodschap": Mw. M. Vrind   691 6090 

    Mw. T. Nagel   691 9988 

Email: mariaboodschap@h-drieeenheid.nl 

Verspreiding Klankkleur: Hr. H. & Mw. Hageman 693 2275 

Ledenadministratie  Email: ledenadm.maria@12move.nl 
 


