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Woordje van de pastoor

Dierbare parochianen, 

Terwijl ik dit Woordje schrijf zitten wij pas 
in de eerste week van de Veertigdagen-
tijd. Maar als deze Klankkleur bij u thuis 
wordt bezorgd staat Pasen bijna voor de 
deur! 

Wij leven in een bijzondere tijd, die zwaar 
getekend wordt door oorlog en natuur-
rampen, waarbij vele mensenlevens ver-
loren gaan en nabestaanden het risico lo-
pen zonder enige hoop achter te blijven. 
In mijn vele ervaringen in onze parochie-
gemeenschappen, word ik geconfron-
teerd met gelovigen die een zwaar kruis 
te dragen hebben en afscheid moeten 
nemen van dierbaren. Hierdoor ervaar ik, 
en hopelijk jullie ook, het Paas-mysterie 
als een tegemoetkoming van de Heer, die 
de mens de andere kant van een donkere 
tunnel laat zien, waar het licht van de 
Verrijzenis en het nieuwe leven uitstraalt.  

Hoe moeilijk is het voor de mens om te 
leven zonder hoop. Hoe moeilijk is het 
voor de mens om te leven zonder ver-
wachting omtrent de toekomst! Maar hoe 
sterk en hoopgevend is het voor de mens 
om juist altijd iets te verwachten van die 
toekomst. Hoe sterk en hoopgevend is 
het voor de mens om te geloven dat het 
leven altijd een toekomst heeft en dat het 
niet gebonden is aan die donkere kant 
van de tunnel. Maar dat het geschapen is 
voor die andere kant, waar het licht van 
de overwinning alle duisternis verjaagt en 
alles verlicht. 

Dierbare parochianen, dit is het Paas-
mysterie. Pasen laat ons verankeren in 
het geloof dat Christus voor óns de dood 
heeft overwonnen. In deze moeilijke tijd 
gaat dit niet alleen over de fysieke dood 
die veel pijn veroorzaakt bij mensen die 
van elkaar houden en elkaar niet willen 
missen, maar vooral over de dood van 
het ‘ZIJN’. Misschien lijkt het alsof we be-
roofd zijn van hoop, alsof we samen met 

deze wereld verdrinken in pijn, verdriet en 
ongerechtigheid, alsof we niets meer kun-
nen verwachten van ons geloof of van de 
kerk die zoveel voor ons heeft betekend; 
of van zoveel andere dingen die ons diep 
teleurstellen en ons doen geloven dat we 
niet meer weten hoe het verder moet. 

Beste mensen, dit was precies de erva-
ring van de leerlingen van Jezus Christus 
toen Hij stierf aan het kruis. Zij wisten 
toen ook niet hoe het verder moest en 
wat zij van de toekomst moesten ver-
wachten. Maar door Zijn dood kwam 
weer het leven: Christus was verrezen, 
en Hij kwam ze allemaal weer tegemoet. 

Wij zijn nú de leerlingen van Jezus Chris-
tus, geroepen om deze ervaring in deze 
tijd mee te maken. Het is niet waar dat wij 
geen toekomst hebben. Het is niet waar 
dat de wereld ten onder gaat aan ellende 
en ongerechtigheid. Het is niet waar dat 
ons leven of dat van onze kinderen geen 
toekomst heeft. Maar het is wel waar dat 
wij ons aan dit geloof moeten vasthou-
den. En daarom is het belangrijk om het 
Paasmysterie, de kern van ons geloof, 
binnenkort weer te vieren met het vaste 
vertrouwen dat onze Heer Jezus Christus 
alles tot leven roept, tot een níeuw leven! 
En dat wíj die leerlingen van Christus zijn 
geworden, dat wij dit aan deze generatie 
weten te vertellen met dezelfde kracht 
van toen, want toen en nu zijn met elkaar 
verbonden.  

Ik wens u van harte Zalig Pasen.  

Pastoor Carlos Fabril
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Vacature office medewerker

Onze gewaardeerde secretariaatsmede-
werker Ans Baaij heeft aan het locatie-
team en het parochiebestuur laten weten 
dat zij per 1 januari 2025 van haar pensi-
oen wil gaan genieten. 

In de aanloop naar dat moment heeft ze 
aangegeven minder uren te willen gaan 
maken, om het zo voor de organisatie 

mogelijk te maken een opvolger gedegen 
in te werken. 

Om die reden heeft het locatieteam een 
functieprofiel en taak- en functieomschrij-
ving opgesteld en gaat de onderstaande 
advertentie op verschillende media wor-
den geplaatst. Wij hopen om per 1 juli 
van dit jaar een opvolger in dienst te kun-
nen nemen. 

Ben jij de steun van al onze vrijwilligers?  

Voor de RK Mariakerk zoeken wij per 1 juli 2023 een 
 

Office medewerker m/v 

(12 tot 24 uur per week) 

 

De R.K. Mariakerk is onderdeel van de parochie van de H. Drieëenheid. In onze kerk 
worden de werkzaamheden vooral door vrijwilligers gedaan. Het is dan fijn om een of-
fice medewerkers m/v te hebben die als spin in het web sturing kan geven aan onze ge-
waardeerde vrijwilligers en ondersteuning kan bieden aan het pastorale team.  

Onze huidige functionaris is over enige tijd pensioengerechtigd en heeft aangegeven in 
de aanloop naar het pensioen minder uren te willen gaan maken, om zodoende een op-
volger geleidelijk te kunnen inwerken. Daarmee is de continuïteit voor de organisatie ge-
waarborgd. 

Onze office support medewerker heeft een werkplek in het Pastoraal centrum aan de 
Brinklaan in Bussum. In deze functie moet je zelfstandig kunnen werken en beschik je 
over een pro actieve werkhouding. Naast een salaris overeenkomstig de functie- en de 
beloningscriteria van het Bisdom, prima secundaire arbeidsvoorwaarden en werken in 
een dynamische omgeving, bieden wij je een werkplek met een veel vrijheid.   

Functie-eisen 

• goede beheersing van de Neder-
landse taal in woord en geschrift; 

• vaktechnische kennis van de procedu-
rele en administratieve organisatie; 

• vaardigheid in het tekstverwerken met 
de computer, het notuleren van verga-
deringen, het uitwerken van de notu-
len en het naar eigen inzicht concipi-
eren van brieven; 

• kennis van het Office-pakket; 
• vaardigheid in het toegankelijk maken 

en bijhouden van archieven en werk-
dossiers; 

• vaardigheid in het te woord staan van 
derden voor het maken en af houden 
van afspraken.  

• affiniteit met het christelijke geloof.

 

Uw schriftelijke reactie, voorzien van uw CV, kunt u binnen 14 dagen na het verschijnen 
van deze advertentie richten aan bestuur@h-drieeenheid.nl. 

Voor meer informatie kunt u bij ons secretariaat de uitgebreide taak- en functieomschrij-
ving opvragen (035 – 693 1591). 



  

 
5 

 

   

Vasten, aalmoezen geven en bidden

Vanaf Aswoensdag begint de veertigda-
gentijd en bereiden wij ons voor op Pa-
sen. De verrijzenis van Jezus Christus 
vond ongeveer tweeduizend jaar geleden 
plaats en wij zien dit als een definitieve 
overwinning op al het kwaad: de liefde 
heeft getriomfeerd over de dood. Als wij 
echter naar de huidige toestand van de 
wereld kijken, dan lijkt het dat ellende, 
haat, geldzucht en egoïsme de overhand 
hebben gekregen. Onlangs stelde een 
jonge ondernemer, vader van drie kin-
deren, mij de vraag: ‘Waar is God in de 
wereld? Is hij van de wereld geweken? 
Waar is zijn kracht gebleven en hoelang 
moet deze ellende nog duren?’ Het is 
goed deze vragen te stellen. Een gemak-
kelijk antwoord is er echter niet. Het be-
staan van het kwaad en de woekering die 
het veroorzaakt, gaan onze verstandelijke 
vermogens te boven. 

De overwinning van Jezus Christus is de-
finitief en zal voor iedereen helder en dui-
delijk zijn aan het einde der tijden. Maar 
zolang het “heden” nog duurt, is deze 
overwinning niet overal zichtbaar. Toch 
kan men zelfs in de woestijn oases vin-
den. Dat is een van de voornaamste 

missies van elke christen in deze wereld: 
een oase zijn van waarheid, leven en 
vreugde, waaruit iedere mens kracht en 
hoop kan putten. 

Voor deze bijzondere missie hebben wij 
de geest van Christus verrijzenis nodig. 
Het is onze taak in de veertigdagentijd 
om het kwaad, egoïsme, wanhoop, rod-
dels en bitterheid uit ons hart weg te krij-
gen, zodat ons hart een zuivere en ver-
frissende oase kan worden. Deelnemen 
aan de Geest van Christus is niet auto-
matisch, het is voorwaardelijk. Men moet 
tenminste tekenen laten zien, dat het 
voor ons belangrijk is. Iedereen kan crea-
tief op zoek gaan naar wat best bij hem 
past. De kerk reikt aan: vasten, aalmoe-
zen geven en bidden. Dit zijn manieren 
om te strijden tegen gulzigheid en gierig-
heid, tegen egoïsme en onbarmhartig-
heid, tegen ijdelheid en wanhoop. 

Ik wens ons allemaal een goede voorbe-
reiding op Pasen. 

 

Mikel Palić 

(Uit: de Zaaijer, februari 2022)
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Paasvieringen

 

De Veertigdagentijd is een bijzonder peri-
ode waarin we toeleven naar het hoog-
feest van de Verrijzenis van Christus, Pa-
sen. Een hoogtepunt in het kerkelijk jaar 
dat in de voorbereiding en in de Paastijd 
tot uiting komt in bijzondere vieringen, on-
der meer met Palmpasen, op Witte Don-
derdag, Goede vrijdag en natuurlijk de 
Paaswake.  

Na enkele jaren van beperkingen in ver-
band met corona mogen we dit jaar weer 
samen in de kerk deze vieringen beleven 
en zo ons geloof met elkaar delen. Wij 
nodigen u daarom van harte uit om erbij 

te zijn. Achter in Klankkleur en op onze 
website kunt u zien waar en wanneer alle 
vieringen zijn.  

Daarnaast wijzen wij u ook op de lande-
lijke website www.vier.nu. Deze biedt een 
aantal handige links en downloads die al-
lemaal inspirerend en informatief zijn voor 
en over het vieren van Pasen. Zo is er 
voor kinderen een mooie kleurplaat om te 
downloaden, is er een link naar het 
Paasevangelie, worden kernbegrippen, 
tradities en vieringen uitgelegd en biedt 
de site nog veel meer.

 

Maart - feest van Sint Jozef

Jacob is de vader van Jozef, de timmer-
man uit Nazareth. Deze mededeling duidt 
aan dat Jozef uit het geslacht van koning 
David is. Joachim en Anna zijn de ouders 
van Maria. Uit dankbaarheid wordt Maria 
groot gebracht in de schaduw van de 
tempel. Vanaf haar 3e jaar tot en met 
haar 12e jaar verblijft zij daar onder de ti-
tel van tempelmaagd. Na haar 12e le-
vensjaar vertrekt Maria naar Nazareth om 
uitgehuwelijkt te worden, maar zij heeft 
toen al voor zichzelf besloten uit trouw 
aan God om Maagd te blijven. Jozef, de 
timmerman uit Nazareth, wordt uitverko-
ren de bruidegom te worden van Maria. 

In die tijd bestaat het huwelijk uit twee fa-
sen: Eerst wordt het wettelijk huwelijk ge-
sloten en pas na een bepaalde periode 
leidt de man zijn vrouw zijn huis binnen. 

Jozef is dus al de man van Maria voordat 
hij met haar gaat samenleven. Maria 
wordt de maagdelijke bruid van Jozef. 

Uit het evangelie van Mattheus en Lucas 
vernemen wij, dat bij Maria, op wonder-
baarlijke wijze, in haar schoot een kind 
opgroeit, terwijl ze maagd blijft. Op even 
wonderlijke wijze aanvaardt Jozef dit feit. 

“Vaders worden niet geboren, maar ge-
maakt.”  

Een man kan vader worden door een 
kind te verwekken, maar ook door de ver-
antwoordelijkheid op zich te nemen om 
voor een kind te zorgen. Wanneer een 
man verantwoordelijkheid aanvaardt voor 
het leven van een ander, wordt hij een 
vader voor die persoon. Zo mogen wij Jo-
zef de vader van Jezus noemen. 
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Op 8 december 1870 roept paus Pius IX 
de heilige Jozef uit tot ‘Patroon van de 
Universele Kerk’. Jozef is ook de patroon-
heilige van de timmerlieden en arbeiders. 
Op 1 mei 1956 stelt paus Pius XII de 
feestdag in van Jozef als werkman. 

Het feest van Sint Jozef in 2013 is de 
start voor de pas gekozen paus Francis-
cus als bisschop van Rome. De preek die 
hij houdt is voornamelijk gewijd aan Sint 
Jozef.  

Jozef heeft zijn taak trouw behartigd, hij 
draagt zorgen voor Jezus en Maria.  

Hij beschermt hen, ze zijn hem toever-
trouwd. Deze taak gaat gepaard met twij-
fel, met angst, met verantwoordelijkheid, 
maar Jozef vervult zijn taak in beschei-
denheid, in stilte en door voortdurend at-
tent te zijn. 

Paus Franciscus bidt dagelijks tot Sint Jo-
zef:  

“Eervolle Patriarch Sint Jozef, wiens 
macht het onmogelijke mogelijk maakt, 
kom mij te hulp in deze tijden van onrust 
en moeite. 

Neem onder uw bescherming de ernstige 
en zorgelijke situaties die ik u aanbeveel, 
dat ze een gelukkige uitkomst mogen 
hebben. 

Mijn geliefde vader, al mijn vertrouwen is 
op u. 

Laat het niet gezegd worden dat ik u voor 
niets heb aangeroepen en, omdat u alles 
kunt doen met Jezus en Maria, laat me 
zien dat uw goedheid even groot is als 
uw macht. Amen.” 

Ik denk dat Sint Jozef voor ons een weg-
wijzer kan zijn naar Jezus. 

Met vriendelijke groet, 

J.M. Baaij 

 

Verdieping

We hebben Jezus op zijn kruisweg bege-
leid. We hebben Hem hier op deze weg 
van de martelaren begeleid: in het Colos-
seum, waar zo vele mensen voor Chris-
tus hebben geleden, hun leven voor de 
Heer hebben gegeven, waar de Heer zelf 
in zo veel mensen opnieuw heeft gele-
den. We hebben dus begrepen dat de 
kruisweg niet uit het verleden stamt of be-
perkt is tot een bepaalde plek op aarde. 
Het kruis van de Heer omarmt de wereld. 
Zijn kruisweg loopt door alle continenten 
en tijden. Bij de kruisweg kunnen we niet 
louter toeschouwers zijn. Ook wij zijn 
deelgenoot en moeten bijgevolg onze 
plaats zoeken. Waar zijn wij? 

Bij de kruisweg kan men onmogelijk neu-
traal blijven. Pilatus probeert als scepti-
sche intellectueel neutraal te zijn, zich er-
buiten te houden, maar juist door deze 
houding heeft hij zijn positie ingenomen 
tegen de rechtvaardigheid, uit 

conformisme ten gunste van zijn carrière. 
Wij moeten onze plaats zoeken. 

In het beeld van het kruis hebben we al 
het hedendaagse lijden van de mensheid 
gezien. Op het kruis van Christus hebben 
we vandaag de dag het lijden gezien van 
de verlaten en misbruikte kinderen, de 
bedreigingen voor het gezin, de scheiding 
van de wereld tussen de arrogantie van 
de rijken -die Lazarus niet zien staan bij 
de deur - en de armoede van zo velen die 
honger en dorst lijden. 

Maar we hebben ook 'staties' van troost 
gezien. We hebben de Moeder gezien, 
die haar goedheid trouw blijft tot aan de 
dood en na de dood. We hebben de moe-
dige vrouw gezien die voor de Heer staat 
en niet bang is om haar solidariteit met 
de lijdende mens te tonen. We hebben 
Simon van Cyrene gezien, die het kruis 
met Christus draagt. 
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We hebben begrepen dat de kruisweg 
niet louter een lijst is van donkere en 
trieste dingen in deze wereld. Hij is ook 
geen moralisme dat uiteindelijk niet effec-
tief is. Hij is geen protestkreet die niets 
verandert. De kruisweg is de weg van 
barmhartigheid: barmhartigheid die een 
einde maakt aan het kwaad ... 

Ook al is Goede Vrijdag een dag vol ver-
driet, toch is deze dag geschikt om ons 
geloof te doen herleven, om onze hoop te 

verstevigen, de moed om ons kruis te 
dragen in deemoed, vol vertrouwen en 
overgave aan God, terwijl we zeker zijn 
van zijn hulp en zijn overwinning. De litur-
gie van deze dag zingt: ‘O Crux, ave, 
spes unica - O Kruis, wees gegroet, 
enige hoop.' 

Bron: Paus Benedictus XVI: Toespraak 
na de Kruisweg bij het Colosseum in 
Rome.

 

Paasmeditatie

De beloften van Pasen zijn zaadjes van 
het Koninkrijk (Marcus 4:30-32). 

Vandaag de dag horen wij genoeg over 
de (mogelijke) sluiting van kerken. Wij 
kunnen ons dan afvragen: hoe zit het nu 
met de beloften van Pasen – een nieuwe 
schepping? Een nieuwe wereld? Met de 
belofte van recht en vrede? Terwijl het 
belangrijk is om hierover na te denken en 
plannen te maken, is er ook een andere 
kant waaraan wij moeten denken. 

Ik werd herinnerd aan het verhaal van 
Ruth in het Oude Testament. Midden in 
één van de donkerste perioden in de ge-
schiedenis van het oude Israël (die van 
de “Rechters”), waar het hele project van 
God om zijn schepping tot zijn Koninkrijk 
te maken leek te mislukken, namen Ruth 
(een buitenlandse vrouw) en Boaz de 
zorg voor de oude weduwe, Noömi, op 
zich. Zij handelden enerzijds naar de wet, 
maar tegelijkertijd gingen zij verder dan 
wat de wet vroeg. Maar in de algemene 
wetteloosheid van die tijd, was dat geen 
zekerheid. Zij wisten wel dat hun acties 
hun bestaan en status konden beïnvloe-
den en hen zelfs het leven kon kosten. 
Daar waren ze zich heel bewust van. 
Maar ze deden het toch.  

Uit die zorg – en die zorg hield ook in dat 
ze met elkaar zouden trouwen – kwam, 
voor Israël, koning David voort. En ook uit 
die zorg, uit die lijn die zij begonnen, is 
ook Christus geboren. Hun daden van 

zorg speelden een belangrijke rol in de 
komst van Christus en het Koninkrijk. 

Ik denk dat dit een goed voorbeeld is van 
hoe het werkt met het koninkrijk van God. 
Het begint met kleine daden. Vaker ma-
ken wij ons zorg over de grote zaken in 
het leven. Maar meestal is het wel zo dat 
het Koninkrijk groeit in de kleine daden 
die wij verrichten hier en nu. Zoals het 
voorzien van de behoeften van onze 
buurman of buurvrouw die naast ons 
woont, die wij op straat tegenkomen.  

Het kan een glimlach zijn, iemand wel-
kom heten, het luisteren naar de zorgen 
van onze buurvrouw of buurman, voedsel 
voor de voedselbank brengen – noem 
maar op. Daartoe zijn wij geroepen – 
mensen die voor elkaar zorgen.  

Wij allen – jullie, ik – zijn zaadjes van het 
Koninkrijk en wij zaaien ook zaden van 
het Koninkrijk. Wat er gebeurt met wat wij 
doen of met wie wij zijn, kan niet altijd 
worden verklaard. Maar wij kunnen ge-
woon wachten op de genade van God om 
daarmee wat te doen. En in dat brede 
netwerk van wat groeit uit de zaden, kun-
nen de vogels veiligheid vinden. 

Zoals Boaz en Ruth, kunnen wij ook niet 
van tevoren weten wat voor resultaten 
onze daden zullen hebben. Wij laten dat 
over aan God, maar de belofte van Pa-
sen blijft. 

Henry Jansen 
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Pasen: een liturgie van vreugde

Latijnse liturgie 

Onze Latijnse, westerse liturgie in de 
paasnacht is prachtig. Die begint met de 
paasjubelzang. “Juicht nu, engelen van 
God …”. In deze zang klinken telkens zin-
nen die beginnen met: “Haec nox est…”, 
“Dit IS de nacht …”. Want het is geen 
herdenkingsdienst van iets dat lang gele-
den gebeurd is. Het is een voortdurend 
gebeuren dat zich afspeelt in de geschie-
denis, in het nu en in de eeuwigheid. Pa-
sen is het sacrament van verlossing, be-
vrijding, verheerlijking en verzoening. In 
de byzantijnse, oosterse liturgie is er een 
nog sterkere juichtoon. De hele nacht tot 
in de vroege uren juicht de priester 
“Christos woskresse!” en juicht het hele 
volk terug: “Woiestennoe woskresse!”. 
Christus is opgestaan – Waarlijk, Hij is 
opgestaan! 

Paasnacht 

Ik herinner mij nog goed de Oekraïense 
paasvieringen in Den Haag, in een kapel 
van een middelbare school. Op het mid-
dernachtelijke schoolplein liepen wij drie 
keer met kaarsen in processie. Ouderen, 
jongeren, vrouwen, mannen en zelfs een 
slapend kindje op moeders arm. Voorop 
de priester en de Paasikoon. Paasteksten 
worden gezongen met telkens het refrein 
“Christus is opgestaan van de dood, Hij 
die door de dood de dood overwon en 
Die aan mensen in het graf het leven 
schonk.” De hele dienst wordt dit gezon-
gen, net zoals telkens weer “Christus is 
opgestaan” wordt geroepen. Wat moeten 
de omwonenden daarbij gedacht heb-
ben? En dan eindigt de processie de 
derde keer voor de kerkdeuren. De pries-
ter klopt met zijn kruisstaf op de deur die 
opent. Een slaperig kinderstemmetje 
zegt: “Nu is het echt Pasen”.  

Hoogmis 

Na een pauze begint de Hoogmis. Ook 
nu weer het refrein “Christus is 

opgestaan…Hij die aan mensen in het 
graf het leven schonk.”. 

Prachtig zijn de woorden uit de preek van 
de H. Johannes Chrysostemos (ca 347 – 
407). Al sinds eeuwen wordt deze uitno-
diging tot het Paasfeest ieder jaar weer 
voorgedragen: “Ieder is welkom of zij / hij 
nu alle 40 dagen gevast heeft of niet. De 
verrezen Heer geeft rust aan de werkers 
van het eerste uur en aan hen die achter 
bleven tot het laatste uur. Hij ontvangt de 
daden van de een en verwelkomt de be-
doelingen van de ander. Daarom: “Gaat 
allen binnen in de vreugde van je Heer; 
zowel de ijverigen als de tragen. De tafel 
is gedekt en rijk beladen, het vetgemeste 
kalf wordt geslacht voor de verloren zoon. 
Laat niemand onverzadigd blijven. Laat 
niemand treuren om zijn overtredingen, 
want vergeving is opgegaan uit het graf.” 

De vreugde van Pasen 

16 April is de datum van het orthodoxe 
Pasen. Als U een Oekraïner ontmoet, zeg 
dan Christos Woskresse – om zijn jui-
chende stem te horen. Christos woiesten-
noe woskresse. NU, niet vroeger in ons 
leven, NU. 

Lieve mensen: Christus is verrezen!!! 

Peter Eldering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De mirredraagsters 
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Maria, icoon van genade 

‘Aanschouw dan nu het gezicht dat het 
meest op Christus lijkt.’  

Met deze prachtige quote van Dante Alig-
heri opent de protestantse theoloog Ar-
nold Huijgen zijn boek: ‘Maria, icoon van 
genade’. Titel en beeld dragen bij aan zijn 
boodschap: Maria als de gezegende on-
der de vrouwen, die met haar verbin-
dingskracht de kloof tussen hemel en 
aarde kan dichten. Zij staat fier in het 
midden: tussen individu en gemeen-
schap, tussen Israël en de kerk, tussen 
de Vader en het geïncarneerde woord, 
tussen arm en rijk, tussen zwakheid en 
kracht, tussen Jezus’ leven en de dood.  

Het is een uitzonderlijk boek dat een bij-
drage beoogt te leveren aan de overbrug-
ging van alles wat ons gescheiden houdt 
van de ervaring van de liefde van God. 
Dat gaat van verschillende opvattingen 
binnen de kerk, tot die van polarisatie en 
verschraling in onze samenleving. 

Zo ziet de schrijver Maria, met haar ster-
renkroon prijkend op de Europese vlag, 
als krachtig symbool die het sterk gese-
culariseerde, dwalende Europa weer te-
rug zou kunnen leiden naar haar christe-
lijke wortels.  

Voorts komt Huijgen met concrete voor-
stellen om Maria ook in de protestantse 
kerk de plek te geven die haar toekomt. 
Om te beginnen met de invoering van 
een Mariale feestdag op 25 maart, ter ere 
van de annunciatie. 

Ook vraagt hij zijn medebroeders om her-
waardering van de Mariale kunstuitingen 
en gezangen. Iconen om Maria te ver-
eren kunnen wat hem betreft een bijdrage 
leveren om nader tot Christus te komen, 
want, zo stelt hij: ‘wie naar haar kijkt 
wordt naar de levende God getrokken.’  

Vooral over haar ‘Magnificat’ blaast hij de 
loftrompet en pleit hij net als zijn kerkva-
der Luther voor dagelijkse uiting hiervan 
ook in protestantse kringen.  

De Reformatie heeft volgens Huijgen te-
recht winst geboekt m.b.t. het dogma van 
de maagdelijke geboorte. Deze zou vol-
gens hem louter gezien moet worden als 
‘een teken van Gods genade’ en niet be-
last moeten zijn met de nadruk op zuiver-
heid, waardoor vrouwen voor het onbe-
reikbare ideaal werden geplaatst om te-
gelijk maagd èn moeder te zijn.  

Met een Maria, die ons vanaf de cover 
zelfbewust en krachtig recht in de ogen 
kijkt, heeft Huijgen wat mij betreft met zijn 
boek een overtuigende lofzang neergezet 
die niet alleen hoop biedt voor meer een-
heid in de kerk, maar zelfs voor redding 
van Europa en uitzicht op een betere we-
reld.  

Maria Arisz
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Kinderpagina 

Hallo allemaal,  

Het is alweer bijna april, wat vliegt de tijd. Deze keer wil ik het met jullie hebben over 
kaarsen. Nu denk je misschien kaarsen … dat hoort bij kerstmis, maar niets is minder 
waar; kaarsen horen ook bij Pasen! 

Er zijn veel soorten kaarsen: grote, kleine, dikke, dunne, witte, gekleurde, geurkaarsen, 
kaarsen van bijenwas en noem maar op. Er zijn net zoveel soorten kaarsen als er men-
sen zijn. Elke kaars heeft zijn eigen verhaal. Kaarsen op je verjaardagstaart kunnen alle 
kleuren hebben, met kerst gebruiken we veel rode kaarsen. Als je gedoopt wordt, krijg je 
een doopkaars. In de kerk zie je vooral witte kaarsen en de grootste kaars die je in de 
kerk vindt, is de paaskaars. Elk jaar met Pasen komt er een nieuwe kaars. Kijk maar 
eens naar het jaartal dat erop staat. 

Wanneer vele paaskaarsjes branden, 
is dat een prachtig gezicht. 
Want dan zie je iedereen, 
als in een zee van licht. 
  
Ik denk dan stiekem bij mezelf, 
zo moest het altijd zijn: 
Een zee van licht waar je ook gaat, 
en nergens donkere pijn. 
  
Het licht van Jezus in de straat, 
op school, op elk plein. 
In alle steden, groot en klein 
Zou het dan vrede zijn? 
 

De grote vraag dus, waar het om gaat, 
ontwijken heeft geen zin, 

hoe krijgen we dit zuivere licht, 
de hele wereld in?  
 

Hoe wandelt het naar stad en land, 
naar mensen groot en klein. 
Hoe wandelt het de huizen in, 
om er voorgoed te zijn?  
 

Ik heb erover nagedacht, 
en heb mijn antwoord klaar. 
Het licht komt er door jou en mij, 
wij zijn die wandelaar. 
  
De Paaskaars brandt,  
het licht van Pasen schijnt. 
Het is aan ons te zorgen dat, 

  dit licht nooit meer verdwijnt. 
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Het huis voor iedereen

In het herfstnummer van Klankkleur 
schreef ik over “het Huis voor Iedereen”, 
de werkgroep die zich inzet voor vluchte-
lingen die tussen wal en schip dreigen te 
raken. Huis voor iedereen heeft een 
breed netwerk en werkt samen met o.a. 
Versa Welzijn, de gemeente Gooise Me-
ren, Vluchtelingenwerk. Problemen wor-
den niet opgelost, maar mensen kunnen 
wel hulp krijgen met zoeken hoe dat wel 
kan. 

Er worden dingen op de rit gezet en weer 
losgelaten, als mensen er zelf mee aan 
de slag gaan. Er wonen veel vluchtelin-
gen in Gooise meren en er zijn veel pro-
blemen en probleempjes op te lossen. En 
er wordt weer een nieuwe golf verwacht. 
Daarom is het fijn dat de PKN kerken ook 
aanhaken. 

Ze houden elke vrijdag een inloopspreek-
uur in de Sloep. Tussen 10.00- 12.00 is 
iedereen welkom, zowel (nieuwe) vrijwil-
ligers, geïnteresseerde burgers als 
nieuwkomers. Vrijdagochtend in de Sloep 
is ook een goede gelegenheid voor de 
vier trekkers van de werkgroep, Frans 
Roemen, Siska de Rijke , Barbara van 
Velsen en Mouis Blans, om samen de 
stand van zaken te bespreken en nieuwe 
plannen te maken. Zo werd de vrijdag dat 
ik er was besproken of ze meer fietsen 
konden regelen. Misschien is het een 
goed plan als vluchtelingen op het stuur 
van hun fiets geel-blauwe randjes plak-
ken, zodat mensen weten dat die fietsen 
voor het goede doel zijn. Ze hebben meer 
iPads nodig, maar die moeten niet ouder 
zijn dan 2 jaar. Er wordt waarschijnlijk 
een kledingparty georganiseerd in Uit-
Wijk. 

Maar zij zijn op veel meer momenten ac-
tief. Zo regelen ze al vanaf de start in 
maart 2023, fietsen, laptops en kleding 
voor vluchtelingen. Maar zijn ook als snel 
begonnen met een oppasgroep voor kin-
deren tijdens te taalles van hun moeder 

(Granny’s from Heaven). Er worden ook 
taallessen gegeven door een aantal vrij-
willigers op de opvang locatie voor Oe-
kraïners. Ook worden kinderen, die op de 
wachtlijst staan voor basisonderwijs, op 
de Taalschool de Globe, twee dagen per 
week opgevangen door vrijwilligers van 
het Netwerk Huis voor iedereen. Er zijn 
ook kleine dingen die iedereen zelf kan 
doen. Een aantal vrijwilligers zijn taal-
maatje of buddy van een vluchteling. 
Maar het omzien naar elkaar is niet ex-
clusief voor vluchtelingen. Siska heeft bij-
voorbeeld een Geef en Leef kapelletje 
aan haar huis, Bloemhof 143, gehangen. 
Iedereen in de buurt kan er bruikbare 
spulletjes in zetten en iedereen mag er 
ook wat uit halen, of iets ruilen. Vooral 
blikken en vers fruit zijn favoriet. Mis-
schien een leuk idee voor u? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Netwerk vindt het belangrijk dat men-
sen met elkaar in contact komen. Daarom 
worden er ook ontmoetingsactiviteiten ge-
organiseerd. Eind september was er een 
fantastische avond in de Sloep met veel 
Nederlanders en vluchtelingen, met mu-
ziek, hapjes en drankjes. In februari jl. 
was er in het Stadhuis in Naarden een 
bijeenkomst voor bewoners van Naarden 
Vesting en Oekraïners, die in het voorma-
lige restaurant Fine wonen. De volgende 
grote ontmoetingsavond gaat 23 maart 
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weer in de Sloep gebeuren. Het thema 
van deze avond is: Hoe gaat het nu met 
jou? 

Als u wilt helpen, spulletjes aanleveren, 
vragen hebt, uw netwerk ter beschikking 

wilt stellen of aanwezig wilt zijn op de ont-
moetingsavond 23 maart: neem contact 
op met Siska de Rijke info@siskade-
rijke.nl 

Jeanine Peijnenburg

Uitnodiging

Het Netwerk Huis voor Iedereen organi-
seert een ontmoetingsavond tussen in-
woners Gooise Meren en de mensen uit 
Oekraïne. Het thema van de avond is 
“Hoe gaat het NU met jou?” 

Wanneer: 

Donderdag 23 maart 2023 Tijd: 
19.00-22.00 

Waar: 

De avond vindt plaats in: “De Sloep” 
(ruimte naast Koepelkerk) 

Adres: Brinklaan 42 te Bussum 

Aanmelding (t/m 20/3-2023): Mail: 
info@siskaderijke.nl 

Wees welkom! 

De avond wordt gratis aangeboden en is 
mogelijk gemaakt door de Lions Bussum 
Godelinde, GooiTV, leden van Shantykoor 

“Het Ruime Sop”, de Maria kerk te Bussum 
& diverse plaatselijke ondernemers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitnodiging dialoog wandeling 

De Dag van het Jodendom op 17 januari 
2023 had als titel ‘Sterke vrouwen in jo-
dendom en christendom.’ Rond dit thema 
organiseert de werkgroep Jodendom van 
het Bisdom Haarlem-Amsterdam op zon-
dagmiddag 23 april a.s. een dialoogwan-
deling. 

Tijdens die wandeling door de binnenstad 
van Amsterdam zullen we kennismaken 
met verhalen over Joodse en katholieke 
vrouwen en hun betekenis voor de eigen 
gemeenschap en de samenleving. 

Boeiende verhalen over boeiende men-
sen: van de middeleeuwse begijnen en 
zusters Clarissen tot de zussen Sophie 
en Betje Lazarus, die veel hebben ge-
daan voor de verbetering van de arbeids-
omstandigheden in de Amsterdamse dia-
mantindustrie.  

De wandeling zelf begint om 13.30 uur in 
het Begijnhof aan het Spui. Rond 14.30 
uur worden we verwacht in het Joods Mu-
seum voor een speciale rondleiding over 
het thema. We eindigen de middag met 
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koffie en thee in de gemeenschapsruimte 
van Sant’Egidio naast de Mozes en 
Aäronkerk aan het Waterlooplein. Daarbij 
is gelegenheid ervaringen uit te wisselen 
en vragen te stellen aan de inleidsters. 
De middag eindigt rond 16.15 uur.  

Deelname aan de dialoogwandeling in-
clusief het bezoek aan het Joods Mu-
seum is gratis. Wie echter in het bezit is 
van een Museumjaarkaart vragen we 
vriendelijk deze mee te nemen.  

Het aantal plaatsen voor deze middag is 
beperkt. Meld u daarom vóór 15 april aan 
via wandeling23april@gmail.com. U ont-
vangt dan nadere informatie over de wan-
deling en het bezoek aan het Joods Mu-
seum. 

Pastor Wim Timmer 

 

Compendium avonden

De compendium avonden voor de ko-
mende periode, worden gehouden op: 

• zondag 23 april 

• zondag 21 mei 

• zondag 25 juni 
 
De avonden worden gehouden in de pa-
rochiezaal van de St. Vituskerk in Naar-
den van 19.30 uur tot 21.00 uur. 

Daarna is er gelegenheid om koffie te 
drinken. 

Kom gerust, ook al is het voor de eerste 
keer! 

U bent van harte welkom. 

Pieter Pouw

 

Bericht van de K.B.O.

Op de K.B.O.-ledenmiddag die op vrij-
dagmiddag 14 april om 14.00 uur in De 
Sloep plaats vindt zal Wim Dooge komen 
vertellen over Rome, de eeuwige stad.  

Voor KBO leden is de toegang 
gratis, toegang voor belangstellenden is 
€ 3,00. 

Greetje Sijp 

 

CCIV-programma 

Voor de komende periode staan onder de 
titel Zinspiratie bij het CCIV de volgende 
lezingen op het programma: 

• 26 maart 14.00 uur, De Groene Af-
slag, “De milieukosten van pro-
ducten”. Spreker: Adrian de Groot 
Ruiz 

• 13 april 20.00 uur, Lutherse kerk, 
“Wonderen in de ontwikkeling van 
Planten”. Spreker Jan Diek van 
Mansvelt 

• 9 mei 20.00 uur, Doopsgezinde kerk, 
“Van Groot naar klein in de natuur 
en Samenleving”. Spreker: Wabe 
Heeringa 

• 25 mei 20.00 uur, Majellakapel, “Re-
ligie en zingeving in literatuur en 
Kunst”. Spreker: Johan Goud 

 
Meer informatie vindt u op www.cciv.nl. 
Ook kunt u zich hier voor de lezingen 
aanmelden.



 

  
15 

 

  

Concertprogramma 

Orgelplus: Ottoni Koperkwartet en Wybe Kooijmans

30 april 2023 | 16.00-17.00 uur, Koepel-
kerk/Mariakerk te Bussum 

Het koperkwartet ‘Ottoni’ met medewer-
king van Wybe Kooijmans, hoofdorganist 
van de Grote Kerk Naarden gaat op 30 
april 2023 om 16.00 uur een concert ge-
ven in de Koepelkerk/Mariakerk te Bus-
sum. Op het programma staan werken 
gecomponeerd voor koperkwartet en or-
gel zoals: 

- Willem Boogman: 'The Road to 
Here', gecomponeerd in opdracht 
van het Ottoni kwartet 

- Hendrik Andriessen: 'Pezzo Festoso' 
- H. I. Franz Biber: ‘Sonata X’ uit ‘So-

natae Tam Aris Quam Aulis Servien-
tes’  

- Marius Monnikendam: 'Concerto per 
Organo, due trombe e due trom-
bone'.  

Als solowerk voor orgel speelt Wybe 
Kooijmans Andriessens: 

- ‘Allegro con spirito’ en ‘Maestoso’ uit 
‘Quatro studio’, Monnikendams ‘Toc-
cata’ en Debussys ‘En Bateau’. 
Hoewel koperkwartet en orgel een 
veel gehoorde combinatie is, is er 
opvallend weinig origineel werk hier-
voor gecomponeerd. Dat maakt dit 
concert erg bijzonder. 

 

Het Ottoni kwartet bestaat uit: Peter van 
Os - trombone, Bart Brinksma - hoorn, 
Hans van Eijk en Peter Leydekkers - 
trompet. 

Lillian Lubega 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijdag 7 april 

Mariakerk 
 

Om 19.30 uur zullen de koralen uit de Crucifixion 
gezongen worden door  

 

Mary’s Voices 
 

U bent van harte welkom! 

Stainer’s Crucifixion 
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“100-jarige Steinmeyer-orgel”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De eerstvolgende concerten die gepland staan voor dit jubileumjaar zijn: 
 

Zo. 4 juni: Openingsconcert - Simon Stelling 

Zo. 2 juli: JUBILEUMCONCERT - Leo van Doeselaar  

Zo. 16 juli: Orgelconcert - Anton Doornhein 

Zo. 30 juli: Orgelconcert - Lydia Ksiazkiewicz  

Zo. 27 augustus: Orgelconcert - Niels de Klerk 

Za. 9 september: Open Monumentendag/Nationale Orgeldag  

Ma. 18 september: Groepsles Orgelstudenten Conservatorium van Amsterdam 

Zo. 24 september: Slotconcert – Wybe Kooijmans 

Alle concerten zijn ‘gratis’. Een vrijwillige bijdrage aan de uitgang wordt op prijs gesteld, 
want die gaat naar het onderhoud van dit 100-jarige Steinmeyer-orgel. 

Lillian Lubega

 

Het Parochiebestuur 

en de locatieteams 

wensen u een 
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Inleverdata kopij        

 Editie Inleverdatum kopij Verschijningsdatum 

3 
4 
5 
6 
7 

Pinksteren 
Zomer 
Opening 
Herfst 
Kerst 

21 april 2023 
16 juni 2023 
11 augustus 2023 
29 september 2023 
17 november 2023 

12 mei 
7 juli 
1 september 
20 oktober 
8 december 

kopij via het mailadres: klankkleur@h-drieeenheid.nl  
 

 

Familieberichten 
 

Door het H. Doopsel opgenomen in onze kerkgemeenschap: 

 

 Roderic Jedi Mark van der Erve 
 Elin Noa Gatsma 

 

 

We hebben afscheid genomen van: 

 Jan Meeuwissen, 90 jaar 

 Nel van der Drift – Grond, 99 jaar 

 Yves van Vliet, 58 jaar 

 Truus Kramps – Hilhorst, 93 jaar 

 Martien Huisman, 81 jaar 

 Lodewijk Verkerk, 84 jaar 

 

Wij wensen alle partners, kinderen en familieleden van de overledenen  
van harte toe dat ze kracht en troost mogen ondervinden  

van lieve mensen om hen heen. 
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Liturgisch rooster 

zaterdag 25 maart     

Vitus 17:30 uur Eucharistie Pastoor C. Fabril 

zondag 26 maart  -  5e zondag veertigdagen   

Maria 11:00 uur Eucharistie / KND / Mary's Voices Pastoor C. Fabril 

Vitus 9:30 uur Eucharistie Pastoor M. Costa 

zaterdag 1 april     

Vitus 17:30 uur Eucharistie Pastoor C. Fabril 

zondag 2 april  -  Palmzondag   

Maria 11:00 uur Palmzondag / Lijdensverhaal Kapelaan M. Palić 

Vitus 9:30 uur Palmzondag / Gezinsviering / KND / 
Jeugdkoor De B'Engeltjes 

Pastoor C. Fabril 

dinsdag 4 april     

Vitus 19:00 uur Boeteviering Pastoor C. Fabril 

woensdag 5 april     

Maria 19:30 uur Avondgebed Stille Week   

donderdag 6 april     

Maria 19:30 uur Witte Donderdag / Mariakoor Kapelaan J. Acuña 

Vitus 19:00 uur Witte Donderdag Pastoor C. Fabril 

vrijdag 7 april     

Maria 15:00 uur Kruisweg / Cantores M. Potjer 

Maria 19:30 uur Goede Vrijdag / Mary's Voices Kapelaan J. Acuña 

Vitus 15:00 uur Kruisweg Pastoor C. Fabril 

Vitus 19:00 uur Goede Vrijdag Pastoor M. Costa 

zaterdag 8 april     

Maria 19:30 uur Paaswake / Gregoriaans Pastoor C. Fabril 

Vitus 21:00 uur Paaswake Kapelaan M. Palić 

zondag 9 april  -  Pasen   

Maria 11:00 uur 1e Paasdag / Mariakoor & Mary's Voices Kapelaan M. Palić 

Vitus 9:30 uur 1e Paasdag Pastoor C. Fabril 

maandag 10 april     

Maria (blank) Geen viering    

Vitus 9:30 uur 2e Paasdag Kapelaan J. Acuña 

zaterdag 15 april     

Vitus 17:30 uur Eucharistie Pastoor C. Fabril 

zondag 16 april  -  2e zondag van Pasen   

Maria 11:00 uur Eucharistie / Mary's Voices Kapelaan J. Acuña 

Vitus 9:30 uur Eucharistie / KND Pastoor C. Fabril 
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zaterdag 22 april     

Vitus 17:30 uur Eucharistie Pastoor C. Fabril 

zondag 23 april  -  3e zondag van Pasen   

Maria 11:00 uur Eucharistie / KND / Mary's Voices Pastoor C. Fabril 

Vitus 9:30 uur Eucharistie Pastoor M. Costa 

zaterdag 29 april     

Vitus 17:30 uur Eucharistie Pastoor C. Fabril 

zondag 30 april  -  4e zondag van Pasen   

Maria 11:00 uur Eucharistie / Con Amore Kapelaan J. Acuña 

Vitus 9:30 uur Eucharistie Pastoor M. Costa 

zaterdag 6 mei     

Vitus 17:30 uur Eucharistie Pastoor C. Fabril 

zondag 7 mei  -  5e zondag van Pasen   

Maria 11:00 uur Eucharistie / Mariakoor Kapelaan M. Palić 

Vitus 9:30 uur Eucharistie Pastoor M. Costa 

zaterdag 13 mei     

Vitus 17:30 uur Eucharistie Pastoor C. Fabril 

zondag 14 mei  -  6e zondag van Pasen   

Maria 11:00 uur Eucharistie / Mariakoor Pastoor C. Fabril 

Vitus 9:30 uur Eucharistie Kapelaan J. Acuña 

donderdag 18 mei  -  Hemelvaart   

Maria 11:00 uur Hemelvaart / Gregoriaans Pastoor C. Fabril 

Vitus 9:30 uur Hemelvaart Pastoor M. Costa 

zaterdag 20 mei     

Vitus 17:30 uur Eucharistie Pastoor C. Fabril 

zondag 21 mei  -  7e zondag van Pasen   

Maria 11:00 uur Eucharistie / Mary's Voices Pastoor C. Fabril 

Vitus 9:30 uur Eucharistie / KND Pastoor C. Fabril 
 
 KND : Kindernevendienst 
 
Vieringen door de week 

Vitus kerk iedere dinsdag, woensdag en donderdag om 09:00 uur 
 

U kunt uw gaven via de GIVT-app doneren of in het offerblok bij het verlaten van de kerk. 
Ook als u de viering via kerkdienstgemist.nl volgt kunt via de Givt uw gift doneren. 

Mariakerk 

  

 Vituskerk 
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Contactgegevens locatie Vituskerk 

Adres Pastorie:   Marktstraat 1, 1411 CX Naarden 

Adres kerk   Turfpoortstraat 3, 1411 ED Naarden 

Adres secretariaat:   Turfpoortstraat 1, 1411 ED Naarden 

Email:    sintvitusnaarden@outlook.com 

Telefoon secretariaat:  035 - 694 3588 

Bankrekening:    NL33 RABO 0343 7026 65 

Locatie team Vituskerk:  Hr. P. Grol   06 52 095 788 

    Hr. H. Schilder   

    Mw. M. van Waes  06 15 251 975 

Acolieten/ misdienaars:  mw. A. van Eijden  06 23 682 598 

Ceciliakoor:   Hr. C van Essen  694 5062 

Communiegroep:  Mariëtte   06 39 621 177 

Jongerengroep:  Pastoor C. Fabril  694 3588 

MOV:    Mw. Pouw-Horenberg 

Koster:    Hr. H. Jansen   06 51 738 177 
 

Contactgegevens locatie Mariakerk 

Adres kerk en secretariaat: Brinklaan 42, 1404 EX Bussum, 

Email:    sec.rkmariaparochie@outlook.com 

Telefoon secretariaat:  035 - 693 1591 

Bankrekening:   NL70 INGB 0003 3582 58 

NL98 ABNA 0554 0367 03 

Locatie team Mariakerk:  Hr. F. Baneke   698 2999 

    Hr. H. Baaij    

    Mw. A. Elfrink   06 20 399 994  

    Mw. L. Elders   691 4363  

Financiële administratie: Email: finhde@h-drieeenheid.nl 

Hr. E. Robustelli 

Hr. J. van den Bogaard 693 1591 

woensdag 9.30 - 12.00 uur  

Vrijwillige voorganger:  Mw. M. Potjer   06 46 395 060 

Coördinator kosters:  Hr. H. & Mw. I. Ramaaker 693 1746 

Redactie "Mariaboodschap": Mw. M. Vrind   691 6090 

    Mw. T. Nagel   691 9988 

Email: mariaboodschap@h-drieeenheid.nl 

Verspreiding Klankkleur: Hr. H. & Mw. Hageman 693 2275 

Ledenadministratie  Email: ledenadm.maria@12move.nl 


